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Voorwoord

Deze serie E-books bestaat uit 7 delen en zijn registraties per jaar .

In de periode 2007 t/m 2013, reden we elk weekend naar Calais.

Een leuk rekensommetje vertelt dat we in 6,5 jaar…..Ridderkerk – Calais in totaal 200.000 km…. 5 maal de wereld rond gereden zijn….

Deze registraties zijn een herinnering en een Dankjewel aan iedereen die hierin zijn deel heeft gehad, ieder op zijn eigen manier… 

en dat zijn er velen…..
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***


Calais beelden in Nederland

Een opsomming van berichten en beelden uit Nederland in chronologische volgorde:

http://www.youtube.com/watch?v=lZTliQfkp_c 9 mei 2012 Irakezen slaan slaan tenten op in ter Apel

http://www.youtube.com/watch?v=7XJJS8OmNrg 10 mei 2012 Vlagtwedde plaatst toiletten en vuilnisbakken bij tentenkamp

http://www.youtube.com/watch?v=Cfc4ugDmtpo 14 mei 2012 tentenkamp breidt uit

http://www.youtube.com/watch?v=WfU0lWWi9JE 14 mei 2012 situatie tentenkamp steeds schrijnender

http://www.youtube.com/watch?v=49NmrnzgfeI 18 mei 2012 UNHCR en burgemeester neemt polshoogte in ter Apel

http://www.youtube.com/watch?v=pGjtBsZGrGI 18 mei 2012 de verenigde naties onderzoeken situatie tentenkamp

http://www.youtube.com/watch?v=tLKzgi8ONAo 22 mei 2012 Tentenkamp Ter Apel Irakezen en Somaliers

http://www.youtube.com/watch?v=YXTVhgLEJtg&feature=em-share_video_user 23 mei 2012 ontruiming tentenkamp

http://www.youtube.com/watch?v=xILGTXTDdjs&feature=em-share_video_user 23 mei 2012 ontruiming tentenkamp

 

***


7 april 2012 - Stad van de razzia’s

Calais zaterdag 7april 2012. Er zijn bijna een jaar geen berichtjes meer geplaatst, jammer want de vluchtelingen zijn er nog steeds en elke zaterdag rijden we nog steeds naar Calais om tasjes te brengen. Er is best veel gebeurd het afgelopen jaar...later een terugblik ....nu even naar dit weekend en de afgelopen weken. Dit Paasweekend staat er een koude wind, het is 9 graden maar het voelt als vrieskou. De nachten zijn rond het vriespunt en de warme winterjacks die we extra bij ons hebben, zijn dan ook zeer welkom.

De laatste 4 weken staan in het teken van het steeds harder optreden van de politie. Het een en ander zou te maken hebben met hoog bezoek uit Engeland om afspraken te maken over nog strengere grens-controles , zeker in Calais, in verband met de Olympische Spelen deze zomer, helaas ...... voor de vluchtelingen.

En het lijkt wel of het voorwerk al bezig is. De straten worden regelmatig tot een paar keer per dag schoongeveegd: vluchtelingen op weg naar de uitdeelplaats van het eten worden opgepakt, oude fabrieken waar groepen vluchtelingen hun slaapplekjes vinden, worden vernietigd. Dit was het laatste " Afrika-huis", oude universiteitsgebouwen:
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en warme voeten maak je zo:
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de foto"s hierboven zijn gemaakt in januari 2012
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Nu is alles verdwenen en wordt dit terrein bewaakt:
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En als we vragen aan de jongens waar ze nu slapen dan is het antwoord vaag: "overal..op straat "... en soms ook op de plek waar het eten gegeven wordt, maar daar mag de politie ze nu ook oppakken, gezien het bord wat er hangt....alleen in de Franse en Engelse taal, handig niet in hun eigen taal:
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 Wat er overal op de gebouwen geschreven staat, zie boven, is een bijdrage van de no-border groep die denkt op deze manier de vluchtelingen te helpen. Helaas werkt dit dikwijls averechts en worden er verkeerde conclusies getrokken: de stichting Salam werkt niet samen met deze groep.

Als we verder in Calais oude plaatsen op gaan zoeken, vinden we privé -spulletjes, voor zover je daar van kan spreken, worden op één grote hoop gegooid. De volgende foto's laten hiervan het trieste resultaat zien:
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_Gebouwen worden dichtgemetseld:
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 Dit was een ander " Africa-huis ", waar we dikwijls kleding brachten, waarin zo'n 60 personen "woonden". Hieronder de foto"s, genomen in oktober 2011, waar te zien is dat de ramen kapot zijn, dit is gebruikelijk als de politie op bezoek komt. Dit schijnt een onderdeel te zijn van het ontmoedigingsbeleid.
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_Het zijn allemaal foto's zonder vluchtelingen erop: ze zijn erg wantrouwend en bang dat hun gezichten op internet komen.

Twee personen hebben hier geen problemen mee en ze geven graag een dankjewel voor alle mutsen en sjaals die speciaal in Wassenaar door een groep dames speciaal voor de jongens in Calais gemaakt worden.

 

[image: ]

 

[image: ]

 

Hier volgt een beeld in de keuken van de Ketel op donderdag 16 februari 2012 met een overzicht, als een lopende band, staat alles klaar voor de tasjes, met ook de mutsen en sjaals:
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En ...de tasjes in de auto:
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Hier de inhoud van een tasje...plus muts:
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Op naar CALAIS..... met een speciaal "Dankjewel" aan de dames uit Wassenaar:

"DE MISS MARPLE CLUB"

en een paar weken later mocht ik in ruil voor 2 echte sigaretten deze geweldige foto maken:
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***


28 april 2012 - Heel veel regen

De afgelopen twee weken was het weer in Nederland slecht: koud, hagelbuien en veel regen. In Frankrijk was het niet veel beter. Met het uitdelen van de tasjes zijn we dan ook in een uur tijd door en door nat. Dat is niet zo erg als je daarna in een warme auto weer op kan drogen, een ander verhaal is als je zelfs geen slaapplaats hebt. Een beetje oplossing voor dit probleem is deze zaterdag zichtbaar: op de plaats waar buiten de geplande etenstijd eigenlijk niemand mag komen, staan nu tenten en een overdekt gedeelte is afgeschermd door een groot stuk zeil:
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Op de grond liggen er pallets met daarop matrassen, slaapzakken en dekens. Hoelang dit door een politie getolereerd wordt is een groot vraagteken. Een deel van deze jongens hebben asiel aangevraagd in Frankrijk en dan is het wachten, wachten en nog eens wachten op een "interview" zoals ze dat noemen, dit kan maanden duren. Al die tijd hebben ze geen vaste slaapplaats.
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***


5 mei 2012 - 9 Graden met een koude wind

5 mei 2012: de slechte economie is ook merkbaar in de tasjes: 6 sigaretjes, een pak spritsen en een zakje biscuit. De auto was verder gevuld met veel sapjes. Bij de uitdeel plaats is het opmerkelijk stil en als ik door een gat in de afrastering kijk, blijkt mijn vermoeden te kloppen: de zeilen zijn verdwenen, de tentjes zijn weg (zie bericht 28-4-2012)
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De politie heeft donderdag 3 mei zijn best weer gedaan: alles is verwijderd met natuurlijk de nodige arrestaties en zo lopen de vluchtelingen weer over straat met daartussen de franse zwervers.

Als Salam alles klaar zet kan ik vanuit de auto een foto maken van een groepje dat toch weer op deze plaats wat beschutting zoekt tegen een snijdende wind met als risico om weer opgepakt te worden.
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Op een andere plaats in Calais staat er een groot kraakpand, hier verblijven veel vluchtelingen maar ook dit pand zal snel tegen de vlakte gaan, net als vorige panden:
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Het is een zoekplaatje, maar in de hoek op de eerste verdieping staat een groepje vluchtelingen..............Ik ben duidelijk in overtreding, want ze willen niet op de foto.

***


11 mei 2012 - Een vreemde dag

Vrijdag 11 mei (zaterdag werken) 

Met heel veel Energy drankjes extra, natuurlijk ook de tasjes, op weg naar Calais. Onderweg een stop, vlak over de Franse grens, bij Teteghem om daar de vluchtelingen te verrassen, tenminste dat was het doel. Helaas verliep dit bezoek even anders. Meestal als een groep op de auto afkomt, dan is het handig een persoon aan te wijzen, die de leiding neemt zodat de auto niet leeggeroofd wordt en dat gebeurde ook nu. De leider deelde de drankjes uit: 1 blikje per persoon dat vond hij voldoend. Er waren genoeg blikjes zichtbaar voor iedereen zeker wel 3 en er waren genoeg jongens die wel meer wilden......en zo werd het onderling ruzie......een reden om weg te rijden, want dit is niet de bedoeling.

Bij het wegrijden kwamen 2 franse dames aanlopen en de gedachten in hun hoofden waren duidelijk zichtbaar: Wat moest ik in HUN JUNGLE !

Het is na vandaag ( 11 mei) duidelijk dat het doel en daarbij de verwachtingen anders liggen dan de realiteit.......goed om mee te maken......dit was de laatste stop in Teteghem.

Foto's onder: twee weken geleden was hij nog blij met een sigaretje en een doos mango's
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Op naar Calais..............eerst, voor het uitdelen van de tasjes... naar " Het Afrika-huis " met de Energy-drankjes en ja hoor, dit zat er al weken aan te komen: het inmiddels bekende beeld, alles plat gegooid en alles afgerasterd met bewaking. De stad Calais heeft de laatste 5 jaar toch wel heel erg veel te danken aan de vluchtelingen: alle oude gebouwen, de slaapplaatsen van de vluchtelingen, zijn inmiddels vernietigd, opgeruimd staat netjes. Het gebouw stond er 5 mei nog (zie verslag hiervoor). Deze plaats is midden in de stad.......
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Waar is iedereen? Waar slapen ze, waar zijn ze 's nachts en waar zijn ze overdag? Tijdens het uitdelen van de tasjes krijg ik ontwijkende antwoorden. Veel jongens geven als antwoord dat ze het niet weten, waar ze 's nachts zullen gaan slapen. Misschien weten ze het ook niet, misschien willen ze het niet zeggen en is hun wantrouwen groot. Ik kan ze geen ongelijk geven. Wel is te zien dat er weer geslapen wordt op de uitdeel plaats van het eten:
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Deze slaapplaats zal ook wel niet voor lange tijd zijn .....en als ik de berichten van de organisatie Calais Migrant Solidariteit volg is het 15 mei al weer einde verhaal en de manier waarop, lijkt inmiddels standaard, als ik deze berichtgeving mag geloven, met excuses voor de Google vertaling:

Vandaag SALAM werd overvallen 3 keer, vanmorgen 20 mensen werden gearresteerd - waaronder 3 kinderen. Alle dekens werden genomen om de tip en bedekt met een soort vloeistof, zodat ze kunnen niet meer worden hersteld. Om vier uur de politie kwam opnieuw en opnieuw nam volkeren persoonlijke spullen, waaronder tassen en papieren, ze sloot ook een gat om mensen toegang te krijgen tot SALAM in slapen 's nachts te stoppen. Mensen besloten niet te eten in SALAM deze avond in protest en ging buiten de poorten.

Op eenentwintig veel bestelauto's van CRS en PAF aangekomen op te ruimen alle mensen zitten in de voorkant van de poorten. Verschillende bestelwagens van de mensen werden meegenomen naar Coquelles, waaronder een aantal mensen met papieren. Op het moment dat mensen slapen in geïmproviseerde jungle, maar de politie zijn nog steeds zwervende en nog steeds het maken van arrestaties.

***


26 september 2012 - Het is weer zover: Grote schoonmaak

Het werd te gezellig het werd te vies volgens de autoriteiten

 

[image: ]

 

[image: ]

 

 Iedereen kan opzouten, waar naar toe?
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En dan is alles het weekend daarop de 29ste weer leeg......voor hoe lang?
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***


27 oktober 2012 - Hagel en sneeuw in oktober!

Calais 27 oktober: Vlak voor mijn vertrek kreeg ik berichten over sneeuw en hagel in Brielle en Zeeland. Nieuwsgierig hoe deze rit naar Calais zou verlopen, reed ik weg met mooi weer, een lekker zonnetje. Ook door België heen was het al rijdend genieten van de zon die de herfstkleuren nog mooier maakte. In Frankrijk aan gekomen verdween de zon steeds meer achter de wolken en de weg was erg nat. Zo te zien dad het daar al veel geregend.. Ik zag in de verte, boven Calais een zwarte lucht:
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En het eerste wat ik zag op de camping: resten van hagel plus heel veel water. De paar stappen tussen auto en caravan bezorgden me al natte voeten.

Nu ...15.48 uur...in m'n caravan, elektrisch dekentje aan...kachel gelijk aan, water opzetten voor koffie...wat een luxe ! Straks ga ik na het uitdelen van de tasjes weer wat extra's brengen naar de jungle in de duinnen waar een groep van 30 Afghanen, na de opruiming van 26 september ( zie vorig bericht), in tenten aan het overleven zijn. Ze hebben om thee en suiker gevraagd en ik heb ook nog twee gasflessen bij me. Vorige week ben ik daar voor het eerst geweest om een grote gasfles en allerlei pasta's en saus te brengen.

De week daarvoor was het de eerste keer. Het was bijna donker. Ik had 3 boodschappentassen vol: uien, aardappelen, eieren, tomaten, olie pinda's, meel pasta's'en potten saus, een gasfles met zelfs een barbecue-set ....dankjewel Lejona !
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Terug naar vandaag 20.00 uur. De tasjes zijn uitgedeeld in de stromende regen..net geen hagel...met een keiharde wind. Alles werd nat. Normaal gaat iedereen op de grond zitten, nu was staan de enigste oplossing, iedereen vertrok snel na de warme hap...met een tasje naar hun slaapplek om dan proberen droog te worden ..triest, heel erg triest !!!

Ik zou vuilniszakken uit willen delen, waar ze een gat in kunnen maken voor hun hoofd en zo om zich heen kunnen trekken...maar ik heb ze niet bij me.

Tot slot een goed bericht: de 2 Afghaanse broertjes van 7 en 11 jaar oud....5 weken in Calais ..zitten in Engeland, daar kunnen ze naar school.

 

***


10 december 2012 - Zomer 2012 terugblik

Na het vernietigen van alle "huizen" waar de vluchtelingen een slaapplek hadden, werd het steeds drukker op de uitdeelplaats van het eten, de poort stond zelfs open en de mededeling dat het verboden was daar te zijn, buiten de uitdeeltijden van het eten, werd totaal genegeerd en zo verandert per week het beeld van de uitdeelplaats en is er nauwelijks ruimte meer om in de rij te gaan staan voor het uitdelen van het eten zelfs Salam moest een andere opstelling verzinnen omdat de vluchtelingen het toch wel als "hun huis"daar zagen:
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In het gebied rond de uitdeelplaats kwamen er per week steeds meer tenten bij, dus ook meer vluchtelingen.Het gaat maar door: ze komen en ze gaan, sommigen blijven hangen omdat ze papieren aangevraagd hebben in Frankrijk. Deze procedure duurt maanden en in die tussentijd is er geen slaapplaats voor deze mensen.
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Het lijkt erop dat het optreden de politie toleranter geworden is sinds te machtwisseling Sarkozy -Hollande. Volgens de jongens komen ze langs en tellen en gaan weer. Toch gebeuren er vreemde dingen. Een jongen is ineens dood, nadat hij door de politie is opgepakt. Een demonstratie wordt getolereerd.
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***


14 december 2012 - Evert

Dinsdag 4 december 2012 is Evert overleden.

Zaterdag 8 december 2012: de crematie van Evert om 9.45 uur.

Evert en Calais horen bij elkaar. Hij was er altijd mee bezig. Hij maakte de contacten om te bedelen voor Calais en dat lukte hem als handelsman erg goed.

Mede dank zij hem is het mogelijk geweest door te gaan met de tasjes te vullen, zonodig zorgde hij zelf voor een aanvulling.

Mede dank zij hem is het ook mogelijk gebleven voor mij om elke week de tasjes naar Calais te brengen door zijn bijdrage aan de bezinekosten. Tot op het laatst in zijn leven vroeg hij hoe het was in Calais. Hij was op de hoogte van de extra boodschappen die naar de jungle gebracht werden.

De zaterdag voor zijn overlijden was dat weinig omdat we dit niet elke week kunnen betalen. Ik vertelde hem dat dit moeilijk uit te leggen was aan de jongens, een groep van 40 Afghanen, ze rekenenen er elke zaterdag heel erg op. Evert heeft 2 dagen voor zijn overlijden nog geld gegeven voor boodschappen voor de jungle en toen ik hem daarvoor bedankte was zijn antwoord: "Ik kan het toch niet meenemen" ........ Dit was Evert .........

ik zal hem missen .............................het was mijn "Calais - Maatje".............................

Na de crematie....warme kleren aan en op naar Calais met de tasjes plus 3 speciale boodschappetassen vol. ...van Evert....voor de jongens van de jungle.

Eerst naar de jungle, ze verwachten me daar rond 16.00 uur. De jongens heel blij !! , zij lieten zich niet meer zien bij het uitdelen van de tasjes daarna om 18.00 uur .......ze hadden hun eigen feestje met eieren, tomaten, uien, aardappelen, pasta saus, rijst, spagetti, olie, bonen in tomatensaus en manderijnen.

DANKJEWEL EVERT, DANKJEWEL VOOR ALLES !
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De Vluchtelingen van
Calais (6)

Tijdens een autorit waarbij ze een verkeerde afslag nam, kwam Droes aan bij
de viuchtelingen van Calais.

In een mensonterend bestaan en zonder zekerheid op wat de dag van morgen
brengen zal, zijn ze genoodzaakt om daar te bivakkeren in hele slechte
omstandigheden...Dat was 14 februari 2007.

Vanaf dat moment rijden medewerkers van Stichting de Heksenketel elk
weekend van Ridderkerk naar Calais om tasjes met eten en drinken te
brengen.

Deel 6 - 2012

Stichting de Heksenketel

www.heksenketel.nl
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