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Voorwoord

Deze serie E-books bestaat uit 7 delen en zijn registraties per jaar .

In de periode 2007 t/m 2013, reden we elk weekend naar Calais.

Een leuk rekensommetje vertelt dat we in 6,5 jaar…..Ridderkerk – Calais in totaal 200.000 km…. 5 maal de wereld rond gereden zijn….

Deze registraties zijn een herinnering en een Dankjewel aan iedereen die hierin zijn deel heeft gehad, ieder op zijn eigen manier… 

en dat zijn er velen…..
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***


maart 2011 - Calais……nog steeds

Calais, ja, de vluchtelingen, ze zijn er nog steeds’

 

Ook al willen ze niet op de foto.

 

De groep is het grootst op de zaterdag als de “Holland-plastics” uitgedeeld worden.

 

Dit is nog steeds zo, al 4 jaren lang , want zo lang is het al, dat we elke week naar Calais rijden.

 

4 jaar geleden, febr. 2007 waren het 60 tasjes…….en dat was toen al heel veel daarna werden het steeds meer tasjes: van 80 naar 100…200….tot wel 700, 800 in 2009.

 

Na het drama van het vernietigen van de jungle …september 2009 zijn de vluchtelingen niet verdwenen, de groep is uiteengespat en het is al lang bekend dat op andere plaatsen langs de kust, zoals Duinkerken, Teteghem tot aan het Belgische Oostende kleine jungles ontstaan zijn, die getolereerd worden.

 

Als een  groep te groot wordt, net als in Teteghem november 2010, dan opnieuw wordt er weer een jungle vernietigd en dit haalt dan weer wel het nieuws…. een gedeelte is blijven staan, een kleine groep is gebleven. Rijdend naar Calais, net over de grens, zijn er twee parkeerplaatsen afgesloten om de wagens en bestuurders te beschermen tegen ongewenst bezoek. 
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Een stukje verderop, zie je in deze winterperiode, tussen de kale bomen door, de tenten staan. Soms zijn er vluchtelingen te zien vanuit de auto met de 200 tasjes voor Calais en dan is de verleiding groot om te toeteren en even de stoppen op de vluchtstrook en de toesnellende jongens snel 10 tasjes te geven….een verrassing…..even blij maken…….10 tasjes is niet genoeg … ze willen altijd meer ook voor hun vrienden………en dan moet je weg kunnen rijden.


Ja,  de vluchtelingen, ze zijn er nog steeds.

 

Kleine groepjes lijken minder interessant te zijn of minder bedreigend, toch blijven ze nog steeds het mikpunt van de vreemdelingen politie. Een jongen vertelt zaterdag dat hij die dag 3 maal is opgepakt  en na een uur weer vrijgelaten--     hij heeft papieren waarop staat dat hij wacht op zijn paspoort--- Als hij de derde keer vraagt: “ Waarom weer?” , dan is het antwoord: “Ik doe mijn werk.”

Tot grote ergernis van de Stichting Salam rijdt de politie juist rond  de etenstijden, jongens op weg naar de uitdeelplaats, of juist weer op weg naar hun slaapplaats.
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Het is ook bijna dagelijkse kost dat er een inval wordt gedaan in het “ Afrika-huis”, dat wordt

-geen inval genoemd, maar  “een reading”  het excuus om 35 man op te pakken, bij elkaar in een paar cellen  te proppen en 7 uur later weer vrij te laten, tussen deze vluchtelingen uit Somalië en Eritrea zijn er mensen die in de procedure zitten, een papier op zak hebben en wachten op een paspoort.
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.…. 4 dagen Calais, waarvan drie nachten beneden 0 graden, ……………… ’s morgens was het gras wit…………pas om 10 uur ’s ochtends gaf de zon de warmte om buiten weer op temperatuur te komen………niemand heeft in de sporthal geslapen….??????

……4 dagen om wat  extra”s te kunnen geven, met de auto plus aanhanger was dat mogelijk en kon de aanhanger op de camping blijven staan en gebruikt worden als koelkast.

Behalve Calais ook Duinkerken: een groep van 35 jongens: Koerden en Afghanen, zij hebben drank, chocolade en kleding gekregen…..en het weekend daarop zijn er voor het eerst 35 tasjes naar de jungle gebracht………..en het weekend daarop….ook foto’s maken mag:
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De media-aandacht wordt getrokken naar het Europese  en ver daar buiten, de beelden liegen er niet om:
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Hoeveel zullen er Europa binnen kunnen komen?

 

 

 

De nieuwe aanwinst voor Calais:
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Er kunnen 200 tasjes in plus nog wat extra’s.

 

***


4 t/m 8 maart 2011 - Bedjes en slaapzakken

In Calais hebben ze rond de Kerst wat extra geld gekregen voor de vluchtelingen, de grote baas van Frankrijk zal toch aan zijn volgende ambtsperiode moeten denken en daarom liggen er nu bedjes en slaapzakken op de grond, Geweldig!!!
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Maar....4,5,6 en 7 maart, 4 dagen Calais, waarvan 3 nachten beneden 0 graden, zijn het dagen waarop de zon pas om 11.00 uur 's ochtends weer de warmte om een een lichaam weer op temperatuur te brengen, die nachten heeft niemand in de sporthal geslapen.....???

... 4 dagen Calais....om wat extra's te kunnen geven was mogelijk met de auto plus aanhanger. De aanhanger kon op de camping blijven staan als koelkast.

De groep in Calais is kleiner geworden, de vluchtelingen worden meer verdeeld en zo is er ook een groep van 35 jongens: Koerden en Afghanen in de buurt van Duinkerken. Ze verblijven daar in tenten. Zij hebben drank, chocolade en kleding gekregen....... en het weekend daarop zijn er voor het eerst 35 tasjes naar de jungle gebracht.
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***


19 en 20 maart 2011 - Duinkerken

Van de 200 tasjes gaan er nu 35/40 naar Duinkerken en daar zijn we zeer welkom en worden we uitgenodigd door de Afghanen om hun "huis te bekijken" en ...foto's maken mag:
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***


2 april 2011 - 14 Kisten met peren

2 auto's met 200 tasjes en 14 kisten met peren.

Onderweg een snelle stop langs de snelweg, bij de jungle van Teteghem, even toeteren en de vluchtelingen komen toesnellen en zijn blij met de twee kisten met peren.

We willen voor het uitdelen van de tasjes om 6 uur eerst naar het Afrikahuis om daar 4 kisten peren te brengen, een oude fabriek waar zeker wel 80 jongens van verschillende nationaliteiten hun slaapplaatsen gemaakt hebben. Vorige week reden we nog het terrein op, maar nu is de ingang gebarricadeerd:
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Als we het terrein op lopen, zien we dat de voorgevel van de oude fabriek vernietigd is. De slaapplaatsen zijn vernietigd, alle spulletjes liggen op een grote hoop. Er wordt gevraagd geen foto's te maken, dus moest ik wachten op de site van de no-borderakttivisten die daar dagelijks tussen de vluchtelingen te vinden zijn.

http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/ ...... donderdag 31 maart

Er wordt gezocht naar prive-spulletjes voor zover iemand die heeft, papier zijn kwijt, papieren die bewijzen dat ze bezig zijn met asiel aan te vragen
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We geven 2 kisten met peren en horen wat er gebeurd is, de helft van de jongens kan er niet meer slapen.

Na het uitdelen van de tasjes in Calais, verrassen we de jongens in Duinkerken om vervolgens naar Rotterdam te rijden.

***


17 april 2011 - De wanhoop blijft

Vingerafdrukken worden onmogelijk door het bewust verbranden van vingertoppen:

 [image: ]

http://www.rue89.com/2010/07/25/ils-se-mutilent-pour-echapper-au-fichage-de-leurs-empreintes-159740

 

***


23 en 24 april 2011 - Pasen 2011

.......Met de auto plus een zeer volle aanhanger ................................................
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.........Met een dankjewel voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt..........

.........Dankjewel Evert voor de 450 eieren........................................................

.........Dankjewel Ineke voor het koken van deze 450 eieren..........................

.........Dankjewel Cilia voor het draaien van de 6 maal 200 cigaretten...........

.........Dankjewel iedereen voor de lege pakjes cigaretten................................

.........Dankjewel Angela voor de 200 pannekoeken.........................................

.........Dankjewel Laura voor de 200 pannekoeken...........................................

.........Dankjewel voor de dozen radijs, manderijnen en sapjes.......................

.........Dankjewel Rogier voor de 280 literpakken melk....................................

.........Dankjewel voor de makers van de 200 tasjes, elke week weer............

.........Dankjewel Eric en Martijn voor het gebruik van jullie auto's..................

.........Dankjewel Marco en Moon voor het brengen van veel extra"s naar Calais
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De Vluchtelingen van
Calais (5)

Tijdens een autorit waarbij ze een verkeerde afslag nam, kwam Droes aan bij
de viuchtelingen van Calais.

In een mensonterend bestaan en zonder zekerheid op wat de dag van morgen
brengen zal, zijn ze genoodzaakt om daar te bivakkeren in hele slechte
omstandigheden...Dat was 14 februari 2007.

Vanaf dat moment rijden medewerkers van Stichting de Heksenketel elk
weekend van Ridderkerk naar Calais om tasjes met eten en drinken te
brengen.

Deel 5 - 2011

Uitgave Stichting de Heksenketel

www.heksenketel.nl
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