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Voorwoord

Deze serie E-books bestaat uit 7 delen en zijn registraties per jaar .

In de periode 2007 t/m 2013, reden we elk weekend naar Calais.

Een leuk rekensommetje vertelt dat we in 6,5 jaar…..Ridderkerk – Calais in totaal 200.000 km…. 5 maal de wereld rond gereden zijn….

Deze registraties zijn een herinnering en een Dankjewel aan iedereen die hierin zijn deel heeft gehad, ieder op zijn eigen manier… 

en dat zijn er velen…..
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***


3 januari 2009 - Januari in Calais, 6 graden I

De start in het nieuwe jaar is koud en de rij lang....lang is ongeveer 800 vluchtelingen. De 400 tasjes zijn zo op, gelukkig kunnen we door blijven delen, dank zij de extra kersstolletjes, per stuk verpakt en toetjes, dan is de teleurstelling van "plastic finish" minder groot. We kunnen door blijven delen tot iedereen geweest is. 

[image: ]

Na het eten kunnen ze weer naar de sporthal die steeds voller en voller wordt, zeker 300 mensen bij elkaar. Ze kunnen zich niet douchen, de toiletten zijn buiten gebruik maar ................ze hebben het even niet koud.

Ook hier het bekende beeld: Sylvie van Salam bezig met het aanhoren van alle lichamelijke klachten. Heel veel jongens zijn verkouden en hebben maagklachten. 

[image: ]

De pallet paracetamol, die we gekregen hebben is heel hard nodig, zeker als je bezig bent te overleven in een vrieskou, dagelijks moet rennen voor een politie, met verhoging loopt en je hele lijf pijn doet, dan kan een paracetamol heel veel betekenen

..............................DANKJEWEL HEALTHYPHARM BV.

Buiten de sporthal is gelijk een vuur gemaakt van het afvalhout wat we meegebracht hebben:

[image: ]
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***


10 januari 2009 - Januari in Calais, II

De vorst is voorbij, de sporthal kan gereinigd worden, dat is hard nodig: met zoveel mensen bij elkaar in één ruimte is de kans op allerlei ziektes erg groot. Het is 4 graden boven nul, we hebben houten kratjes meegebracht, daar zijn ze altijd blij mee en wachtend op eten wordt er gelijk een vuurtje gemaakt. 
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Na het eten lopen de jongens met hun tasjes in groepjes terug richting jungle. We rijden ze voorbij, terug naar Rotterdam, tot het moment dat we ze allemaal terug zien komen. De reden daarvan wordt al snel duidelijk, vlak voor de jungle worden ze opgewacht door de politie en zien we hoe een groep jongens met hun tasjes op hun knieën op de grond moet zitten.......... walgelijk!

***


17 januari 2009 - Januari in Calais, III

We rijden nu met één auto plus een karretje erachter waar alle 400 tasjes in kunnen, dit scheelt in de onkosten. Het karretje kunnen we elk weekend gebruiken: 
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“DANKJEWEL “ OPLEIDINGSCENTRUM voor het ISOLATIEBEDRIJF te Spijkenisse

Een groep van 82 jongens is in Engeland aangekomen, dit geeft de jongens in Calais weer moed, ook al zijn de berichten uit Engeland ook niet allemaal positief: berichten van eindeloze procedures, berichten van geen paspoort aan durven vragen en ook berichten van terugzetting naar het land van herkomst. We komen zelfs “bekenden” tegen in Calais, die voor een tweede keer op weg zijn naar Engeland.

Er is een groep vrijwilligers uit Parijs op bezoek. Ze hebben de plaats waar de Afrikanen verblijven, schoongemaakt omdat er “hoog bezoek” komt: de nieuwe minister van buitenlandse zaken. Achteraf blijkt dat hij zijn huiswerk niet erg goed gedaan heeft. Hij wil niet geloven dat er jongens in Engeland aankomen en als dit toch gebeurt zou er meer controle moeten komen. De bureaus staan dus heel ver van Calais, de slaapplaats van de Afrikanen en de jungle, en nog verder van de vluchtelingen, nog steeds mensen, zonder papieren.

***


31 januari 2009 - Calais - 4 graden

Vlak voor ons vertrek naar Calais is er een mailtje van Sylvie: ”Urgent, we hebben karton nodig". Helaas kunnen we dit, zeker zo snel, niet voor elkaar krijgen.

Vier graden onder nul met een snijdende wind waardoor de gevoelstemperatuur veel verder onder nul lijkt, het is heel erg koud, wij staan daar maar 2 uur en de kou zit al tot in onze botten.

Heel veel jongens staan te bibberen van de kou en hebben moeite de afstap te maken, die nodig is om bij de aanhanger te komen voor een tasje. Hun lijven, handen en vingers zijn verstijfd, zelfs een tasje aannemen gaat moeilijk. Als de 400 tasjes op zijn kunnen we nog blijven uitdelen: druiven en drink- yoghurt met een smaakje. De druiven is een feest. Jongens die al een tasje hebben gaan snel nog een keer in de rij staan in de hoop dat ze er nog druiven over zijn.

Na het uitdelen kunnen ze naar de sporthal om op te warmen, op de vloer ligt nog een beetje karton, ieder heeft wel zijn eigen deken. ……..

***


7 februari 2009 - Een dag van tegenstellingen

We zijn deze keer erg blij met de inhoud onze tasjes. We hebben "400 blauwe KLM -dekentjes "gekregen.
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Dank zij een donatie van 200 euro hebben we 400 literpakken houdbare melk kunnen kopen. 

Heel, heel hartelijk bedankt Zeelandia Zierikzee!!

Dan nog stroopwafelkruimels erbij en een reep chocolade, 2 appels, een ontbijtkoek, een liga, een pakje met 6 gedraaide sigaretjes en een eierkoek. Het uitdelen is dan ook een feest, het gaat snel en iedereen is blij met de tasjes. Deze keer kunnen we nog sapjes blijven uitdelen als de tasjes op zijn. Deze sapjes hebben we ook gekregen! Met de blauwe dekentjes om de schouders vallen de jongens wel op als ze voor de tweede keer in de rij gaan staan, dat is geen punt zolang we genoeg hebben. Tot slot worden de opgespaarde jacks, warme truien en sportschoenen, alles bij elkaar een auto vol, aan Salam gegeven.

De temperatuur is wel boven de nul graden, maar de wind maakt het erg koud. Jammer dat de sporthal niet open is voor de komende nacht, zeker als het om 21.00 uur al nul graden blijkt te zijn. Ook jammer voor de jongens die vertellen dat de politie hun "huisjes"in de jungle in brand heeft gestoken, in totaal 3 huisjes, gemaakt van stukken afvalplastic en afvalhout, alleen maar voor een stukje bescherming, waar gaat het over, het ontmoedigingsbeleid gaat wel erg ver, zelfs zo ver dat ze een medewerkster van Salam gearresteerd hebben, op weg naar het ziekenhuis met twee jongens.

Maandag 9 februari 2009

Twee medewerkers van de Heksenketel zijn in Calais en zien vanuit de jungle een groepje van 20 jongens lopen, allemaal met een blauw dekentje om de schouders. Mijn eerste reactie: "Heb je er een foto van gemaakt?", "Nee", jammer want zaterdag hebben we er geen tijd voor gehad, we zijn zo bezig geweest met het uitdelen en dan is het donker, sorry Laurent.

Dinsdag 10 februari 2009 is het wel gelukt, in de storm met windstoten van 120km/uur.
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***


24 februari 2009 - KLM-dekentjes

 

We blijven ze tegenkomen.
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***


9 maart 2009 - Solidair met Salam en Jean Claude

Jean Claude Lenoir, de voorzitter van Salam moet voor de rechter komen omdat hij vluchtelingen geholpen heeft en dan gaan ze er in Frankrijk van uit dat je tegen het gezag bent, tegen de regering. Al eerder heeft hij problemen gehad met "het gezag" door een paar vluchtelingen bij hem thuis onderdak te geven, zijn paspoort werd afgenomen, pas na een jaar kreeg hij zijn papieren terug. De kans bestaat dat hij nu een gevangenisstraf zal krijgen. De rechtszaak zou 25 februari zijn, maar is uitgesteld naar 15 maart. Via de website van de Heksenketel hebben we gevraagd solidair te zijn met Salam en Jean Claude door het ondertekenen van een petitie om de aanklacht in te trekken. Door het uitstellen van de rechtszaak kan deze lijst met namen nog langer worden. Als lezer van deze site kun je ook nog meedoen, dit kan alleen maar via je eigen e-mailadres. Het adres van de site is: www.associationsalam.org Klik op het knopje "Signer la pÃ©tition"en volg de aanwijzingen. Doe even moeite en steun Jean Claude door het ondertekenen van de petitie! Bedankt namen Salam en de vluchtelingen van Calais.

***


14 maart 2009 - Applaus

We arriveren om 17.00 uur bij de uitdeelplaats en de "Salam-bus" komt er net aan. We waren niet op de hoogte gebracht van deze vroege actie van Salam. Het blijkt dat onze telefoonnummers niet kloppen, maar gelukkig zijn we net op tijd. Normaal zijn wij eerder dan de "Salam-bus"met eten. Het was blijkbaar spannend of we wel op tijd zouden zijn, want op het moment dat we met de auto"s aankomen rijden, staan alle jongens te applaudisseren: de auto en de aanhanger met plastic tasjes zijn populair. Het is leuk om in Calais bij Salam een Nederlandse stagiaire uit Tilburg te ontmoeten. Ze is er nog maar pas en blijft 3 maanden. Ze is erg benieuwd naar de "Holland plastics" waarover ze de jongens een hele week gehoord heeft. Het is prettig een beroep te kunnen doen op iemand die heel goed Frans spreekt, meestal maken wij onszelf duidelijk in het Engels, maar de meeste Fransen houden daar niet van. We geven haar een artikel uit de Telegraaf van deze dag: "Kanaal trekt illegalen", waarin het volgende staat: "In alle stilte werkt Frankrijk aan plannen voor de opvang van illegalen die rond de ingang van de Kanaaltunnel zwerven. Dat is opvallend, want zeven jaar geleden liet Nicolas Sarkozy, toen nog minister van Binnenlandse Zaken, daar het opvangcentrum Sangatte door bulldozers met de grond gelijk maken. Sarkozy meende toen dat het Rode Kruisgebouw een te sterke aantrekkingskracht uitoefende op de aspirant-immigranten. Amper een maand geleden verklaarde immigratieminister Eric Besson bovendien dat "we Sangatte niet hebben gesloten om het in wat voor vorm dan ook te heropenen". 

Nu geeft zijn ministerie mondjesmaat toe dat er op verschillende plaatsen in het noorden van Frankrijk "lichte opvangstructuren" komen. Illegalen kunnen zich daar wassen en krijgen er een maaltijd. Ook zouden er informatiebalie komen waar vreemdelingen terechtkunnen met vragen over hun rechtspositie. Sinds de sluiting van Sangatte in 2002 zwerven nog honderden vluchtelingen en gelukzoekers, afkomstig uit ondermeer Afghanistan, Irak en Syrië, rond de terminal van de Kanaaltunnel. Hun aantal zou de laatste tijd zelfs zijn toegenomen door de grote vraag naar goedkope mankracht in Londen. De Britse hoofdstad werkt hard aan de Olympische Spelen van 2012. Mensensmokkelaars trachten de illegalen tegen een fiks bedrag (zo'n duizend euro) in de laadruimte van trucks te verstoppen. Ze brengen de nacht in de buitenlucht door. Door afrekeningen tussen smokkelbendes vallen er regelmatig doden. Wekelijks lukt het tussen de dertig en tachtig mensen de oeverkant van Het Kanaal te bereiken. De noodopvang staat in schril contrast met het keiharde Franse vreemdelingenbeleid. In 2008 zette de immigratiepolitie 30.000 mensen het land uit, zesduizend meer dan in 2007. Fransen die illegalen helpen, worden strafrechtelijk vervolgd. Naar Amerikaans model stemt president Sarkozy de toelating af op de vraag van de arbeidsmarkt" . einde krantenbericht.

misschien …is er dan toch hoop ……voor deze mensen om zich eens te kunnen douchen........

misschien is er dan toch hoop om na het douchen schone kleren te aantrekken......                                                                               

misschien is het dan niet meer nodig om hun behoeftes, net als de honden, op straat of in het bos te moeten doen.......        

misschien is het dan niet meer nodig om uren in een rij te staan in wind regen en kou voor een hapje eten.

 

***


28 maart 2009 - Oproep

Dit is een oproep voor de rokers:

SPAAR LEGE SIGARETTENDOOSJES

ONZE VOORRAAD IS OP!!!

Per week hebben we 400 doosjes nodig. we vullen elk doosje met 6 gedraaide sigaretjes.

Dankjewel !! ………. de jongens zijn zo blij met een paar sigaretjes.

 

***


21 maart 2009 - Norouz

NOROUZ: Het Iraanse nieuwjaarsfeest in Calais

Om 16.00 uur staat er al een lange rij vluchtelingen heel onwennig op een andere plaats dan ze gewend zijn, op een plein voor een park in het centrum van Calais tussen de winkelende mensen, die langslopen en doen alsof ze niets zien en de jongens staan daar maar in een lange rij en de rij wordt steeds langer en langer. Ze staan gewoon te kijk. Er zal weinig gevoel van eigenwaarde overblijven als je zo te kijk staat, zeker als er uit een voorbijrijdende auto geschreeuwd wordt: "oprotten allemaal".
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Vooraan in de rij, tussen de ouderen, staan drie jongens van een jaar of 10 met getekende gezichten van volwassenen door alles wat ze in hun korte leven al meegemaakt hebben. Ook zij staan heel geduldig te wachten. Droes neemt ze mee naar de patatboer om de hoek. Even later komen ze terug, alle drie met een dichtgeknoopt wit tasje. Als dat maar goed gaat, we hebben al eerder meegemaakt dat er patat uit de handen van kinderen gegrist werd door uitgehongerde oudere vluchtelingen. Gelukkig deze keer niet, twee gaan terug in de rij staan, ze houden hun tasjes dicht en worden met rust gelaten. Nummer drie piept het park in, onder een boom, tussen de struiken verstopt hij zich om z'n brood met patat en hamburger snel naar binnen te werken. Eindelijk is het eten er ook voor de anderen. 

Als de "Salam-bus" er is, wordt het improviseren met de opstelling van de auto's, de bus moet dicht bij de patatkraam voor de elektriciteit. Dan worden er twee grote luidsprekers op de bus geplaatst: op het moment dat de muziek aangezet wordt, zie je alle gezichten veranderen, blij worden en al snel is er een groepje aan het dansen, de sfeer is gezellig met afwisselend Iraanse, Afghaanse en Afrikaanse muziek. De Afrikanen blijven eerst een beetje op afstand, maar worden er door de Afghanen bijgehaald om te dansen als hun muziek aan de beurt is. Bij het uitdelen van de tasjes wensen we iedereen een gelukkig Nieuwjaar: NOROUZ MUBARAK

[image: ]

                   Bekijk ook het volgende filmpje met muziek en dans op:

                     http://www.youtube.com/watch?v=ooMHuIcKQnk 

Zondag 22 maart en maandag 23 maart 2009: officieel duurt dit feest 13 dagen. Door de cursusvrije week is het mogelijk twee dagen langer te blijven. De extra aanhangwagen vol met drankjes, chips, koeken, doritos, chocolade, ballen, kleding en schoenen, allemaal gekregen!, komt goed van pas en zo ontstaat er een grote bedrijvigheid op de camping: we maken weer 500 tasjes om de jongens te verrassen en er blijft nog over voor de volgende dag. 

Een nieuwsgierige campingbuurvrouw vraagt of we op de markt staan, helaas voor haar, ze weet nu nog niet wat we doen.
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We vertrekken vroeg in de hoop dat het nog niet zo druk is en dat lukt: de 30 gekookte eitjes zijn zo op, de schoenen en ballen zo verdeeld. Met de tasjes en kleding wachten we op Salam. De jongens blijven vragen om schoenen en laten hun eigen schoenen zien en dat is heel erg: opengescheurd met losse zolen, gaten in de zolen en dan geen sokken aan met de ene regenbui na de andere waardoor alles door en door nat is, ook hun kleding, bij een temperatuur van 4 graden. Eigenlijk is er nog niets veranderd: de verhalen van twee jaar geleden kunnen ook nu geschreven zijn. Ook het blijven vragen als alles op is, ook het duidelijk maken dat wij afhankelijk zijn van wat de mensen in Holland ons geven. In hun ogen zijn wij heel rijk en dat zijn we ook: wij kunnen ons vrij bewegen, we hebben een huis, een bed, een warme douche en schone kleding en we kunnen eten kopen.......... 

Azir is al drie maanden in Calais, hij helpt bij het uitdelen van de tasjes. Zijn schoenen zijn stuk en ik zie hem al weken in dezelfde kleding....... Maandag maken we weer tasjes met sapjes, doritos en chips en doen we in elk tasje een T-shirt of een onderbroek, of een sjaal, of muts, of handschoenen, of een paar sokken erbij, zo heeft ieder wat. Op het laatst zijn er alleen maar sapjes: ze zijn er erg blij mee.........na drie dagen Calais gaan we naar huis. De jongens blijven achter om te wachten, te wachten op hun kans, het regent en stormt heel erg, misschien is er dan minder controle en als het niet gelukt is en als ze niet opgepakt zijn, staan ze weer in de rij te wachten op het eten.......ze vragen om theelichtjes voor wachten in de jungle.

 

***


17 april 2009 - Jean Claude, vervolg


De rechtszitting van 18 maart is weer niet door gegaan en verplaatst naar 23 juni 2009 omdat er maar één van de drie rechters aanwezig was. Het is goed om te horen dat er deze keer vertegenwoordigers van de Organisatie voor de Rechten van de Mens aanwezig zouden zijn bij deze rechtszitting en het is ook goed om te horen dat er een nieuwe wet in de maak is, waarin Franse burgers niet meer strafbaar zijn als ze vluchtelingen helpen.

 

***


28 maart 2009 - Wachten

Om 16.00 uur zijn we er al. Salam waarschuwt dat er een ruziesfeer hangt. De jongens hebben deze middag voor niets in de rij staan wachten op kleding en nu moeten ze weer zo'n 2 uur lang wachten op het eten. De bedoeling is twee aan twee in de rij te staan en te blijven staan. De "Salam -regel" is: ga je uit de rij dan is je plaatsje weg en moet je achter in de rij opnieuw aansluiten. Als iemand moet plassen of bidden en weer naar zijn plaatsje terugwil en tegelijkertijd komen er laatkomers aanlopen die er tussen willen piepen, dan geeft dat onrust en is het moeilijk de plassers, bidders en laatkomers uit elkaar te houden. De Salam -medewerkers hebben hier een aardige klus aan. Deze keer hebben we, behalve de tasjes, een extraatje: 400 komkommers, die we in stukken snijden zodat iedereen wat heeft, want het aantal jongens blijft groot en wordt geschat op ruim 800. Ze zijn heel erg blij met dit extraatje en door het snelle uitdelen is het lange wachten vergeten.
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DANKJEWEL GEBROEDERS van de WAAL in BARENDRECHT voor de 400 komkommers!!!

 

 

***


5 april 2009 - De Jungle

Eindelijk is er een wens in vervulling gegaan: we zijn uitgenodigd voor een bezoek aan de jungle. Een kans om te kijken hoe hun zelfgemaakte huisjes eruit zien, kijken hoe ze leven, beter gezegd overleven, om met eigen ogen te zien wat ze echt nodig hebben, hoe we kunnen helpen. We zien de jongens alleen maar in groepjes lopen naar de uitdeelplaats van het avondeten, in de rij staan, op de grond zitten om te eten en dan lopen ze weer terug naar de jungle, met tasje. Deze middag schijnt de zon en de temperatuur is om 14.00 uur rond de 18 graden, waardoor we een vertekend beeld krijgen want als het vriest, stormt en regent  “wonen" ze hier ook!
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We hebben alvast wat bij ons: flessen water, eieren, aardappelen, uien, brood, theelichtjes, aanstekers, zaklampen, batterijen en ook apparaatjes om telefoons met de hand op te laden door aan een hendeltje te draaien, heel praktisch als je geen elektriciteit in de buurt hebt

[image: ]

Dan komt de rondleiding: we zien groepjes van 4,5 huisjes bij elkaar staan en een stukje verderop weer: zo lopen we van het ene dorpje naar het volgende. Het lijkt alsof we in een derde wereldland rondlopen met een en al armoede: de beelden spreken voor zich:
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En dan lopen we weer verder…..Alle huisjes zijn gemaakt van afvalmaterialen, dit wordt overal vandaan gehaald, een geluk dat er vlak bij de jungle gebouwd wordt:
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Op andere plaatsen wordt er ook "geshopt":
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Overal onderweg zien we vuurtjes om het afval te verbranden:
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En dan komen we aan bij "de winkel", zoals onze begeleiders het noemen en er moet eerst toestemming gevraagd worden om hier een foto van te maken. Dit geeft in elk geval een beeld dat ze met een pan, olie en meel veel kunnen. We moeten een stukje proeven en het is heerlijk wat ze maken:
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 Verderop dekbedden en dekens in de zon, deze dag kan dit:
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Er is ook tijd voor de kapper:
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En dan kunnen er ook foto's gemaakt worden in een huisje met pallets en karton op de grond:
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en schoenen bij de ingang:
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Plastic zeilen zijn in elk geval heel belangrijk voor hun, ze zijn heel creatief in het vinden van oplossingen met weinig middelen, in elk geval weten we nu dat ze touw, bouwzeilen, dekens, dekbedden en karton altijd kunnen gebruiken: 
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Onze begeleiders staan er op dat we wat eten en we krijgen duizend excuses dat ze geen kip hebben, het wordt een prutje van tomaten, eieren en bonen met brood en een paar schijfjes aardappelen in de olie. Met een bus luchtverfrisser worden de geurtjes in het huisje verwijderd, er ligt een handdoek op de grond, met daarop het brood en dan zijn ze twee borden rijk, gevuld met het prutje. Met het brood pak je van het prutje van het bord. We krijgen er cola erbij en je kan merken dat dit voor hun heel bijzonder is, als je bekertje half leeg is wordt het al weer bijgevuld. 

Dan willen ze nog thee maken, dit slaan we af omdat een gevoel van onrust zegt dat we beter maar kunnen gaan voordat de politie er aan denkt om ook op visite te komen. We moeten wel beloven terug te komen. 
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***


11 en 12 april 2009 - Paasweekend

Paasweekend in Calais: we hebben wel duizend jongens blij gemaakt!

Zaterdags met de tasjes, een auto plus aanhanger vol, in totaal 600 op de afgesproken tijd. Na het uitdelen hebben we met verschillende jongens afgesproken op verschillende plaatsen om de volgende dag apart spulletjes "thuis te bezorgen" in de jungle. Met onze verhalen over ons bezoek aan de jungle zijn we in de Ketel gelijk gaan bedelen en dit heeft aardig wat opgeleverd: bouwzeilen, pannen, camping - gasstelletjes met extra vullingen, parasols, EHBO -setjes, windschermen, meel, olie, eieren, brood, aardappelen, uien en sapjes. Hier zijn pakketten van gemaakt en zo kunnen we op vier verschillende plaatsen alles brengen, ook bij een groep die helemaal niet naar de uitdeelplaats van het avondeten komt. Een speciaal Dankjewel aan Marco en Monique BP voor alles wat we, elke keer weer krijgen om mee te nemen.

[image: ]

Zondag geen tasjes, wel 1000 gekookte eieren en komkommers en sapjes.
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***


18 april 2009 - Kippen voor de Jungle

Zaterdagmorgen om 0.900 uur: op naar Rijsbergen om kippen te vangen en ze mee te nemen naar de jungle, dan hebben ze daar hun eigen eieren. We komen uit op een landweggetje bij een heel groot hek en een oprijlaan van een buitenverblijf waar de kippen los rondlopen. Het aantal kippen zou een beetje uit de hand lopen met de drie hanen erbij. De heer des huizes is niet naar zijn werk gegaan om zo te kunnen helpen bij het vangen. De kippen zijn onrustig. Voelen ze wat of zijn er te veel mensen op het erf? Eerst maar koffie, dan gaat de vrouw des huizes de kippen eten geven en ze gelijk in een hok lokken. Dat zou gemakkelijker vangen. Nee dus, een gefladder en een gekakel en.....helaas is er een deur van het hok niet goed dicht gemaakt: alles vliegt weer naar buiten. Dan maar weer koffie gaan drinken om de rust te herstellen. Het resultaat van de tweede poging is beter: 8 kippen, een kuikentje en een haan en eindelijk kunnen we dan vertrekken richting Calais. 

Onderweg zijn de kippen heel stil, alleen het kuikentje zit te piepen, dus het leeft nog. Verhuisdozen zijn misschien niet zo ideaal om deze dieren te vervoeren. Bij de jungle zijn de kippen snel verdwenen, de jongens rennen met de dozen weg als we hebben laten zien wat er inzit en de haan ontsnapt omdat de bodem van de doos opengaat. Later bij het avondeten en het uitdelen van de tasjes, hoorden we dat ze lekker kip hadden gegeten in de jungle. Dat was dus niet de bedoeling, maar je zal maar honger hebben. Niet alles is opgegeten, een paar dagen later is deze foto gemaakt. Het is een zoekplaatje omdat het kuikentje er ook op zou staan:
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We hebben de betekenis van de kip opgezocht: de kip wordt gezien als teken van bescherming en waakzaamheid. De kip vertegenwoordigt de kleine willekeurige inspanningen van het kleine ik om te overleven en is drager van het bewustzijn. De kip zoals wij die kennen dateert waarschijnlijk van rond 5000 voor Christus. Deze oerkippen zwierven rond de voet van de Himalaya en elders in Zuidwest - Azië. Ze stonden bekend als Gallus. Gallus, hadden een sterke snavel en scherpe klauwen en konden uitstekend voor zichzelf zorgen. De haan is in vele culturen een heilig dier. 

 

***


21 april 2009 - Calais in het nieuws

Calais is op het nieuws, de jongens, de jungle, Sylvie en Jean Claude zijn op het nieuws, zelfs in Nederland. De politie heeft een inval in de jungle gedaan. Er zijn zeker 200 jongens opgepakt. De reden zou zijn : bestrijding van de mensensmokkel.

 

***


25 april 2009 - De Jungle weg?

De gebeurtenissen in Calais van de afgelopen week zijn veel in het nieuws geweest. De film "WELCOME" heeft veel onrust gezaaid in politiek Frankrijk en lijkt alles in een stroomversnelling te brengen. In juli komt deze film naar Nederland. Maar voorlopig staan er in Calais deze zaterdag nog steeds zeker 800 jongens in de rij te wachten op wat eten en nog steeds zoeken ze een plekje om te slapen .....in de jungle. Hun verhalen van de afgelopen week zijn dezelfde: opgepakt en na 24 uur weer vrijgelaten.....terug na de jungle. Sommigen zijn deze week tweemaal opgepakt. Ze hebben nauwelijks tijd om hun geluk te beproeven en een poging te doen in Engeland te komen.
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***


5 mei 2009 - Een waterpomp voor de Jungle

Hoe tegenstrijdig kunnen de berichten zijn, het ene moment moet de jungle verdwijnen, het andere moment krijgen ze in de jungle een waterpomp. Dit water kunnen ze drinken. Heel veel jongens hebben maag- en darmklachten door het drinken van vies water
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Ongeveer twee maanden geleden heeft de politie zelf de watervoorziening kapotgemaakt en wassen de jongens zich bij de benzinepomp of een watertje langs een weg naar de jungle toe.

***


8 t/m 10 mei 2009, De politie heeft het toch zo druk...

Calais vrijdag 8 mei 2009 is een vrije dag in Frankrijk: herdenkingsdag van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Alle winkels zijn dicht, die dag mogen er zelfs geen vrachtwagens rijden. We gaan deze dag een extraatje brengen bij de jongens. Eén van onze voortenten ligt vol met kleding, sapjes, aardappelen, meel, uien, olie en een gasstelletje met gasflesjes voor de jungle voor de jungle. De ouders van Farah uit Tilburg - Farah loopt stage bij Salam - hebben ruim 100 tasjes gegeven met daarin: shampoo, tandenborstel, tandpasta, deodorant, scheerzeep en scheermesjes. Zij heeft deze tasjes aan ons gegeven en van dit alles maken we meer als 500 tasjes: de kleding wordt per stuk verpakt met daarbij een sapje, deodorant of wat anders. De jongens zijn verrast, helaas geen sigaretten, ze reageren opgelucht als ze horen dat we de volgende dag ook komen want: "zaterdag is het sigarettendag". We merken dat de shampoo erg belangrijk voor hun is......misschien een tip voor de lezer?

Zaterdag 9 mei 2009 's morgens gaan we boodschappen doen voor de jungle en komen in de supermarkt heel veel bekenden tegen, jongens die een fles cola of een brood daar kopen en buiten staat er in een mum van tijd een groepje jongens bij de auto die ze kennen. Je kan dan merken dat ze het heel prettig vinden dat je daar ook komt, ze vragen nergens om en maken alleen maar een praatje. Dan gaan we de beloofde boodschappen brengen naar een aparte groep Koerden in de jungle. Het zijn aardig wat tassen met aardappelen, uien, olie, broden, boter, beleg, repen chocolade, melk, water, tomaten, komkommers, wortelen en eieren

's middags komen de nieuwe tasjes uit Rotterdam, 400 met sigaretten en ruim 200 zonder. Verder komkommers, heel veel blikjes jus en boterkoek. We kunnen echt blijven delen tot iedereen wat heeft, dit gebeurt de laatste tijd zelden omdat het aantal jongens zo groot is en de rij zo eindeloos lang. Dit geeft een beter gevoel. Er lijkt even ruzie te komen door een voorpieper, maar gelukkig drijft deze bui snel over en is iedereen toch wel heel erg blij.

Zondag 10 mei 2009 wordt er 's middags om twee uur nog een boodschappentas vol bezorgd bij de Afghaan jungle en bij de plaats waar de jongens zich wassen staat de witte politiebus. We zien een paar jongens half bloot wegrennen. De politie is weer lekker bezig. Een stukje verderop wordt er ook een groepje jongens aangehouden. Zoiets is dan te zien als je zo maar een stukje gaat rijden. Als we dan bij de plaats van de Palestijnen aankomen om beloofde schoenen te brengen is het hek dicht en voelt dat niet goed. Op hetzelfde moment komen er van twee kanten in totaal 5 politiebusjes aanrijden en stappen agenten uit met knuppels, het hek wordt opengedaan en iedereen die daarachter zit kan geen kant meer op. Het "bezoek" duurt een half uur en als ze weg zijn gaan we kijken en zien één grote puinhoop van kapotgemaakte huisjes. Een paar jongens zijn er nog over, ze zijn heel boos en vragen of we hier foto's van willen maken en op internet zetten. Dit schijnt de politie elke dag bij hun te doen, soms drie keer per dag. Dit schijnt dan het ontmoedigingsbeleid te zijn. Dit is dus wat we wel elke zaterdag horen als de jongens het over problemen met de politie hebben. Dertig jongens zijn meegenomen - later blijkt maar voor een half uur.... waar gaat het over - Een jongen vertelt dat hij gedreigd heeft in het water te springen maar niet kan zwemmen als hij mee moest. De politie had zeker geen zin in een koud bad en heeft hem met rust gelaten.

De "huisjes" voor het politie – bezoek ...................................... 
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...................................... en daarna: .

[image: ]

[image: ]

***


23 mei 2009 - Calais rond de Pinksterdagen

Zaterdag   ….. delen we de tasjes uit in de stromende regen en

 [image: ]

zien we de volgende beelden:
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Na het uitdelen brengen we zakken met kleding naar de jungle, dan hebben ze in elk geval droge kleren om aan te aantrekken. Behalve dat alles nat is, is het ook nog erg koud.

[image: ]

 

Zondag 24 mei 2009: De boodschappen worden "thuis" bezorgd. Aardappelen, uien, eieren, meel olie, brood en tomaten en melk
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Zaterdag 30 mei 2009: omdat we genoeg helpers hebben: 
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.....kan er een filmpje gemaakt worden van het uitdelen van de tasjes, zoals we dit elke week doen: 

http://www.youtube.com/watch?v=J_KbG-kccYY

Voor en na het uitdelen hoor je de verhalen: al 6 maanden in Calais, elke nacht proberen en geen kans, steeds opgepakt worden, de beveiligingsmensen vallen wel mee, die zeggen gewoon: 'volgende keer beter' en dan sturen ze je weg, de politie is een ander verhaal, die nemen je mee en laten je weer vrij op het moment dat je in elk geval te laat bent voor het avondeten. De taalproblemen en onbegrip zijn groot. Als je alleen maar op zoek bent naar werk, geld wil verdienen om op te sturen naar je vader en moeder, die te oud zijn om zelf te werken, als je al 4 jaar in Italië gewerkt hebt, de taal eigen gemaakt en er is daar geen werk meer, dan probeer je toch ergens anders aan de bak te komen en wil je naar een land, waar ze de taal spreken die je op school geleerd hebt: Engeland. ..... en dan zijn er de regels....... en kom je niet verder. En……..Als je naar huis belt  ….. huilt je moeder.

 

 

***


20 juni 2009 - Dag van de vluchtelingen

Calais zaterdag 

Deze dag, georganiseerd door Salam, begint 's middags al om 14.00 uur op de plaats van 'la Cabine'. Het is de plaats langs het water, waar een week geleden een vluchteling verdronken is: een man uit Eritrea, AMAN, hij had ouders, een vrouw en een kind, een jongetje van 5 jaar. Zijn lichaam wordt de volgende week teruggebracht naar zijn geboorteland. 

Deze dag wordt er om 14.00 uur door Salam al eten uitgedeeld, daarna is er muziek en wordt er gedanst en is het mogelijk even alles te vergeten. Klik op de volgende link om een videofilmpje te bekijken, met excuses voor het laatste gedeelte:

http://www.youtube.com/watch?v=01mevVoAZBM
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Tot slot deelt Salam nog fruit uit en sluiten we aan met de tasjes.

 

 

***


30 juni 2009 - Calais vol politie en M.E.

Calais zaterdag 30 juni 2009: We kunnen Calais niet binnenkomen en zijn een uur lang aan het rond rijden, elk kruispunt is afgesloten door M.E. en politiewagens. We bellen Sylvie en horen dat er een demonstratie is: NO BORDER genoemd, een demonstratie tegen de grenzen voor vluchtelingen.
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***


11 juli 2009 - Zwarte zaterdag

Calais zaterdag: De naam "zwarte zaterdag" heeft voor de vluchtelingen een andere betekenis. Het is het begin van de vakantie van Salam. Dat betekent tot september geen warm eten om 18.00 uur. Dan zijn er geruchten dat de jungle 21 juli zal verdwijnen, uitgeroeid worden, precies op de dag dat Jean Claude de uitspraak van zijn rechtszaak krijgt en daarom is iedereen heel stil en worden we gelijk bij aankomst op de hoogte gebracht, maar dat is nog niet alles, de angst is groot dat er een grote groep jongens teruggezet wordt naar het land waaruit ze zijn weggevlucht, Afghanistan: "deport Kabul ? ", niemand weet het wat er gaat gebeuren. 

4 juli 2009 heeft de politie, de schuilplaats van de Soedanezen al vernietigd:
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De migranten worden dan opgepakt en de volgende dag, zoals gewoonlijk, weer op straat gezet. Voor zover je van bezittingen kan spreken, dit alles is onder het puin gevonden, ook paspoorten. (info Salam)

Verder gaat Engeland samenwerken met Frankrijk en geeft daar geld voor, ook België en Nederland zouden meedoen, er wordt 60 man extra beveiliging ingezet en er komt nieuwe apparatuur.

Onder het uitdelen van de tasjes lijkt het wel of de gezichten nog ouder geworden zijn. Een jongen van 10 jaar oud heeft al een volwassen gezicht. Hij vroeg vorige week of hij mee mocht naar Holland. Hij is er zonder ouders. We hebben speciaal een tas met kleding voor hem, waaruit hij mag kiezen en dan komt er toch een glimlach op zijn gezicht. Ze willen hem naar een camp brengen in Frankrijk, maar dat wil hij niet omdat in Engeland familie van hem zit. Heel veel jongens zijn bang dat " Engeland " nog onbereikbaarder wordt en in plaats van de jungle zullen ze ook in "een camp" terechtkomen, dan zitten ze vast, maar ze willen niet in Frankrijk blijven. Heel simpel gezegd zijn ze op doorreis en komen niet verder door de Europese regels. 

Zaterdagavond om 20.00 uur spreken we af bij de jungle om tassen met kleding te brengen. We geven deze tassen af aan jongens die er voor zorgen dat alles verdeeld wordt. 

Zondagmiddag 12 juli brengen we, voor we teruggaan naar Rotterdam, boodschappen naar de jungle: meel, melk, olie eieren, brood, koeken, aardappelen, uien, tomaten en maken we op de camping onze koelkast leeg. Dan krijgen we te horen dat de politie deze morgen al in de jungle is geweest om alle jongens te tellen. Dit lijkt op het begin van het einde van de jungle. In Rotterdam aangekomen, wordt dit vermoeden bevestigd op het nieuws, in heel Europa zijn ze bezig:

ZONDAG 12 JULI: ZWARTE ZONDAG: PATRAS IN GRIEKENLAND

In Patras zien we dezelfde situatie als in Calais, maar dan voor de boot naar Italië, dit is ook een tussenstation voor de jongens op weg naar het "vrije "Europa. De volgende video vertelt dit verhaal:

http://www.youtube.com/watch?v=Fb1IFERbVss

Dit is het tentenkamp voor 12 juli 2009:
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En dit is 12 juli 2009 gebeurd:
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...een ontsnapping aan de vuurzee en misschien ook wel aan de politie.

 

***


18 juli 2009 - Toch de tasjes

Deze week is de inhoud van de 500 tasjes niet zoveel: 6 sigaretjes, een zakje koekkruimels, een sapje, een appel, twee doosjes hagelslag en een halfje brood of een paar eierkoeken. Om beschadiging te voorkomen, geven we een toetje en een komkommer los erbij. Gelukkig hebben we 18 zakken broden gekregen van bakker Voordijk. Op weg naar de uitdeelplaats wordt een groep jongens opgepakt. Deze jongens zullen wel balen: daar gaan hun tasjes, want ze zullen wel weer vrijgelaten worden na het uitdelen. Het blijft steeds een onbegrijpelijk gebeuren, maar lijkt heel normaal te zijn in Calais. Voor het uitdelen eerst de beloofde ballen. ......we hebben er nooit genoeg bij ons.
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Het uitdelen gaat geweldig het aantal jongens is opmerkelijk minder en zo zien we gebeuren dat er heel veel voor een tweede keer in de rij gaan staan en heel blij zijn met hun tweede tasje. Een aantal medewerkers van Salam werken mee en hebben ook tasjes met brood en fruit, alleen hun keuken is dicht. Er wordt wel voedsel naar de jungle gebracht en apart naar de plaats waar de Afrikanen verblijven zodat iedereen zelf iets kan maken. Sylvie is er ook en vraagt of wij dat ook willen doen. Ze is blijkbaar niet op de hoogte dat we dit al regelmatig doen op drie verschillende plaatsen in de jungle, maar nu gaat het om veel meer. 
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Sylvie vertelt ook dat er tegenstrijdige berichten zijn over het vernietigen van de jungle. 

Ze hoopt dat het allemaal mee zal vallen.

 

***


13 augustus 2009 - Oproep

Calais 3 weken geleden:

Het verhaal van een Afghaanse vluchteling: Hij kan zijn verhaal duidelijk vertellen, hij heeft geleerd en beheerst de Engels taal. Hij had zich verstopt in een vrachtwagen. Helaas reed deze wagen niet richting Engeland, maar komt hij uit in Nederland. Zijn enigste bezit: 60 euro en zijn twee telefoons moet hij bij de politie inleveren. Hij moet ons land binnen 24 uur verlaten en krijgt zijn bezittingen niet terug met de mededeling: Dit is Heerlen, dit is een ander land. Al zijn telefoonnummers is hij kwijt. Dit is gebeurd in week van 13 juli 2009.

OPROEP aan de politie in Heerlen, of mensen die kennissen hebben bij de politie in Heerlen: laat je hart spreken, al zijn telefoonnummers staan er in. Stuur de telefoon naar Stichting de Heksenketel, Markstraat 116 in Bolnes. Wij gaan elke zaterdag naar Calais en we weten waar hij "woont" in de jungle ......... We vragen ons af of dit eigenlijk wel mag: bezittingen in beslag nemen op deze manier.

***


Augustus in Calais

DANKJEWEL>> HARDSTIKKE BEDANKT>>GEWELDIG!!>>DANKJEWEL!!!

 

Dank zij de opbrengst van EEN GROTE INZAMELINGS-AKTIE IN DE KETEL zijn wij in staat geweest om elk weekend boodschappentassen vol naar verschillende jungles te brengen, meestal in het weekend, maar ook nog op andere dagen tussendoor, zodat iedereen in elk geval iets te eten zou hebben. De inhoud van deze tassen 4 personen: olie, meel, aardappelen, rijst, uien en pasta, soms thee erbij of tomaten puree. Het eerste weekend: 40 tassen, bleek niet genoeg te zijn. Het tweede weekend zijn er 55 tassen extra mee gegaan:

Het uitdelen van de gebruikelijke tasjes met de komkommers op de zaterdagmiddag is gewoon doorgegaan:
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De keuken in de Ketel wordt deze maand gebruikt als opslagplaats:
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Elke vrijdag bij de achterdeur van de Ketel: een verrassing, dankjewel:
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Elk weekend zijn er auto's vol en aanhangers vol van Rotterdam naar Calais gereden:
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Op de camping is er hard gewerkt om de volgende boodschappentassen weer klaar te maken. Iedereen die op visite komt helpt mee:
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De lange rij op de zaterdag middag blijft, omdat Salam er niet is, moeten ze zelf de lange rij regelen: 
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Na het uitdelen hebben we met verschillende jongens een afspraak gemaakt om de boodschappen "thuis" te bezorgen en zo hebben we kennis gemaakt met verschillende jungles. 

We zijn een keer achter Sylvie aangereden. Zij bracht ons naar een plaats in de duinen, naar een groep Koerden.
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"Het Afrikanenhuis", een oude fabriek, is de volgende plaats waar we de boodschappen brengen. Daar wonen drie groepen van zeker elk 25 mensen, alles wat ze krijgen wordt netjes verdeeld tussen deze groepen .
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Dan komt er een jongen vragen of er nog wat over is voor zijn groep. Hij wijst ons de weg en zo komen we op een plaats waar we niet eerder geweest zijn, weer een oude fabriek.

Alle tasjes moesten over de muur, daarachter "wonen" ze in fabriekshallen. Er liggen oude matrassen op de betonnen vloer in donkere ruimtes, zonder een bescherming van glas of deuren. In deze zomertijd is dit nog wel te doen, maar als de kou komt, wordt het echt afzien en heeft dit niets meer te maken met een verblijfplaats voor mensen. 
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Deze mensen: Soedanezen, mensen uit Ethiopië en Eritrea zijn heel blij met de tasjes.

De jungle van Iran zijn we ook niet vergeten en natuurlijk de slaapplaats van de Palestijnen

In de Afghaanse jungle zit de grootste groep, op het moment dat er een auto met tasjes neergezet wordt, gaan er jongens achterstaan:
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En de rij wordt steeds langer:
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Dan eindelijk is het uitdelen:
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Na het uitdelen draaien we hun eigen muziek: 
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Op deze muziek wordt er altijd gedanst:
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Daarna gaat iedereen naar zijn eigen "huis" :
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***


21 september 2009 - Vernietiging van de jungle?

De hele dag bellen we, zoeken contact met alle jongens waar we een telefoonnummer van hebben om te waarschuwen: " Ga weg …. ga de jungle uit …. morgen gebeurt het…., geef het door aan iedereen in de jungle ".     Dit is dan ook  het enige wat we hier, vanuit Rotterdam kunnen doen.

Die geruchten zijn er al heel lang, alleen de datum is nog niet bekend. Volgens de franse minister: voor het eind van deze week, waarschijnlijk beginnen ze vandaag. Als de Afghaan jungle plat gaat, wordt iedereen opgepakt en krijgt de keuze: of terug naar het land waar ze vandaan komen, of asiel aanvragen, tenminste dat wordt door de regering verteld. De realiteit zal anders zijn: allemaal in een camp en terug naar Kabul. Veel jongens zijn bang geworden en richting België vertrokken, anderen naar Parijs. Noorwegen, Zweden en Denemarken zijn ook erg in trek. De afgelopen weken zijn er opvallend veel jongens in Engeland aangekomen. De mededeling van de franse regering heeft al effect gehad: het aantal bewoners van de jungle is aardig verminderd........dit zijn de koele feiten: na Patras in Griekenland 12 juli van dit jaar, nu Calais in Frankrijk. Geweldige afspraken op zeer hoog Europees nivo.... ver van de realiteit. In elk geval kan Frankrijk weer vriendjes worden met Engeland, want ze doen zo hun best, zoals Griekenland weer vriendjes is geworden met Italië..... En waar gaat het over?.......... MENSEN........kinderen, jongens, jonge mannen in de leeftijd van 11, 12, 15 tot 25 jaar, gevlucht uit een land in oorlog, meestal al meer dan een jaar onderweg, op weg naar Engeland. Deze mensen worden behandeld als beesten, ongedierte is misschien nog een beter woord.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8267083.stm 

Deze mensen willen ze terugsturen en dan komt de herinnering aan een opmerking terug van een vluchteling: " als we teruggestuurd worden en ze schieten ons dood of een bom ontploft, wie is er dan verantwoordelijk voor onze dood? " ......Als er een soldaat uit een van de Europese landen in Afghanistan gedood wordt, is dit de hele dag in het nieuws. Als er op hetzelfde moment 300 Afghanen ook om het leven gekomen zijn........daar hoor je niemand over. 

Aan de avond van deze dag, 21 september om 23.50 uur is er de nieuwsbrief van Salam met de mededeling dat morgenochtend om 05.30 uur ze zullen beginnen. 

Voor het laatste nieuws zie:

 www.associationsalam.org en http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/ 

Er wordt veel aandacht besteed aan de op handen zijnde ontruiming door de media uit verschillende landen, donderdag 17 sept. heeft de VPRO- radio ons benaderd voor een interview:

 http://weblogs.vpro.nl/villavpro/2009/09/17/een-eind-aan-de-jungle/

Calais 19 september 2009 Zaterdag, we rijden gewoon weer naar Calais. Gerrit, een verslaggever met recorder en microfoon van de VPRO rijdt deze keer mee. De jongens rekenen op ons, op de tasjes. Er zijn geruchten over een politie die de jungle omsingeld zou hebben. We weten niet wat we zullen aantreffen. Bij de Afghaan jungle zien we hetzelfde beeld als voorafgaande weken, maanden. We stoppen en vragen hoe het is. De jongens weten dat de jungle zal verdwijnen. " Ga hier weg " is ons advies, maar ze weten niet waar naar toe. "Ga naar België ", ze weten niet hoe, ze hebben geen geld. Ze wachten maar af, jammer, dit geeft een gevoel van machteloosheid en dit gevoel gaat deze hele zaterdag niet meer weg: als we doorrijden, om tasjes te brengen naar "Het Afrika - huis", horen we hoe de politie deze ochtend weer alles kapotgemaakt heeft en al het eten, kleding en matrassen op een hoop gegooid heeft. De Palestijnen hebben eenzelfde verhaal, ook de fabriek, waar de mensen uit Eritrea "wonen", Zij hebben allemaal eenzelfde verhaal: alles is deze ochtend door de politie kapot gemaakt. En dit gebeurt elke dag!!! De tasjes die we brengen zijn van harte welkom, maar dit lost natuurlijk hun problemen niet op. Als om 18.00 uur De Afghanen aan de beurt zijn, is de rij klein vergeleken bij vorige weken, nu misschien maar 200. De sfeer is bedrukt, de onzekerheid en angst groot. Gelukkig kunnen we ze even een beetje blij maken met de tasjes, sap en yoghurt. Daarna loopt iedereen weer terug naar de jungle......we rijden er langs... op weg weer terug naar 

Rotterdam en toeteren.....ze lachen en zwaaien.... ...."See you next week??????"........ dat weten we nooit, we hopen dat ze in Engeland zijn, maar deze keer heeft deze zin wel een extra lading.

 

***


22 september 2009 - De Afghaanse Jungle is niet meer

Door de grote aandacht van de media, ontvangen we in Rotterdam vrij snel, verschillende beelden:
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De volgende links geven meer informatie:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8268083.stm

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8268154.stm 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER, RIJDEN WE........MET TASJES............NAAR CALAIS

 

***


29 september 2009 - Nieuwsbrief 

 

CALAIS 26 september 2009

DROES: " twee en een half jaar ga ik naar Calais

om vluchtelingen wat extra's te geven:

een tasje met daarin wat koekjes en wat snoep.

. Ze zitten even in een vervelend leven en dan

maakt snoep weer heel wat goed.

Maar nu na twee en een half jaar is de jungle afgebroken,

platgewalst, er is geen boom of stuk

wat kan overleven.

 Het is allemaal platgewalst door stoere mannen

Ze worden er goed voor betaald

.om een leven van een vluchteling

te vergallen.

Wat zijn ze trots op zichzelf,

want ze hebben het goed gedaan

er is geen boom overeind blijven staan.

Nu lopen er 200 jongens verdwaald,

verlaten door Calais,

geen plek meer om te slapen,

geen plek meer om zichzelf te kunnen zijn.

Ze slapen onder bruggen of ergens op straat.

Wat zijn de Fransen toch fantastisch,

de Fransen die

deze mensen zo aan hun lot overlaten.

met knuppels en peperspray

en handboeien brengen

ze ook mee,

want:

de vluchteling is misschien wel gevaarlijk of

misschien zijn ze wel eng.

Uit hun land verjaagd,

gebombardeerd,

oorlog gevoerd

en nu voor de vrijheid, voor hun zelf,

voor wat vrede in hun lijf te krijgen,

krijgen ze gas en wapenstok

Wat is er aan de hand?

Wie heeft ze verjaagd uit eigen land?

Wie heeft dat gedaan?

Ga denken lieve mensen en

laat deze jongens a.u.b.

niet in de kou staan.

 

DE JUNGLE NA 22 SEPTEMBER 2009:
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Deze afschuwelijke beelden treffen we zaterdag 26 september aan: geen bomen meer, geen "huisjes", één grote trieste vlakte, het lijkt wel een oorlogsgebied, waar mensen weer, opnieuw, alles achter zich moesten laten. De waterpomp werkt nog en als we de volgende dag weer op deze plaats terugkomen, is te zien dat deze gebruikt is...........

Een jongen van 11 jaar loopt z'n spulletjes te zoeken en zegt: "ik woonde hier, hier stond mijn huis". "In Afghanistan is mijn huis gebombardeerd, nu ben ik weer m'n huis kwijt."

Alles zijn ze kwijt, hun kleding, hun potjes en pannetjes, hun slaapzakken, echt alles!

De jungle is er niet meer, maar de vluchtelingen wel! 

Daarom is er een bedelbrief verzonden, waarin we dekens, slaapzakken en warme kleding vragen. De 400 tasjes delen we uit op verschillende plaatsen in Calais: de Afrikanen kunnen nog in hun "huis" ( lees oude fabriek) blijven, de Palestijnse huisjes staan er ook nog. De Soedanezen weten ook niet hoe lang ze nog in hun zelfgemaakte tenten langs de spoorlijn kunnen blijven wonen. Voor de vluchtelingen uit Eritrea, die ook in een oude fabriek "wonen" , geldt hetzelfde, niemand weet het. De Afghanen komen op de vaste tijd, naar de vaste plaats bij de Toren. De groep is klein, misschien 150. De jongens zijn naar verschillende steden gebracht, Lille, Parijs, Nîme, Rouen, Toulouse, in de gevangenis gezet en weer vrijgelaten met een brief ....................afgezet bij het treinstation, zonder geld voor een kaartje en ze komen dan toch weer terug naar Calais. Heeft het platgooien van de jungle wel zin gehad? Neem de moeite op de volgende link te klikken:

http://www.radio1.nl/contents/8796-opnieuw-illegalen-in-calais?autostart=10048 

Na het uitdelen, blijven ze wat rondhangen, we zien geen groepen jongens meer met hun tasje richting jungle lopen, dit vertrouwde beeld is geweest, ze wachten nu tot het donker is, dan zullen ze hun plekje moeten zoeken ergens op straat, in het park of onder een brug en dan kunnen ze weer elk moment opgepakt worden. Het lijkt erop dat ze "vogelvrij" verklaard zijn.

Zondag 4 oktober komen we per toeval de Nederlandse televisie tegen in Calais. De uitzending van NOVA is te zien door op de volgende link in te klikken: http://player.omroep.nl/?aflID=10170028&start=23.26:00

***


10 oktober 2009 - Het gaat maar door

De politie, gaat door met het vernietigen van de "woonplaatsen" van de vluchtelingen.

Vrijdag 2 oktober is "Het Afrika-huis" tegen de vlakte gegaan:

[image: ]

[image: ]

Hier stond het huis waar we deze zomer de boodschappen 'thuis' bezorgden.
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Dit was ook het huis waar we daarna elke zaterdag de tasjes brachten:
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Piet den Blanken, fotojournalist, reed met ons mee naar Calais en maakte zaterdag 26 oktober, 6 dagen voor de vernietiging, de volgende opnames: 
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Meer werk van Piet is op zijn site: http://www.denblanken.com/
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Zonder dat hij het wist, heeft Piet 26 september ook de laatste foto's gemaakt van het  kamp van de Soedanezen aan de spoorlijn, ons vast bezorgadres voor de boodschappen deze zomer en later ook de tasjes.

Hier kregen ze ook regelmatig bezoek van de politie:
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Maar deze keer zijn de tenten, de huisjes helemaal weg.

We vinden alleen wat pillen op de grond en een paar sokken plus tandenborstel in de bomen:
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Woensdag 7 oktober zijn de Palestijnse huisjes en de huisjes van hun buren: Soedan en Eritrea vernietigd. Alle bezittingen, voor zover je van bezittingen kan spreken zijn in een container gegooid en afgevoerd. Om te voorkomen dat de vluchtelingen terugkomen, is alles afgezet met grote hekken en loopt er bewaking rond met een hond. 

Dit was het bekende beeld achter de uitdeelplaats van het avondeten:
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Hier brachten we afgelopen winter dekens:
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Hier brachten we de afgelopen winter het karton:
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Hier brachten we deze zomer ook de boodschappen.

En zo ziet het er nu uit:
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En waar zijn de mensen? Eerst worden ze opgepakt, in totaal 50 vluchtelingen en daarna weer vrijgelaten. 

Deze zaterdag 10 oktober, willen ze hun nieuwe huis laten zien, maar op afstand kunnen we al zien dat er politiebusjes voor de deur staan. Ze weten niet of ze daar de komende nacht nog kunnen slapen. De stad Calais heeft er zelf een probleem bijgemaakt: verspreid door de hele stad zoeken vluchtelingen slaapplaatsen, huizen worden gekraakt, onder de bruggen, in de parken, overal worden er nieuwe slaapplaatsen gemaakt.

Deze dag, zaterdag 10 oktober, is Gerrit van Villa VPRO weer meegereisd om een radioverslag te maken. 

Bij het uitdelen zien we nu, behalve Afghanen, ook andere nationaliteiten in de rij staan. De bezorging aan "huis"is verleden tijd. We missen nog steeds bepaalde gezichten en vragen ons af of ze teruggezet gaan worden naar Kabul, want dit speelt nu ook. Afgelopen Dinsdag, 6 oktober zou om 23.30 uur een vliegtuig vanuit Lille vertrekken naar Kabul. Alle Franse hulporganisaties zijn opgeroepen en ze hebben een grote demonstratie gehouden bij het vliegveld:
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Het vliegtuig is niet vertrokken, wanneer wel? Dat zal waarschijnlijk niemand weten. De Afghanen, worden weer teruggebracht naar hun land ..... in oorlog. 
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***


21 oktober 2009 - Triest

Calais 17 oktober 2009 We rijden richting Calais met de aanhanger en een auto vol tasjes, waarin niet alleen eten en drinken zit, maar ook sokken en warme truien. De tweede auto is volgeladen met zeilen, tenten, slaapzakken, dekens, paraplu's, karton, pannetjes en campinggasstelletjes, allemaal gekregen..... dankjewel!

De laatste weken is het altijd maar afwachten wat we aantreffen, onderweg valt het water al met bakken uit de hemel en in Calais volgen de buien elkaar snel op. De situatie van de jongens is al triest, nu helemaal: "hoe krijg je je kleren droog" en "hoe krijg je het weer warm als je kleren nat blijven?" Een vuurtje maken lijkt een oplossing,
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Foto’s: Piet den Blanken..................... 
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....als daar tijd voor is want de politie jaagt weer hele dagen op de vluchtelingen en vernietigt alle "comfort " wat op overleven lijkt zoals een tent, een slaapzak, of een pannetje. Geen mogelijkheid om te douchen, geen toiletten. Op de plaatsten bij de bosjes, waar honden uitgelaten worden, ligt in Calais de poep van mensen. Ik vond een filmpje wat de huidige situatie heel goed weergeeft. Door op onderstaande link te klikken, wordt een stukje realiteit zichtbaar waar, naar we hopen, de Fransen niet erg trots op zullen zijn: 

http://www.youtube.com/watch?v=6SIbMJIsO20

De chartervlucht Lille - Kabul met jongens is gisteren, 20 oktober niet doorgegaan, vandaag waarschijnlijk wel, maar dan vanuit Parijs, ondanks alle protesten van Fransen die wel een hart hebben. Opnieuw een zwarte dag voor de jongens, die weggevlucht zijn van een oorlog en daar weer in teruggezet worden. Zou een organisatie van Mensenrechten hier nu echt niets aan kunnen doen?? Vraag ik me wel eens af. …..In de nacht van 20 op 21 oktober is in het geheim een vliegtuig uit Engeland gestopt op het vliegveld van Parijs om 3 Afghaanse vluchtelingen mee te nemen naar Kabul.

 

***


24 t/m 26 oktober 2009 - Politie - Stad

Tijdens een rondrit door Calais, kom je de witte bussen van de vreemdelingenpolitie overal tegen, langzaam rijdend en dan stoppen ze weer .............. kijken, en dan rijden ze weer verder .......... het is gemakkelijk te raden, op wie ze jagen. 

Onze rondrit langs de plaatsen waar vorige week groepjes jongens zaten:

............................... langs de spoorlijn .................. en onder de bruggen:

...ook de plaats van "la Cabine", al deze plaatsen zien er nu verlaten uit. Er is geen tent meer te zien, de zeilen zijn ook verdwenen, de politie heeft zijn werk weer fantastisch gedaan en de vluchtelingen zijn weer terug bij af: alles wat maar op een slaapplaats lijkt wordt elke keer opnieuw vernietigd.
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Foto: Piet den Blanken
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De vluchtelingen worden opgepakt en een paar uur later weer vrijgelaten. Kinderen, jongens van rond de 14, meestal Afghanen, vluchten uit het camp, worden ook opgepakt, maar lopen daarna weer op straat. Ze willen niet in een camp, ze willen naar hun familie in Engeland. Andere vluchtelingen, meestal Afrikanen, lopen met een papier op zak, waarop staat dat ze in Frankrijk willen blijven, zij leven ook op straat omdat er voor deze mensen geen plaats is in een camp. 

Het middag- en het avondeten wordt nu op een andere plaats gegeven, een ruimte, die afgesloten is en pas opengaat als alles klaar staat,.........

Dit beeld behoort tot het verleden:
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Nu is het wachten in de regen, wachten tot de poort opengaat:
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Binnen de poort is er een ruimte met een afdak, iedereen kan iedereen rustig eten, zonder voorbijrijdend verkeer en  buiten het zicht van de burgers van Calais.

[image: ]

Na het eten, piepen de jongens weg naar hun schuilplaatsen, dat weet de politie ook. Op dat moment staat er bij de uitgang een politiebus, om misselijk van te worden en tijdens een rondrit zijn er alleen maar politiebussen te zien, maar gelukkig geen jongens.

 

***


3 November 2009 - Overleven

Hier volgt een opsomming van berichten uit Calais:

vrijdag 30 oktober is een jonge Indiase vrouw dood in een vrachtwagen gevonden .. 

zaterdag 31 oktober: horen we verschillende verhalen, de slaapplaatsen onder de bruggen zijn weer vernietigd, alles weg, tenten, zeilen, slaapzakken en dekens... toch maar weer proberen een slaapplaats te zoeken en maken in een andere jungle, of in het park:
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Ten minste 9 mannen, die in Coquelle zijn aangehouden, hebben papieren gekregen voor uitzetting naar Afghanistan
Een stelletje jonge skinheads komen regelmatig in de buurt van de brug waar onder Afghaanse jongens slapen. Ze rijden in een rode auto, zeer «mooi & sport». en schreeuwen aapgeluiden en gooien met stenen. De Afghanen vertellen dat dit elke dag gebeurt.

dinsdag 3 november: vanmorgen hebben 10 tot 15 busjes vol met agenten een bezoek gebracht aan het Ethiopië huis: iedereen is gearresteerd en alle aanwezige "huisraad" zoals dekens en kleding zijn vernietigd. Dit lijkt een gebruikelijke routine. Ongeveer 20 mensen zijn aangehouden. De mensen, die een papier hebben met de wens in Frankrijk te willen blijven, zijn inmiddels vrijgelaten, anderen worden nog steeds vermist. 

De organisatie "artsen zonder grenzen" heeft geen toestemming gekregen om tenten neer te zetten met hun logo erop. Als de politie die tenten zou vernietigen, kunnen ze aangeklaagd worden. 

aanvulling berichten: "Het Ethiopië huis" is weer opnieuw gekraakt, met het risico er weer opgepakt te worden niemand weet waar hij anders naar toe zou moeten gaan.

Afghaanse vluchtelingen hebben in de bossen naast de kapot gemaakte jungle een plekje gevonden om te slapen. Zaterdag 31 okt. hebben we daar dekens gebracht en slaapzakken. Woensdag 4 november zijn ze massaal opgepakt en s' nachts om 0.30 uur ook weer op straat gezet. 

Bij de lezer komt misschien de vraag op, of het allemaal wel zin heeft dekens, tenten, slaapzakken en zeilen naar Calais te brengen. Mijn gedachten hierover zijn: 

"Het is niet aan ons om de moed te verliezen", zeker niet zolang de jongens daar in Calais dit ook niet doen en geen andere keus hebben wel door moeten gaan …… met overleven".

 

 

***


15 november 2009 - Noodweer

De aanhanger vol met 300 tasjes, de inhoud per tasje is deze keer leuk met de stroopwafelsnippers, 2 appels, een reep chocolade. een pak chocolade - rijstwafels, brood of broodjes, 3 sapjes, toetjes, een pakje zakdoekjes en 6 sigaretjes. Verder hadden we 3 auto's vol met kleding, schoenen, dekbedden, slaapzakken en extra sapjes en toetjes voor Salam.

Onderweg is het al slecht weer: de ene regenbui na de andere met enorme windstoten. De storm is zo erg dat de boten naar Engeland niet uitvaren. In Engeland is het ook noodweer. Het water valt met in bakken naar beneden. Tussen de buien door zijn we op bezoek geweest bij een paar jongens in de bossen:
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Van stukken zeil hebben ze een onderkomen gemaakt:
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Deze tenten met "bezittingen" worden regelmatig, bijna elke nacht, door de politie vernietigd en elke keer weer herstellen deze jongens de schade, of bouwen ze opnieuw iets op een andere plaats. Er is in een vergadering gesproken over tenten die neergezet zouden worden door de "artsen zonder grenzen" met hun embleem erop, maar daar is nog geen toestemming voor gegeven. Als deze tenten kapot gemaakt worden, kan de politie aangeklaagd worden.

Afgelopen week zijn er wel wat rugzakken uitgedeeld waarin een slaapzak zit, een deken, een soort regenjas, en een hygiënekit (?) maar nog niet voor iedereen. Deze rugzak mag de politie niet afpakken.
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Na het uitdelen van de tasjes komen de vragen: of we schoenen hebben, jassen of broeken, slaapzakken. Alles wat ze aan hebben is zeiknat en met dit weer ook niet droog te krijgen. Wij zijn ook nat en we hebben het koud, maar wij kunnen ons opwarmen en weer terug in Rotterdam zijn onze kleding en schoenen weer droog en onze voeten weer warm

***


17 november 2009 - Week van de solidariteit

BERICHT TUSSENDOOR: :

In Coquelle, vlak bij de tunnel, zijn er 20 Afghanen opgepakt en naar Parijs gebracht met de mededeling een charter te zoeken naar Kabul. 

Duinkerken, Loon Plage, 15 minuten rijden van Calais, is een plaats van ongeveer 70 jongens, die na de vernietiging van de jungle daar naar toegegaan zijn. 8 dagen geleden was er door de burgemeester toestemming gegeven om douches en toiletten te plaatsen, 17 november is dit camp vernietigd door bulldozers, net als in Calais en 7 jaar geleden in Sangatte. 30 vluchtelingen zijn gearresteerd.
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Wat een solidariteit deze week in Frankrijk!

***


30 november 2009 - Eindelijk positief nieuws

Eindelijk is het dan zover: het begin is er, Salam werkt samen met vrijwilligers in Bailleul, een plaats op 85 km van Calais vandaan. Er zijn een paar verwarmde tenten neergezet. Deze tenten zijn een tijdelijke opvang met verzorging voor een groep van 20 vluchtelingen, die asiel aangevraagd hebben en er het slechtste aan toe zijn. De meeste vluchtelingen, die asiel aangevraagd hebben, lopen nog steeds rond op straat in Calais als zwervers en ze worden nog steeds elke nacht lastiggevallen door de politie, die alle slaapplaatsen steeds opnieuw vernietigt.
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In Steenvoorde, een plaats op 79 km van Calais, was er ook een opvang. In september moest dit camp opgeruimd worden, maar nu staan er weer tenten voor ongeveer 25 vluchtelingen en ook daar zijn er vrijwilligers opnieuw bezig met de opvang.

In Tatinghem, op 43 km van Calais willen de vrijwilligers daar de opvang voor 20 mensen geen camp noemen, maar een "winterhuis'.

En voor de jongens in Calais, heeft Salam toestemming gekregen om weer gebruik te maken van een sporthal om te slapen: alleen maar als de temperatuur min twee is. Vorig jaar hebben 300 jongens hiervan gebruik gemaakt. Voorlopig zijn dit nog de jongens, waar geen oplossingen voor zijn. Ze blijven zwervers, daklozen en aas voor politie.

Salam vraagt om dekens!!!!!!!!!!!

Na een jaar koude waterkranen op straat, heeft de burgemeester van Calais toestemming gegeven voor douches, eerst zien, dan geloven. 

 

***


11 december 2009 - Een benefietconcert voor Calais

Rotterdam, 11 december 2009: een paar maanden geleden is Shirley mee geweest naar Calais met in haar hoofd een benefiet concert te gaan organiseren. Met de opbrengst wil ze onze wekelijkse ritten naar Calais steunen. Ze heeft het voor elkaar gekregen en 10 januari 2010 gaat het gebeuren: 

Locatie: BAROEG, Spinozaweg 300 in Rotterdam,

deur open: 15.00 uur. 

Voorverkoop kaarten 7 euro, kassa 8 euro:
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***


21 november 2009 - Plastic, dekens, schoenen enz.

Calais  De vluchtelingen zwerven op straat en zitten in groepjes bij elkaar op een open vlakte, de bekende plaats van “la Cabine”. Als we met de auto vol dekens, dekbedden, stukken zeil en pannetjes deze open vlakte oprijden, komen ze aanrennen: in nog geen 3 minuten is de auto leeg. Dan komt het verlanglijstje: of we geen gymschoenen hebben, jassen of broeken en dan het liefst trainingspakken, want hun leven bestaat nog steeds uit het wegrennen voor de politie.

In deze regentijd zijn de schoenen een extra groot probleem: dag in dag uit met natte voeten lopen, voeten die kapot gaan.

Een jongen van 16 heeft 2 weken in de gevangenis gezeten, ze geloofden zijn leeftijd niet, Een röntgenfoto’s van zijn handen, de zogenaamde skeletleeftijd, kan alleen maar zijn leeftijd bevestigen. Hij moest heel lang op de uitslag van de foto’s wachten en als we hem weer zien, is hij is zichtbaar ouder geworden, zoals we bij velen zien, die al lang in Calais zijn. 

Ze zijn kapot omdat elke nacht de politie het nodig vindt ze op te pakken. Ze zijn moe van elke dag weer zeiknat te regenen. Ze zijn moe van de papier- winkel, waar niets van klopt, als ze in Frankrijk asiel aanvragen, dus lopen ze op straat. 

***


12 december 2009 - De donkere dagen voor kerst

Calais : na de vele regenbuien van de afgelopen weken is het nu droog, de zon schijnt, maar er is een koude, scherpe wind. De voorspelde sneeuw hangt al in de lucht en de gevoelstemperatuur lijkt rond het vriespunt. Op een loopafstand van vijf minuten van de Kerstmarkt en de winkelstraten “woont” een groepje Afrikanen in een open nis van de muur van een oud fort. Hun enige bescherming is een stuk zeil. Ze zitten bij een vuurtje om handen en voeten te warmen.
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Een half uur voor het uitdelen van het avondeten is het al donker en nog niemand te zien, de reden daarvan wordt al snel duidelijk want een politie - busje rijdt tergend langzaam rond. En toch zijn ze er dan ineens vanuit alle hoeken en gaten en om 18.00 uur staan toch zo’n 200 jongens in een rij te wachten op een hapje warme macaroni en ……..natuurlijk een tasje een paar flesjes drinken, een pak chips, koekkruimels, een pak sprits, ontbijtkoek, brood en 6 sigaretjes.

De nachtelijke politie - activiteiten gaan steeds door:
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Sylvie van Salam vertelt over de geplande vlucht naar Kabul van 15 december, 11 jongens zouden terug gezet worden naar hun land in oorlog. Verschillende organisaties gaan weer demonstreren en Salam roept iedereen op mee te doen:
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Sylvie vraagt ook om karton. Vorige winter brachten we heel veel karton naar Calais. Het wordt op de vloer gelegd van de sporthal, waar de jongens kunnen slapen als het vriest buiten. Nu ligt het karton te wachten in de Ketel, te wachten op iemand met een bus om het te vervoeren. Dinsdagavond 15 december gaat de sporthal open.

Archieffoto’s  januari 2009:
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Wie helpt het karton naar Calais te brengen?

 

 

 

***


19 en 20 december 2009 - Calais in de sneeuw

In Nederland sneeuw, in België sneeuw en jawel op de camping en in Calais ook sneeuw. Op weg naar Calais gaan er 5 wagens, waarvan 3 met aanhanger. Behalve de tasjes is het ook "kartonweekend" . Later zal er nog een bestelbus vol karton komen. De noodkreet van Sylvie is niet voor niets geweest, want de temperatuur is nu zo laag dat de jongens in de sporthal kunnen slapen met karton op de vloer. Verder gaan er pallets mee om de vloeren van de voortenten op te hogen, voor het geval het water nog een keer erg hoog komt te staan zoals laatst, op 28 november:
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Het uitdelen in het donker, in een vrieskou bij 5 graden onder nul:
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Daarna worden de twee aanhangers leeggemaakt en het karton  in de opslagruimte van Salam opgestapeld:
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 Een gedeelte van het karton wordt in de sporthal gebracht:
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[image: ]

Als de bestelbus om 15.30 uur leeg is kan Normen terug gaan rijden naar Holland. Hij heeft er 4 uur over gedaan. Morgen is de bus nodig voor het werk, dankjewel Pa van Normen. Wij zijn gebleven tot maandag, de weg is goed bereidbaar gemaakt. De weerberichten geven nog steeds slecht weer en we vragen ons af of het wel verstandig is om de tweede Kerstdag, zaterdag 26 december naar Calais te rijden.

 Hier is de sporthal, waar ze om 10 uur ’s  ochtends uit moeten en om 20.00 uur gaan de deuren weer open

[image: ]

Zondag 20 december: voetballen en sneeuwballen gooien:

[image: ]

***


26 december 2009 - Tweede kerstdag

Calais zaterdag 26 december 2009: Als er de woensdag voor Kerst 230 zakjes met erin 4 krentenbollen gebracht worden en als er ook nog een heleboel allerlei soorten nootjes gebracht worden en als de donderdag voor Kerst ook nog 400 pakken houdbare melk gebracht worden, zijn de laatste twijfels om te gaan, verdwenen, zeker omdat het aan het dooien is. De weg is schoon. Twee auto's, met 200 tasjes rijden naar Calais, waar tot onze grote verbazing zo'n 280 jongens in een lange rij onrustig, ongeduldig staan te wachten.

We komen aan in het donker en we rijden weer terug in het donker, met excuses voor de fotokwaliteit:

[image: ]

Het is even boven de nul graden, dit zou betekenen: buiten een slaapplaats zoeken, maar omdat het Kerst is, kunnen ze deze avond om 20.00 uur toch in de sporthal gaan slapen. We zijn daar niet meer gaan kijken, maar naar Rotterdam teruggereden om te voorkomen dat we verrast zouden worden door bevroren, gladde wegen.

***
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De Vluchtelingen van
Calais (3)

Tijdens een autorit waarbij ze een verkeerde afslag nam, kwam Droes aan bij
de viuchtelingen van Calais.

In een mensonterend bestaan en zonder zekerheid op wat de dag van morgen
brengen zal, zijn ze genoodzaakt om daar te bivakkeren in hele slechte
omstandigheden...Dat was 14 februari 2007.

Vanaf dat moment rijden medewerkers van Stichting de Heksenketel elk
weekend van Ridderkerk naar Calais om tasjes met eten en drinken te
brengen.

Deel 3 - 2009

Uitgave Stichting de Heksenketel

www.heksenketel.nl
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