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Voorwoord

Deze serie E-books bestaat uit 7 delen en zijn registraties per jaar .

In de periode 2007 t/m 2013, reden we elk weekend naar Calais.

Een leuk rekensommetje vertelt dat we in 6,5 jaar…..Ridderkerk – Calais in totaal 200.000 km…. 5 maal de wereld rond gereden zijn….

Deze registraties zijn een herinnering en een Dankjewel aan iedereen die hierin zijn deel heeft gehad, ieder op zijn eigen manier… 

en dat zijn er velen…..
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***


14 februari 2007 - Dit is het begin

Tijdens een autorit, een verkeerde afslag nemende, kwam Droes aan bij de vluchtelingen van Calais. In een mensonterend bestaand, zonder zekerheid op wat de dag van morgen brengen zal, zijn zij genoodzaakt om daar te bivakkeren in hele slechte omstandigheden.
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Droes gaat op zondag 25 februari 2007 terug en hoopt dan, met de hulp van een ieder die zich hiertoe geroepen voelt, spullen te kunnen geven die voorzien in de primaire levensbehoeften.

Wij vragen u om een geldbedrag van 10 euro in een envelop te doen en deze af te geven bij de receptie van de Heksenketel met daarop: 'Vluchtelingen Calais'…….OF:

Primaire levensbehoeften te geven. Denk hierbij aan:

Kleding voor volwassen of kinderen, opgevouwen in een zak of doos.


	Houdbare melk 



	Tandenborstels 



	Tandpasta 



	Houdbare voedingsmiddelen (in blik) 



	Shampoo



	Dekens 



	Chocolade 



	Beide is natuurlijk ook van harte welkom.





Mocht u de rit mee willen rijden dan kunt u zich aanmelden bij de receptie van de Heksenketel De sluitingsdatum van de inzameling is 23 februari 2007.

                                                                                  Maar dit is niet het eind.                                                                                                                                                              

 

***


25 februari 2007 - Bedelen voor Calais

Wij bedelen en……. blijven bedelen voor de vluchtelingen zonder papieren in Calais.

Maar eerst : namens Droes en alle medewerkers va de Heksenketel heel hartelijk bedankt voor alles wat we gekregen hebben. Er zijn heel veel donaties geweest zoals 30 zakken rijst van 20kg  en ongeveer 1000 tandenborstels. 

Deze nieuwsbrief is om iedereen op de hoogte te brengen van wat we gedaan hebben met alles wat we gekregen hebben. In een week tijd hebben we 176 boodschappentassen vol houdbaar eten en drinken verzameld:  brood, boter, jam, hagelslag, smeerkaas en blikjes vis. Om te drinken: pakken water, vruchtensap en melk. Verder: cornflakes, rijst wafels, koekjes en repen chocolade  plus een tandenborstel en tandpasta. Een paar theelichtjes, doosje lucifers een paar sigaretten en 4 appels. We hebben rijst gekookt groente gebakken en met een kippenpoot, sambal en cherrytomaatjes in een bakje ingepakt.

Zondag 25 februari 2007 zijn wij met 5 personenauto’s en een bestelbus met gesloten aanhanger vol met tassen eten en kleding een tent, een rol zijl, handdoeken enz. Om 08.00 uur gaan rijden en we rijden van de ene regenbui in de andere. Om 11.15 uur, arriveren we op de plaats van bestemming en dan is het gelukkig droog. . Het valt gelijk op dat er minder vluchtelingen zijn als vorig weekend . We krijgen gelijk te horen dat er weer 70 jongens opgepakt zijn en dat de politie hun ‘slaapplaats’ in de bossen opgeruimd heeft.
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We delen de tassen uit en dan zie je van alles gebeuren: de  kippenpoten gemaakt op een zelfgemaakt vuurtje worden koud gegeten of gelijk warm. Een pak vruchtensap wordt achter elkaar opgedronken en het pak plat gevouwen  om zo de laatste druppel uit het pak te persen. Potjes vis worden opengemaakt en met brood gegeten, cornflakes droog opgegeten, groepjes gaan bij elkaar zitten om de inhoud van de tassen te bekijken.
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We schenken koffie en thee en delen cake uit. Er komen steeds meer vluchtelingen aanlopen en steeds rijdt de politie langs met sirene. 
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Een jongen laat steeds zijn kapotte jas zien, hij was bijna gepakt door de politie. We besluiten de kleding zakken open te maken om een jack te zoeken en dan staan er ook gelijk wel 20 jongens bij de auto, en het valt op hoe jong ze nog zijn. 

De bedoeling was de zakken met kleding aan de vrijwilligers organisatie Salam af te geven. Nu hebben deze jongens een eerste keus waar gretig gebruik van gemaakt wordt: jassen, truien, broeken tot schoenen. Helaas hebben we te weinig ‘snelle schoenen’ om te kunnen rennen voor de politie ( maten 40, 41, 42 en 43 En dan gaat het weer regenen en daar staan ze dan……. op een open terrein waar alleen een container staat die op slot is. Er was een opvangcentrum van het Rode Kruis, maar  in één nacht is dit gebouw, in opdracht van de regering in 2002  door bulldozers met de grond gelijk gemaakt. 

We kijken onze auto’s na en geven de paraplu’s die we hebben: helaas te weinig, bij ons vorige bezoek scheen de zon en dan sta je daar niet bij stil. En het blijft regenen en ze kunnen geen kant op…….als we om ons heen kijken staat de politie te wachten met overvalwagens op drie hoeken rond dit terrein. 

Een vrijwilligster van Calais vraagt ons tot half 2 te blijven, dan komt er weer een nieuwe groep vrijwilligers en zolang er auto's op het terrein staan, doet de politie niets, gaan de jongens van het terrein af dan zijn ze vogelvrij. Dat gebeurt ook deze middag. Gelukkig ontsnapt er een  jongen, hij heeft alleen zijn handen opengehaald aan prikkeldraad. We kijken in onze EHBO-dozen in onze auto’s om hem te helpen, het resultaat is dat de inhoud van alle EHBO-dozen wordt verdeeld, want iedereen kan wel een pleister nodig of kan verband gebruiken. Om half 2 komen er mensen van Salam. Alles wat over is aan eten en kleding kan in de container gezet worden.

Even na half twee rijden we weg en om half acht zijn we weer thuis en dan is er een warm huis en een douche met warm water en dan besef je hoe rijk je bent, maar de beelden blijven bij je en de verhalen blijven bij je: over een politie die ze met stokken slaat en ze schopt en die ze  24 uur of langer vasthoudt met de handen geboeid.  Deze jongens kiezen ervoor om niet te vechten voor een Taliban,  daarom vluchten ze. Per dag krijgt één persoon het voor elkaar om in Engeland te komen 
Een vader vraagt of we zijn kind mee naar Rotterdam mee willen nemen… 
En de beelden blijven hangen en daarom gaan we door.  

Onze volgende reis is zondag 3 maart.

 

***


3 en 4 maart 2007 - De tranen van Calais

Een dag eerder dan gepland, zaterdag 3 maart 2007, vertrokken we om 9.30 naar Calais met 4 personenauto’s en een bestelbus volgeladen met alles wat we in de voorafgaande week gekregen hebben aan kleding, voedsel, pleisters en paracetamol plus 76 plastic tasjes met een pak rijst, appelsap, mandarijnen, appels, reep chocolade, en bakjes jam en pel- pinda’s. Vrijdag 2 maart was er gemaild met Sylvie onze contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie Salam in Calais. Ze was op de hoogte van ons bezoek en zij kon ons vertellen hoeveel vluchtelingen er ongeveer zouden zijn. Dit aantal hangt af van de razzia praktijken van de politie.

Om 01.00 uur komen we aan op de plaats van bestemming: La Cabine, de uitdeelplaats waar Sylvie elke morgen al 4 jaar lang voor thee zorgt met iets te eten erbij. We delen onze plastic tasjes uit en de petjes en de sjaals . Droes deelt de sigaretten uit; we zien haar even niet meer, ze wordt overspoeld door de jongens. Alles is zo weg. Er wordt naar kleding en schoenen gevraagd. De zakken worden open gemaakt, er wordt gepast, kleding gewisseld. We komen SCHOENEN tekort, BROEKEN  EN JACKS. Het moeten snelle schoenen zijn om te kunnen rennen, de maten 41, 42 en 43 . jacks tegen de regen de maten M en L het meest. Er zijn meerdere vrijwilligers van Salam aanwezig. Hun bestelbus wordt gehaald en wat we verder nog bij ons hebben aan kleding en voedsel kan overgeladen worden.

We worden uitgenodigd om te kijken in het huis waar eten klaargemaakt wordt en rijden achter Sylvie aan. We komen in een ruimte vol bedrijvigheid . De sfeer voelt heel goed en doet ons denken aan de Ketel, er staan grote pannen op het vuur met het eten voor de avond: spaghetti bolognaise. Het ruikt er heerlijk. Ieder weet wat hij/zij moet doen: Moslimvrouwen schillen aardappelen voor de volgende dag, een ander zoekt kisten met peren uit. De bus wordt gelijk leeggehaald en de kleding gesorteerd. De man die aan het koken is wordt  “de President” genoemd . We vragen aan hem of er nog boodschappen nodig zijn. We gaan met Sylvie naar de dichtstbijzijnde supermarkt, zo’n grote die we niet in Nederland hebben en halen zonnebloemolie, blikken tomaten en zakken biscuits Een mooie gelegenheid om de prijzen te vergelijken met die in Nederland. We zien een aanbieding van sokken. Meenemen? Ja 70 paar, maar wel donkere kleuren. gemaakt op een zelfgemaakt vuurtje.                                   
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Als we de boodschappen naar het ‘kookhuis’ gebracht hebben, brengt Sylvie ons naar ‘de jungle’’, het bos waar de vluchtelingen hun slaapplaatsen maken. Daar aangekomen, zien we net dat er een politiebus de jungle uit komt rijden en agenten laat instappen. Sylvie wordt heel emotioneel en is bang dat er weer jongens opgepakt zijn. We wachten in de auto tot de politiebus wegrijdt.                
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Sylvie loopt voor ons uit het bos in. Op het pad zie je de afdrukken van de autobanden. We komen niemand tegen, iedereen is verdwenen. Het lijkt wel of de angst en de paniek tussen de bomen hangt. De jungle is vol met littekens: resten van slaapplaatsen gemaakt van stukken zijl, karton en pallets. Elke vierkante meter heeft wel zijn eigen verhaal:kledingstukken, hier en daar een schoen, plastic tasjes, blikjes en bekertjes. Alles achtergelaten om weg te rennen.  Sylvie vertelt dat bijna elke nacht de politie alles kapot komt maken of alles in brand steekt.

En dan zoeken de vluchtelingen weer een ander plekje, starten opnieuw op een andere plaats in hetzelfde bos of  in een ander bos. In dit gedeelte van de “jungle “ is er ook een bunker in gebruik. Dit lijkt een geweldige oplossing, maar deze ruimtes worden regelmatig door de politie uitgegast. Om 18.00 uur gaan we terug naar het ‘kookhuis’ en volgen de auto’s die vertrekken naar de plaats waar het warme eten wordt uitgedeeld. Deze plaats is heel bizar: bij een silo, waar een vrachtauto staat met het uitzicht op de boten naar Engeland, op die plaats worden tafels uitgeklapt, iedereen gaat in de rij staan. Dit beeld roept WO2 herinneringen op.  
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Ze krijgen een goed bord spaghetti, een peer, een stuk cake, een bekertje voor water en/of chocomel .Wij delen lepels uit en  een gekookt ei erbij en  als ze allemaal  gegeten hebben delen we de sokken uit en luisteren naar de verhalen. De sfeer is goed er wordt zelfs gelachen en muziek gedraaid, een paar gaan er dansen en dan zie je dat ze ook nog plezier kunnen maken met elkaar. De fijne sfeer wordt verstoord door gegil: politiebusjes komen als gekken van alle kanten tegelijk aangereden, ze proberen er een paar te pakken die van het terrein weglopen. Het wordt heel stil, de sfeer is weg. Gelukkig hebben ze niemand te pakken gekregen. Sylvie heeft het er heel moeilijk mee, ze huilt .Er wordt gewacht tot de politie weg is en dan valt de groep uiteen en gaat ieder zijn weg, meestal in groepjes van 2 of 3,  richting boot,  of richting bos of……?Wij gaan naar ons hotel om op te warmen, vol van alle indrukken en gevoelens van deze dag. We hebben beloofd de volgende dag terug te komen. In het hotel horen we steeds sirenes en we denken aan ‘de jongens’.

Zondagmorgen 4 maart,

Eerst langs de bakker om iets extra’s  bij de thee te halen: krentenbroden en chocolade. Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden om Sylvie bij haar jongens te zien, de portieren van haar kleine auto open, volgepropt met jongens en keihard hun eigen muziek. De achterklep van haar auto open met plastic bekertjes, biscuit fruit en een container thee. Iedereen kan pakken wat hij wil, maar als we bij “La Cabine” aankomen, schrikken we omdat er zo weinig jongens zijn. Sylvie vertelt dat de politie die nacht weer met razzia’s bezig geweest is.  Ze weet niet hoeveel er opgepakt zijn. We zetten de tassen van de bakker in de achterbak van de auto en zien dat de krentenbroden van harte welkom zijn.
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De politie rijdt weer langs en stopt om foto’s te maken. Op een hoek tegenover het terrein staat een fotografe, een spion van de politie, ze was er gisterenavond ook bij. De politie blijft heen en weer rijden en weet dat dit de tijd is dat de jongens overal vandaan komen en op weg zijn naar deze plaats. Als ze opgepakt worden gaan ze voor 24 uur de cel in, geboeid. Ze worden geschopt en geslagen. Dan worden ze vrijgelaten het liefst zo ver mogelijk van Calais, zonder schoenen,  met een papier waarin staat Frankrijk binnen 5 dagen te verlaten, wat dan betekent dat ze 5 dagen lang met rust gelaten worden en dan begint het spel weer opnieuw. Dit soort praktijken brengen ons opnieuw terug in de tijd naar WO2 . Toen was het de Jodenvervolging, maar wat hier gebeurt, elke dag opnieuw, lijkt nog erger .

Gelukkig zien we dat er van verschillende kanten wat jongens aan komen lopen. Ze wassen eerst hun gezicht en  handen bij een kraan, dan komen ze pas thee halen . Na enige tijd zien we er gelukkig weer een paar aankomen en zo langzamerhand wordt het groepje steeds groter.

Een paar mannen laten Sylvie een papier lezen. Het is goed om te zien dat ze haar vertrouwen. ………..en de politie blijft maar rond rijden, ze plukken zelfs jongens uit de telefooncellen.

We laten Salim en Rahim met onze telefoon naar huis bellen. Daarna zijn ze heel verdrietig, ze huilen. Met een knuffel proberen we hun te troosten. Het is 01.00 uur en onze tijd om te vertrekken. We beloven de volgende zondag weer terug te komen en als ze daar dan nog zijn laten we ze weer bellen..
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***


10 en 11 maart 2007 - Humor en lachen…….tussen de tranen door

In de Nieuwsbrief  ‘de tranen van Calais’ staat verkeerde informatie  Om misverstanden te voorkomen: de politie in deze brief is de vreemdelingenpolitie. De plaatselijke politie heeft hier niets mee te maken.

Allereerst: “dank je wel !!“. voor alles wat we weer gekregen hebben om naar Calais te brengen: bijdragen om boodschappen te doen, kleding, schoenen, plastic bekertjes, horloges, te veel om op te noemen. Dit weekend zijn we weer met 5 personenauto’s volgepropt naar Frankrijk gereden. Nogmaals hartelijk dank, want zonder al deze bijdragen, komen we met lege handen en …….we willen doorgaan.

We vertrekken zaterdagmiddag 10 maart om 17.00 uur, na ons werk in de Ketel. Net voorbij Gent staan we in de file. Na een korte koffiestop rijdt alles weer. Sylvie belt onderweg om te vertellen dat haar afspraak om 20.00 uur met ons niet door kan gaan. Om 20.15 zijn we bij ons hotel. Na het eten, vragen we ons af waar de jongens nu zouden kunnen zijn. We lopen buiten rond en we zien niemand, we rijden langs de inmiddels bekende plaatsen, ook langs de jungle, niemand te zien. Ze lijken wel van de aardbodem verdwenen, allemaal in hun schuilplaatsen. Wel horen we een paar maal sirenes.

De volgende morgen om 0.900 uur gaan we rondrijden en we zien nog steeds niemand. We hebben om 10.00 uur een afspraak met Sylvie bij het kookhuis, daar kunnen we een heleboel spulletjes uitladen zoals 3 broden kaas, dozen plastic bekertjes, borden en lepels. Extra appels, grote zakken pasta, balen rijst, koekjes enz. Als Sylvie nog bezig is thee te zetten, gaan we al vast vooruit naar de uitdeelplaats.                                          

[image: ]

 

Als we daar aankomen rijden, staan er al aardig wat jongens, ze herkennen onze auto’s Ze komen naar ons toe rennen, zijn blij en iedereen geeft iedereen een hand. Er zijn nieuwe gezichten bijgekomen en bekenden zien we niet meer: de een komt uit de gevangenis, een ander gaat er weer in: dit is hun leven. We delen tasjes uit [inhoud: appelsap, 4 appels, 4 mandarijnen, een sinasappel, bakje pinda’s, bakje jam en pindakaas, 1 nuts, 1 bounty, boterstolletje, 3 theelichtjes, doosje lucifers en een paar sigaretten].
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En dan gebeurt er van alles op hetzelfde moment: tasjes uitdelen, kleding kijken, uitzoeken, passen, schoenen uitzoeken, passen, wisselen, naar huis bellen: ze staan er voor in de rij. Sylvie is er met de thee, We geven een doos Turks gebak: de jongens delen zelf uit. We hebben Cd’s meegebracht voor in de auto van Sylvie en delen kopieën uit van Afghaanse kranten, chocolade eitjes en gekookte eieren; hele dozen gaan mee naar de jungle. De zon schijnt, het weer is geweldig en de sfeer is geweldig. Er wordt gelachen, gevoetbald, We zien een jongen die er zo op het oog wel stevig uitziet wel 7 truien uittrekken en 4 broeken maar dan blijft er toch niet zoveel over.  Er ontstaat een volleybalgroep en heel veel verschillende nationaliteiten hebben plezier met elkaar. De ballen die we gekregen hebben is een groot succes. 

Om 13.30 komt er een andere vrijwilligersgroep uit Calais met soep. We vertrekken en nemen Rahim mee. Sylvie weet er van. Rahim is een stille terug getrokken Afghaanse jongen, 20 jaar oud. Hij was vorige week erg verdrietig na het bellen met zijn ouders. We rijden naar Boulogne-Sur-Mère, even weg uit Calais, even ademhalen, daar kent de vreemdelingenpolitie hem niet. We pikken een terrasje, eten kip en patat en we zien hem genieten. Daarna met z’n allen naar Nausicaa, een  prachtig onderwater museum.  Het is daar erg druk en donker, Rahim tussen ons in, hij praat en verstaat een beetje Engels, helemaal geen Nederlands, maar hij hoort zo dikwijls: “waar is ons kind?”, dat hij begrijpt dat het om hem gaat en steekt dan z’n vinger op. De tijd vliegt om. We willen om half 6 terug zijn. Op de terugweg vraagt hij ineens of hij naar huis mag bellen en we horen hem  heel enthousiast vertellen over z’n middagje uit. Dan geeft hij de telefoon aan Droes, en in goed sprekend Engels worden we vanuit Afghanistan bedankt dat we zo goed voor hun kind zijn. Als we in Calais langs de uitdeelplaats van de morgen rijden, zien we daar nog jongens . Wij rijden naar de uitdeelplaats van de avond en dan ontstaat er spontaan het idee om deze jongens een liftje te geven dit zijn de momenten voor de politie om te gaan jagen. En jawel “de taxi’s”, volgepropt, een paar keer heen en weer rijden en iedereen is op de plaats van bestemming. Ze vinden het prachtig en lopen gelijk naar Rahim. Het stille kind is nu de man van de dag, hij heeft iets te vertellen en straalt, heel goed om dat te zien, dat was de bedoeling van deze middag.

Om 18.00 uur komen de vrijwilligers van Salam met het avondeten. Het ruikt heerlijk. Deze vrijwilligers van Salam zorgen heel goed voor deze jongens. Een bakker geeft al het brood en gebak wat hij die dag niet meer verkoopt, maar zo te zien maakt hij gewoon extra.

Er is een hele fijne sfeer. De muziek gaat aan, er wordt gedanst, gevoetbald, gepraat en gelachen. Humor hebben ze ook: een jongen staat voor Droes en nodigt haar uit om mee te gaan naar zijn huis. Hij zegt: mijn huis is heel groot met heel veel licht en een gratis douche op z’n tijd en je wordt op tijd gewekt om  0.300 uur door de politie met gas. (de politie had de afgelopen nacht het bos ook weer uitgegast).Wat heel opvallend is: deze dag hebben we maar één keer een politiebusje gezien en verder niet, dat betekent dat de fijne sfeer kan blijven. We hopen dat iedereen hierdoor weer energie meekrijgt voor de komende week. 

Om 20.00 uur willen we vertrekken. We vragen Rahim voor een week mee te gaan naar Rotterdam. Hij twijfelt, gaat in de auto zitten en er weer uit. In plaats van hem willen er wel 10 andere mee, maar dan roepen de jongens elkaar tot de orde en niemand gaat mee. 

Ze zullen het moeten doen met de herinneringen aan deze fijne dag en onze belofte dat we er volgende week zondag weer zijn.

 

 

***


17 en 18 maart 2007 - Koud en nat DEKENS GEVRAAGD

Voorbereidingen: We zijn gestart met de verkoop van stenen eieren voor 5 euro per stuk. Deze eieren kunnen voor ieder persoonlijk worden ingezet met rust voor je hoofd en een ontspanning voor je lichaam . De opbrengst is het boodschappen geld voor dit weekend.

Een bezoek aan de tandarts levert 50 tandenborstels op en 80 tubetjes tandpasta en zo blijven we bedelen . Vrijdag worden we verrast en krijgen we 2 hele grote zelfgemaakte appeltaarten om mee te nemen . We vullen de tasjes: 1 pak appelsap, 1 mars of bounty, 1 reep chocola, 1 blikje sardientjes, 4 appels en 1 sinaasappel, 10 sigaretten, 1 blikje vis, tandenborstel en tandpasta, shampoo, weggooi scheermesjes, scheerzeep, een bakje jam en pindakaas. Zaterdag worden de bolletjes brood opgehaald. Vlak voor ons vertrek wordt er nog kleding gebracht en 20 paar nieuwe gymschoenen, Fantastisch!

Zaterdag 17 maart  hebben we weer 4 auto’s vol en kunnen al om 16.11 uur vertrekken . De reis is voorspoedig en om 19.07 uur zijn we al in Calais en rijden gelijk door naar de uitdeel plaats van het avondeten. De begroeting is hartverwarmend: de jongens staan te zwaaien , komen lachend op ons af rennen. Zij zijn blij en wij zijn blij dat we bekenden zien - gelukkig niet opgepakt -.Sylvie is ook verbaasd dat we zo vroeg zijn. Het is heel koud . SALAM heeft voor dekens gezorgd. Ze hebben al gegeten en we blijven nog even . Er wordt gelijk om kleding, schoenen en sigaretten gevraagd. We spreken met de jongens af: zondag om 10.00 bij ‘la Cabine’. Ze weten nu in elk geval dat we er al zijn. Als de jongens met of zonder deken vertrokken zijn, rijden we achter Sylvie om de boodschappen in het kookhuis af te geven en daar zijn ze heel blij mee: 1 kistje tomaten, 1 kistje komkommers, 1 doos bananen, een doos met cakes, 12 grote blikken verschillende soorten bonen en 2 balen rijst. Op deze manier kunnen we hun activiteiten steunen. Elk weekend zien we bij deze organisatie dezelfde gezichten. Ze zijn dag er elke dag voor de jongens, hun vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Terug in het hotel horen we steeds sirenes.

Zondag 18 maart gaan we ’s morgens om acht uur al rondrijden. Bij ‘la Cabine’ is er niemand te zien. Als we het bordje ‘Car - Ferries’, volgen zien we alleen een politieauto rond rijden. Op bepaalde plaatsen aan de kant van de stille getuigen van de jongens: blikjes, flesjes plastic tasjes, een schoen en soms kleding, maar de jongens zelf zien we niet. Het weer is guur, het stormt en donkere wolken kondigen regenbuien aan. Om 0.900 uur zijn we al bij ‘la Cabine’ en proberen we de auto’s zo neer te zetten, dat iedereen zoveel mogelijk uit de wind kan staan. De lucht wordt steeds donkerder, de zon schijnt en tot 3 maal toe krijgen we een regenboog te zien achter de witte vuurtoren. Dit levert een plaatje voor een vakantie kaart op: ‘groeten uit Calais’, maar de realiteit ziet er wel anders uit: het gaat regenen . Zo langzamerhand komen er van verschillende kanten jongens in groepjes aanlopen: over de trein rails en langs het water. Ze zijn nat en hebben het koud. Ze krijgen gelijk een tasje en maken hun eigen ‘huis’ om droog te kunnen zitten.
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We zien een paar maal de politie langs rijden, zij zien ons ook en we wensen hun een vrije dag toe en of ze het gehoord hebben, de rest van de dag is het rustig geweest. Later hoorden we wel van de jongens dat ze ’s nachts weer bezig geweest waren met de jungle uit te gassen. Gelukkig stopt de regen. Er wordt om kleding gevraagd dan kunnen ze droge kleren aantrekken.

Kapotte schoenen worden voor zoveel mogelijk omgewisseld en de gymschoenen zijn zo weg. Het wordt steeds drukker, iedereen krijgt gelijk een tasje. Sylvie komt met de thee en cake. We zien veel vreemde gezichten en Sylvie zegt dat het doorverteld wordt als wij komen: Holland lekkers, tasjes en dan komen er ook jongens van andere uitdeel punten. 
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Deze keer hebben we weer tasjes tekort. Gelukkig zijn er nog water, broodjes en appels over. We zetten een tafeltje neer en snijden de appeltaarten. Ze kunnen zelf pakken. Later is de verse ananas aan de beurt. In een mum van tijd is alles op. 

Als laatste hebben we nog gekleurde paaseieren. Daar spelen ze een spel mee en hebben veel plezier: ze tikken bij elkaar op het ei en gieren van de lach als er 1 kapot gaat, dan winnen ze er een ei bij. Sommigen lopen met wel 5 eieren die weer uitgedeeld worden. Het is goed om te zien dat er ondanks de kou nog plezier is en er gelachen wordt en dat we daar een stukje aan kunnen bijdragen. Daar doen we het voor.

 

 

***


24 t/m 26 maart 2007 - 3 Uren rennen!

Vrijdag 23 maart staat al in het teken van Calais: eieren koken, 4 kisten appels worden gebracht, boodschappen bij de groothandel gehaald, en er worden dozen bezorgd door een bedrijf dat ook aan de voedsel bank schenkt. Het is elke keer weer een feest om te kijken wat er allemaal inzit: flessen met olie, trommels met koekjes, grote repen chocolade, dozen pennen, bekertjes met deksel en een zakje thee erin, weer een auto vol, allemaal voor het kookhuis van Salam, dankjewel!!  We vullen 80 tasjes: 4 appels, 1 fles water, blikje sardientjes of noten, een kleine verpakking smeerkaas, pindakaas en jam en een pakje sigaretten.

Zaterdag 24 maart hebben we om 16.30 uur met Sylvie afgesproken bij het kookhuis om onze spulletjes af te geven. Ze komt net uit het ziekenhuis in Lille. Daar ligt een jongen uit Calais. Hij is door ‘skinheads’ met een honkbal knuppel in elkaar geslagen. Zijn gezicht is helemaal kapot, zijn kaken gebroken en zijn schedel kapot. Ze gaat aangifte doen bij de politie. Een paar andere jongens hebben het kenteken nummer van een groene auto opgeschreven. 

Bij ‘la Cabine’ is het erg druk, het lijkt wel of er steeds meer jongens bijkomen. Ze staan en zitten bij zelfgemaakte vuurtjes. Er staat een koude harde wind, jammer dat we het mooie weer uit Nederland niet meegenomen hebben. De bekenden zwaaien en komen gelijk naar ons toe om ons een hand te geven.  De nieuwe nemen een afwachtende houding aan, maar als we ze ook een hand geven en vragen waar ze vandaan komen en hoe ze in Calais gekomen zijn, willen ze graag hun verhaal vertellen. Het ene verhaal is nog triester dan het andere.             Verhalen van mensen, die omdat ze geen papieren meer hebben, ook hun gevoel van eigenwaarde kwijt zijn, alsof  je dan gewoon niemand meer bent: geen pas, geen geld, geen contact met thuis alleen maar rennen voor je leven. En als je dan de blije gezichten ziet als ze je telefoon lenen om even naar huis te bellen, is dat  het enige wat je voor hun kan doen.

Om 18.00 uur gaat iedereen verzamelen en lopen ze in groepen naar de uitdeel plaats van het avondeten. Sylvie is daar ook en waarschuwt de jongens voor een groene auto. Het is heel druk deze avond, er zijn wel 100 jongens. Ze gaan gelijk in de rij staan. Vanavond krijgen ze macaroni, appels en brood, om te drinken is er warme melk en water. Als iedereen is geweest kunnen de liefhebbers extra appels en brood krijgen in een plastic tasje om mee te nemen naar de jungle. Na het eten is er de muziek in de auto van Sylvie en dansen. Als we een paar dans bewegingen proberen na te doen, vinden ze dat prachtig. Er wordt om schoenen, broeken en sigaretten gevraagd. Als ze ‘morgen’ te horen krijgen, geven ze als antwoord: ‘ja,maar morgen zit ik in Engeland’ en dan begint iedereen te lachen als ze als antwoord krijgen “stuur maar een kaartje”.  Gelukkig is hun gevoel voor humor er nog.

We zien deze avond maar 1 politiebus na het eten natuurlijk net op het moment dat de meeste jongens op weg gaan naar hun schuilplaats. Op hetzelfde moment gaan er vrijwilligers van Salam rondrijden. Ze kijken waar de politie is en waarschuwen jongens, die nog onderweg zijn. Een paar jongens komen weer terug, blijven nog wat hangen en wachten tot ze te horen krijgen dat de kust veilig is. De wind is koud en ze kunnen nergens heen. De mensen van Salam blijven dan ook. Een van hun vertelt dat hij een paar jongens voor een nacht in zijn huis heeft laten slapen. Om 0.600 uur werd hij uit z’n bed gelicht. Na 24.00 uur in de gevangenis, werd hij vrijgelaten en kreeg pas na 2 jaar zijn papieren terug.

 Zondag 25 maart: eerst bij de bakker krentenbroden gekocht, dan naar ‘la Cabine’. Gelukkig schijnt de zon en wordt het iets warmer. De tasjes worden uitgedeeld, Sylvie is er met de thee, het krentenbrood is zo op. Er is ook cake, daar zijn ze gek op: we zien een jongen lopen met een hele stapel plakken,  een ander heeft een hele cake te pakken en neemt er in het midden een grote hap uit. Voor de telefoontjes naar huis staan ze in de rij, net als bij het eten. Er wordt kleding uitgezocht en gepast;  helaas zijn er veel spijkerbroeken te klein, misschien is normaal de maat wel goed, maar niet als er 4 broeken over elkaar aangetrokken worden. Toch vinden verschillende jongens wel hun maat, ze gaan naar de waterkraan aan de waterkant om zich te wassen voor ze hun nieuwe kleding aantrekken. De kleding die over is geven we aan Salam. Om 13.00 uur stappen we in de auto om in Calais en omgeving rond te rijden en kijken of we misschien iets van een etage of huis kunnen huren om zo de weekenden voor ons zelf goedkoper te maken. Dit verhaal gaat snel over. Op de zondag  vroeg vertrekken en in de middag weer terug is een betere optie, want een etage huren kost ook heel veel..

 We zijn er weer bij het avondeten en delen na  het eten extra sigaretten uit, die we gekregen hebben. Per persoon 1, de niet-rokers krijgen gelijk opdracht de sigaret ook aan te nemen en vallen door de mand als ze een vuurtje van ons krijgen, dan ligt iedereen in een deuk.

Er lopen nu ook 2 kinderen van ongeveer 13 jaar tussen de jongens: ‘de baby’s’ genoemd. Ze worden door een oudere jongens in de gaten gehouden, allemaal neven van elkaar.  De een loopt op blote voeten in gympen en moet overtuigd worden dat hij sokken nodig heeft. Eindelijk lukt het. De ander kan bijna niet lopen, maar wil niet met Sylvie mee naar het ziekenhuis. 
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Deze kinderen kunnen in Frankrijk blijven tot hun 18de om te leren. De politie laat ze met rust. Ze willen niet in een internaat, ze willen alleen maar naar Engeland naar familie. 

Er komen steeds jongens naar ons toe om hun kapotte schoenen te laten zien . Om te kunnen rennen voor de politie is dit heel belangrijk. We hebben er steeds te weinig bij ons. We blijven nog een nachtje en beloven de volgende dag om 10.00 uur schoenen mee te brengen.

Maandag 26 maart gaan we om negen uur naar de supermark en kopen 80 chocoladebroodjes, 80 paar sokken en 20 paar gympschoenen. Sylvie is al bij “la Cabine”. Ze heeft 2 jongens meegenomen naar het politiebureau om naar foto’s te kijken. De “skinheads” werden herkend en zijn opgepakt. De plaatselijke politie laat de vluchtelingen met rust en is het zelfs niet eens met de werkwijzen van de vreemdelingen politie. 

We zien bij “la Cabine” hetzelfde beeld als in het weekend. We zetten de dozen met chocolade broodjes bij de thee en als we een praatje gaan maken, kijken we gelijk wie er met kapotte schoenen  loopt. Ze lopen niet alleen met kapotte schoenen, dikwijls zijn hun voeten ook kapot.  De jongens die er al zijn hebben geluk. Ze zijn heel blij met hun nieuwe gympen. De 20 schoenen zijn dan ook in een paar minuten op. Iedereen krijgt schone sokken. Er komen van verschillende kanten, meer jongens aanlopen, soms rennen met even daarna de politiebus. De politie is meer aanwezig als afgelopen weekend. We zien een politiebus stoppen bij de spoorwegovergang en 2 agenten met knuppels stappen uit, de bus rijdt weg. Waarschijnlijk hebben ze jongens over het spoor richting ”Cabine” zien lopen. Iedereen die op het terrein is gaat kijken en wacht vol spanning af. Eindelijk komt er een jongen aangerend en daarna nog een, helemaal bezweet en buiten adem ploffen ze neer bij de thee en het eten om bij te komen Als ze een beetje op adem gekomen zijn vertellen ze dat ze 3 uren lang aan het rennen geweest zijn: de politie is al van vanmorgen vroeg in en om de jungle heen bezig. Nu zijn ze even veilig maar voor hoe lang weet niemand. 

We hebben nu gezien hoe belangrijk snelle schoenen zijn. Vandaag komen we er weer tekort. We vragen naar de maten . Als we afscheid nemen beloven we volgend weekend : gymschoenen!!!!!!

 

***


31 maart en 1 april 2007 - Demonstratie in Calais

Dit weekend kunnen we 60 jongens blij maken met nieuwe gymschoenen, dank zij een donatie van 750 euro. Fantastisch!!!!!. Hartelijk dank!!!!!

En hier volgt de inhoud van de inmiddels zeer populaire 80 tasjes: 1 pak rosevicee, 1pak kaakjes, 1 pakje zakdoekjes, 2 krentenbollen, 1 paar sokken, 4 appels en een sinasappel, smeerkaas en een jammetje. Kauwgum, lucifers en een paar sigaretten.

Voor het kookhuis hebben we ook veel gekregen: 4 emmers runderbouillon, pakken cacao, potjes taugé, 24 pakken houdbare melk en pakken suiker.

Verder heel wat zakken vol kleding: spijkerbroeken  T-shirts en truien, een paar grote ballen, tennisballetjes, theelichtjes en 2 boodschappentassen vol met appels en sinasappels die we nog over hebben en 100 gekookte eieren plus 80 gekleurde paaseieren, doosjes pruimen en een rol stevig plastic. Met 3 volle auto's vertrekken we zaterdag om 11.11 uur. De vervanging  van de magnetiseurs is geregeld. 

Bij Calais nemen we een andere afslag. Na een paar rotondes rijden we ineens op de weg naar Engeland en moeten stoppen tussen de vrachtwagens, die in een rij wachten op de scan en papierencontrole voordat ze de boot op gaan. Er komt een politiewagen aan met zwaailichten. Voor ons? Gelukkig niet. Eindelijk het bord  “Exit” en gas …wegwezen, richting centrum, daar zijn we nog niet geweest. Het is er heel druk met winkelende mensen. De zon schijnt en de terrasjes zijn ook al in trek. De tegenstelling is heel groot: 2 minuten rijden hier vandaan staan jongens op een open vlakte in een koude wind:  Mensen die niet vrij over straat kunnen lopen en boodschappen  kunnen doen. Ze zijn blij ons te zien.

We vragen hoe het is en de een heeft nog grotere problemen dan de ander. Een paar problemen zijn op te lossen zoals kapotte schoenen en een gescheurde broek. De 100 gekookte eieren zijn in 5 tellen op, het uitdelen van 1 sigaret per persoon “one by one “  is bijna knokken. De ballen komen goed van pas: voetballen vinden ze leuk is een prettige manier om de tijd tot het avondeten te overbruggen en je wordt er warm van. Rond 18.00 uur gaan ze verzamelen in groepen om naar de uitdeelplaats van het avondeten te lopen. Een paar jongens gaan niet eten, ze zijn net “vrijgelaten “ en heel erg bang voor de politie. Het woord “vrijlaten” bestaat voor deze mensen in Calais niet: “opnieuw vogelvrij verklaard” past meer bij hun.  

Sylvie komt aangereden. We begroeten haar, ze stimuleert de jongens samen te lopen en bij elkaar te blijven, omdat de politie weer zo bezig is, juist als de jongens op weg zijn naar de uitdeelplaats. Na het avondeten geven we de appels en pruimen aan een paar jongens om zelf uit te delen, maar dat lukte nauwelijks: pakken wat je pakken kan, knokken om te overleven .…… soms delen ze wel eens. Het uitdelen van de theelichtjes gaat beter een jongen probeert ze te verkopen voor een euro, niemand heeft geld, dat weet iedereen, dus lachen ze om hem, hij doet het leuk. Dan kan iedereen die naar de jungle wil, onder begeleiding  daar naar toe gebracht worden. Deze nieuwe activiteit van Salam is nodig om de jongens te beschermen tegen de politie, die steeds onmenselijker wordt met zijn activiteiten. In 2 dagen tijd zijn er 38 jongens opgepakt vlak na het avondeten op weg naar de jungle.   

Als we later op de avond  rond gaan rijden en langs de jungle komen is alles donker en doodstil, niets van de jongens te zien en zoals we al eerder deze dag de tegenstellingen in Calais zijn tegengekomen, gebeurt  nu ook: een paar minuten rijden en we komen in het drukke uitgaansleven met bars en disco's.

Zondag 1 april eerst langs de bakker dan naar “la Cabine” Een paar jongens zijn er al en we zien er steeds meer aan komen lopen. Ze krijgen gelijk een tasje en vragen om kleding en schoenen, hadden we gisteren beloofd. Als de auto van de kleding open gaat is het daar zo druk, dat de auto niet meer te zien is  Uitzoeken,  passen, weer terug als het niet past en opnieuw zoeken. We hebben spijkerbroeken, ook truien, trainingspakken en vesten en kunnen heel wat jongens blij maken. Dan zijn de schoenen aan de beurt. We lopen zelf eerst rond om te kijken wie zijn schoenen het meest kapot zijn. Er lopen ook jongens met te kleine schoenen of schoenen die te groot zijn en dan doen ze extra sokken aan. Als de auto met schoenen opengemaakt wordt is het feest. De maten die genoemd worden kloppen soms niet en na het passen wordt er onderling weer geruild. Een man bewaart zijn nieuwe schoenen in een plastic tasje hij vindt ze te mooi om mee in de jungle te lopen. En nog steeds komen er jongens aanlopen.. Sylvie komt met de thee. Een jongen laat haar z'n handen zien. Hij heeft de vingertoppen van allebei z'n handen verbrand  en wil naar een dokter, een andere jongen loopt al weken met kiespijn, helaas, een dokter is mogelijk, maar een tandarts niet. 

Met gisteren vergeleken is het weer een stuk beter: de wind is een stuk minder en de zon schijnt. De sfeer is rustig, gezellig. Na het passen van de kleding en de schoenen zien we groepjes jongens bij elkaar gaan zitten, verdeeld over het terrein. Ze doen zich te goed met de inhoud van hun tasjes en vinden het heel leuk om op de foto gezet te worden. Een groep uit Zuid Afrika is wat meer op een afstand. We gaan de groepjes langs en delen gekleurde paaseieren uit en er wordt gevoetbald. Ineens staat er een groep jongens aan de waterkant te roepen en een jongen aanmoedigen die aan de overkant  aan het rennen is met 2 politieagenten achter zich aan. Hij moet de brug nog over en dan is hij veilig, een andere groep rent naar de brug om hem op te vangen. Helaas te laat. Op de hoek staan 2 agenten met de politiebus hem al op te wachten: ze hebben een fuik gemaakt.. De jongen wordt door 4 agenten op de grond gegooid, geschopt, met stokken geslagen, geboeid en afgevoerd. Sylvie staat te schelden, maar ze wordt gewoon in haar gezicht uitgelachen. Ze huilt van machteloze woede. Dit is niet de eerste keer dit weekend dat er zoiets gebeurt. Gisterenavond hadden ze ook een jongen te pakken op weg naar het eten. Zijn zeven maanden zwangere vriendin kan ontsnappen.

De sfeer bij “la Cabine”is gelijk omgeslagen. Iedereen wordt bij elkaar geroepen. Iedereen is boos en verontwaardigd. Ze willen de straat op: demonstreren en weigeren met z'n allen de soep van 13.30 uur die door een andere vrijwilligersorganisatie wordt verzorgd. Sylvie gaat bellen. Binnen een half uur zijn alle andere vrijwilligers van Salam plus journalisten van de krant en plaatselijke televisie aanwezig. Normaal rijden we rond deze tijd terug naar Rotterdam, maar nu blijven we en zijn solidair. Jammer dat de andere organisatie van de soep niet begrijpt hoe belangrijk deze steun voor de jongens is. Ze blijven achter bij “la Cabine”. Het wordt een lange stille optocht van wel 100 mensen door de straten van Calais naar het gedeelte waar het heel druk is. Wij lopen mee en sluiten de rij af met de auto. Op de motorkap zit een van de jongens. 
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Het eindpunt is het gebouw van de plaatselijke politie. De jongens gaan midden op straat zitten. Het verkeer kan niets anders doen dan omkeren. De politie wil 3 personen ontvangen en alleen praten als de weg wordt vrijgemaakt en als iedereen rustig blijft. Iedereen gaat op de stoep zitten en blijft rustig. Ook als er 2 bussen komen van de vreemdelingenpolitie, ook als deze agenten uitstappen en zich verdelen om de groep heen, gaan staan en kijken en zichtbaar genieten van hun machtsvertoon  Zelfs dan is er geen paniek en blijven de jongens rustig zitten. Wij verdelen ons ook en vormen samen met de vrijwilligers van Salam een bescherming voor de jongens. Na enige tijd vertrekt de vreemdelingenpolitie. De straat wordt aan beide kanten afgesloten voor het verkeer door auto's met zwaailichten van de plaatselijke politie - zoals al eerder vermeld, doet de  plaatselijke politie niets, laat de jongens met rust en is het ook helemaal niet eens met de werkwijzen  van de vreemdelingen politie -

Er wordt gewacht op de hoofdcommissaris uit Boulogne sur Mère. Dit kan wel zeker een uur duren. We verdelen stokbroden  en besluiten 100 zakken patat te halen  en die kunnen per 10 zakjes aangeleverd worden.  Als de eerste 10 zakjes arriveren, is het bijna knokken. De jongens denken dat ze deze 10 zakjes met z'n allen moeten delen, een misverstand en even geduld:  iedereen komt aan de beurt. Als mevrouw de hoofdcommissaris arriveert, wordt ze op de hoogte gebracht hoe de situatie op dit moment in Calais is en dat er nog niets veranderd is na de afspraken en beloftes van 2 jaar geleden. Het is de hoogste tijd om haar te melden dat deze afspraken nog steeds niet worden nageleefd . Het is de hoogste tijd haar te melden hoe onmenselijk en respectloos het optreden van de vreemdelingenpolitie nog steeds is: van het uitgassen van hun slaapplaatsen tot het opwachten, achtervolgen, arresteren, in elkaar slaan van jongens op weg naar, tijdens en na de maaltijd, elke dag opnieuw zonder ook maar enige aandacht te schenken aan het werkelijke probleem en dat is: de papieren regelen. Als er niets verandert zullen de migranten de volgende dag weer terugkomen naar het politiebureau. De groep loopt terug naar “la Cabine”. We nemen afscheid. Volgende week werken we het weekend in Nederland, dan worden de tasjes door anderen gebracht. Het weekend daarop zijn wij er weer. Als we na deze bijzondere dag naar Rotterdam rijden, lijkt het wel of  we een week weg geweest zijn.

Het verhaal is in de plaatselijke kranten gekomen. Jammer dat TV Calais maar heel kort aandacht geschonken heeft aan de demonstratie met een paar beelden. Uit angst voor de politie wilden de meeste jongens niet met hun gezicht op de TV. en waren er opnames bij van benen en..schoenen, heel veel nieuwe gymschoenen!!!!......... .........................................    Toch hebben ze deze dag iets gedaan wat ze nog nooit eerder gedurfd hebben: zich laten zien en zich laten horen, opkomen voor zichzelf als mens!!

Vervolg: een  e-mail van Sylvie:

De volgende dag is er weer een groep van 70 jongens naar het politiebureau gegaan. Op de vraag wat ze wilden, was het antwoord van bijna iedereen: “naar Engeland natuurlijk”. Op de vraag aan de vrijwilligers van Salam wie de leiding had was het antwoord: “alle vluchtelingen”. Niemand wilde verder met de jongens praten. TV France 3 en een groot landelijk dagblad hebben ook aandacht geschonken aan het optreden van de vreemdelingenpolitie en de demonstratie van zondag………

 

***


14 april 2007 - Een gelukkige dag

We laden 3 auto’s vol met kleding, de 80 tasjes 100 buiktasjes. De 80 tasjes zijn weer goed gevuld met sokken, sigaretten, jam, chips, paasei, zakdoekjes, kauwgum, hagelslag, een pak jus, een blikje cola, blikje vis, appels en sinasappels. In de buiktasjes zit een aansteker, tandenborstel en tandpasta, shampoo, een scheermesje, kauwgum, pepermunt, een pen en een klein notitieboekje. -In de Heksenketel zijn er nog van deze buiktasjes te koop voor 4 euro per stuk. Handig, zeker voor de aankomende vakanties. Voor dit bedrag betaalt u 1 tasje voor uzelf plus een tasje voor een vluchteling.-- 

We vertrekken 0m 15.15 en kunnen op tijd zijn bij het avondeten. Het is er heel druk, wel 130 man. We missen verschillende gezichten en horen dat er 6 “bekenden” hun overtocht voor elkaar hebben gekregen en in Engeland zitten. Fantastisch!!!! Er zijn verschillende jongens in de war, omdat we er vorige week zelf niet waren. Ze begrepen het niet. Ze hadden waarschijnlijk niet meegekregen dat we moesten werken. Nu is het weer goed, ze zijn heel erg blij dat we er weer zijn en weten ze dat morgen de tasjes de kleding morgen. Een fotograaf, die bij hun in de jungle geslapen heeft om te voelen hoe dat is, vertelt dat ze dikwijls over de tasjes uit Holland praten. En dat Holland goed is. Als de jongens met ons mee naar huis willen, moeten we helaas vertellen dat Holland helemaal niet goed voor hun is: op het vliegtuig terug naar eigen land, bv. Afghanistan, naar een oorlog waar ze juist van weggevlucht zijn. De politie laat zich deze avond niet zien. Er is bezoek van een paar hoge heren. Ze praten met de vrijwilligersgroep van Salam. De demonstratie van 1 april jl. - zie verslag d.d. 1april - schijnt nog steeds na te werken.
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Een paar jongens lopen met kapotte schoenen. We vragen ze even te wachten, omdat we er niet zoveel bij ons hebben en als een groot deel van de groep naar de jungle vertrokken is, kunnen ze nieuwe schoenen passen. We kunnen in elk geval een paar jongens blij maken. Ze krijgen alvast een buiktasje, en een handje gekleurde kauwgumballen er extra in want daar zijn ze gek op. We delen bakjes aardbeien uit en dan vertrekt de laatste groep naar hun jungle. Het is niet nodig om met ze mee te lopen, maar ze vinden het wel leuk om hun plekjes te laten zien.

Zondag 15 april zijn we al om 0.900 uur bij “la Cabine” en er zijn al jongens. Eerst een tasje met als extra het buiktasje met inhoud. Deze verassing is een succes en iedereen loopt met de “ Holland-look ”. Omdat alle tassen met kleding nog in de auto staan is deze auto niet meer te zien door de massa jongens er omheen 

[image: ]    [image: ]

 

We besluiten plastic vuilniszakken op de grond neer te leggen en de kleding hierop te verdelen, zodat ze beter zelf uit kunnen zoeken:
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Nog meer jongens komen aanlopen en vertellen gelijk dat de politie weer heel de nacht in de jungle bezig geweest is met opjagen, uren lang pesten, niemand oppakken, alleen maar de jongens bang maken en laten rennen. De verdere zondag zien we geen busjes van de vreemdelingenpolitie. Ze zijn zeker vrij na hun nachtelijk “ feestje”. Later op de dag komt er een jongen, die door de politie opgepakt is, en vertelt hoe hij kon ontsnappen: als hij in de politiebus zit, zegt hij “kijk, drie Afghaanse jongens”, de politieagenten springen gelijk uit de bus, hij er achteraan, maar rent natuurlijk een andere kant op. De andere jongens vinden zijn verhaal fantastisch! 

Om 10.00 uur arriveren nog 6 auto’s uit Holland met eten,drinken, tuinstoelen en spelletjes.
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Er worden tafeltjes uitgeklapt, appeltaarten en verse ananas gesneden, gekookt eieren neergezet, broodjes, chocolade, rozijntjes, flesjes drank, milky-way, komkommers, aardbeien, tomaatjes en bananen. En er komen nog meer jongens aanlopen. Eerst een tasje, dan een buiktasje, daarna langs de tafeltjes, die verspreid staan over het terrein. Ze kunnen zelf kiezen en pakken wat ze lekker vinden en daarna kleding uitzoeken.
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Als Sylvie komt aangereden met de thee, is het al gezellige druk Als ze alles om zich heen ziet gebeuren is ze daar heel erg blij mee. Haar auto zit gelijk vol en de muziek is daar.
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Overal op het terrein gebeurt er wel iets: Voetballen, volleyballen en tennissen. Er wordt geschaakt en “ mens-erger-je-niet” gespeeld, kaarten zijn er en een dominospel anderen zoeken tussen de kleding of er nog wat bij zit. Een Pakistaanse 14 jarige jongen fotografeert zijn vrienden uit Calais en loopt trots rond met een geleende telefoon. Iedereen moet met iedereen op de foto. Vier weken geleden kwam hij in Calais aan als een schuw, zielig jongetje, dat in een hoekje op de grond zat en bijna niet kon lopen. Nu regelt hij de “geheime” afspraken om te telefoneren op een plaats, waar niet iedereen het ziet, omdat het anders te duur wordt om 100 jongens te laten bellen. Hij let ook op de tijd: 2 minuten is lang genoeg. De notitieboekjes uit de buiktasjes zijn ook een succes: er wordt in getekend, telefoonnummers in geschreven en namen opgeschreven in hun eigen letters en taal. De zon schijnt, het is niet zo koud. Er wordt veel gelachen. Alles en iedereen zorgt ervoor dat dit een bijzondere dag aan het worden is. We horen dat een jongen, die we heel goed kennen, in Engeland aangekomen is. We hadden al 3 weken niets van hem gehoord. Niemand wist waar hij zat. Was het springen onder een rijdende vrachtwagen mislukt ( dat zou zijn dood zijn ) of was hij opgepakt? In Calais horen we zijn verhaal: in Parijs opgepakt, naar België gebracht, daar ontsnapt en naar Engeland gepiept. Wij zijn blij voor hem en onze dag kan niet meer stuk. Zeker niet als we horen dat de BBC televisie is geweest. We horen ook dat er een Sangatte 2 komt, dat er een overdekte plaats komt met de mogelijkheid om te douchen en te eten, waar ook gekookt wordt. Dat is heel erg goed nieuws, daar krijg je kippenvel van. We realiseren ons dat er wel heel erg veel gebeurt, en al gebeurd is, sinds ons eerste bezoek van 14 febr.”07. En of dit allemaal nog niet genoeg is, staat er deze middag onverwachts een filmploeg van Sky - News te filmen. Ze willen een interview met Droes, een vluchteling en Sylvie. Ze gaan ook mee als we de jongens “ per taxi” naar de uitdeelplaats van het avondeten brengen.  Na het avondeten wordt er plezier gemaakt met elkaar, er wordt gedanst en gelachen:

Als het tijd wordt om naar de jungle te gaan, wordt het knokken om een “taxi” met of zonder muziek. Heel veel jongens bedanken voor de fijne dag en vertellen dat het heel lang geleden is dat ze zo gelukkig zijn geweest. Een jongen is er van overtuigd dat God Droes naar hun toegestuurd heeft om iedereen blij te maken en te laten lachen. We nemen afscheid van de jongens en deze bijzondere dag, die niemand zal vergeten, met de belofte dat iedereen volgende week zondag een ontbijt krijgt, net als in een hotel………..wordt vervolgd.

 

***


16 april 2007 - Het ontbijt

Een berichtje van Sylvie, waarin ze schrijft dat ze heel blij is met wat we doen en bedankt voor de fijne zondag.

-De BBC zendt een filmpje uit, hoe een jongen onder een rijdende vrachtwagen springt. In 4 Engelse kranten wordt aandacht besteed aan de situatie in Calais, met name Sangatte 2. Deze aandacht is niet voor de vluchtelingen zelf in hun onmenselijke situatie. Engeland schijnt heel bang te zijn, dat de toeloop van vluchtelingen weer groter wordt. Wat vier douchecabines en een paar toiletten bij de jungle wel niet teweeg kunnen brengen.

-En de week begint heel goed: er wordt al kleding gebracht. Daar zijn we heel blij mee, want we hebben niets meer. Voor de Lezer:  we hebben mannen- en jongenskleding: spijkerbroeken, sportkleding, shirts, jacks, herenondergoed, sokken en gymschoenen maat: 40, 41, 42, 43 en 44!!!!

Donderdag 19 april beginnen de kriebels al om weer naar Calais te gaan als we de tasjes al gaan maken. Deze keer doen we er 100. De bijdrage van de voedsel bank bestaat uit 100 flesjes water, 100 blikjes zalm, paaseitjes, een doos bananen en 100 plakjes ontbijtkoek. We hebben nog cola over van de vorige keer en zakjes chips. Cursisten brachten kaakjes, rolletjes pepermunt, blikjes sardientjes en sokken mee. We vullen de tasjes zelf aan met theelichtjes, potjes jam, kauwgum, doppinda's en sigaretten. ( boodschappengeld door verkoop bollen, zie vorig verslag).                                                                     
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In de vrije tussen uurtjes maken we met machientjes zelf sigaretten met filters. Een manier om aan goedkope sigaretten te komen. We starten met de voorbereiding voor het ontbijt: tien kilo gesnipperde uien worden gebakken met sambal en suiker. En we krijgen 200 eieren en nog een doos bananen.

Vrijdag 20 april gaan we verder met de voorbereidingen: bosuitjes en komkommers wassen en in stukken snijden, inpakken en koel zetten. Er worden nog zes kilo uien gebakken. De hele Ketel ruikt al 2 dagen lang naar ui. Het fruit: 100 zakjes met 2 appels en 2 sinaasappels De rest nemen we mee in de kisten. 

 Zaterdag 21 april vertrektijd 10.15 uur: 4 auto’s vol met eten. De kleding komt de volgende dag en ‘s avonds komen er nog 2 auto’s vol met spelletjes, klaptafeltjes, gasflessen en vier camping gastoestellen. In Calais gaan we eerst naar een grote supermarkt om broden te kopen en een paar gymschoenen, die beloofd zijn. En dan naar de jongens. We hebben nog nooit zo’n begroeting, ontvangst meegemaakt: ze komen op ons af rennen, we kunnen nauwelijks de auto uitkomen, zoenen, omhelzen (en dat voor moslim jongens die gewend zijn, alleen maar een hand te geven). Het is geweldig, iedereen is blij. En natuurlijk komen dan gelijk de vragen: MP 3?? Ja, je hebt het beloofd. Natuurlijk, het is het proberen waard. Sigaretten dan, elk een “one by one” loopt uit op een chaos, de chaos wordt helemaal knokken als er kleine doosjes Afghaanse pruimtabak wordt uitgedeeld. Ze hebben honger, de soep van half twee was niet lekker. Appels en sinaasappels worden neergezet en dan is het aanvallen. Het uitdelen van de bananen wordt aan een van de jongens overgelaten. Hij gaat boven op de kist zitten, pakt, doet z’n arm omhoog met een banaan, blijft zijn kist alleen maar in de gaten houden en pakt de volgende weer. Het is allemaal heel snel op. We delen de stukken komkommer uit, een beetje zout erop en smullen. De melk die we bij ons hebben om te verdelen, is ook zo verdwenen, zeker als we iemand zien verdwijnen met een heel pak melk van 2,5 liter. Het valt op dat er heel veel jongens met pleisters en verband om lopen. 
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Twee jongens met krukken. De politie heeft z’n best weer gedaan, regelmatig slaan ze ook met stokken die een elektrische schok geven, maar er is ook heel goed nieuws: de afgelopen week zijn 40 jongens in Engeland aangekomen We missen dan ook bekende gezichten en hopen dat ze hun geluk zullen vinden, waar ze naar op zoek waren. De sfeer is rommelig, de jongens zijn onrustig. Rond 18.00 uur willen er al naar de jungle gebracht worden met een voorraad fruit voor de hele week. Dat is heel leuk om te doen en te zien hoe ze met z’n allen heel blij staan te zwaaien, als ze afgezet zijn. 
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Anderen gaan wel naar het avondeten. De bus van Salam staat daar al. We geven de appels die nog over zijn aan Sylvie. Na het avondeten willen de jongens al snel naar de jungle. We vertellen iedereen dat er de volgende morgen om 09.00 uur al een ontbijt is bij “la Cabine”. Zoals meestal blijft er een klein groepje hangen. Tijd om een paar beloftes na te komen: een paar schoenen, een horloge. Een jongen heeft vertelt dat hij een groot probleem heeft: elke keer komt hij net te laat voor de boot en dat is de reden dat hij nog niet in Engeland zit. De probleem is snel opgelost, we hebben voor hem ook een horloge. Helemaal blij danst hij rond en roept dat hij geen problemen meer heeft. Wat een horloge van 1.99 euro al niet kan doen, maar het mooiste komt nog: hij kan helemaal geen klok kijken, dat is geen probleem. Morgenmiddag om 14.00 uur vertrekt hij. Nu gaat het lukken…. We gaan het meemaken. 

Zondag 22 april Er zijn al jongens als we om 08.30 uur aankomen en in een kwartier staat alles opgesteld voor het ontbijt: naast de auto met de 100 tasjes een rij van 6 gaspitten. We kunnen aan de slag met het bakken: 3 eieren per pannetje, dan is er nog een wok, waarin de uien opgewarmd worden. Er zijn plastic bordjes en bestek. Een paar boterhammen, eitjes erop met gebakken ui en voor de liefhebbers nog bosuitjes, dit heet Afghaans ontbijt. Iedereen krijgt eerst zijn tasje, daarna kunnen ze aangeven hoe ze hun eitjes gebakken willen hebben. Een paar jongens willen zelf hun ontbijt maken: een heerlijk prutje van alles door elkaar heen met het blikje zalm erbij en een paar tomaatjes uit hun tasje.
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Van alle kanten komen de jongens aanlopen. Er is weinig te merken van de bezwaren die we gisteren hoorden, dat 0.900 uur te vroeg zou zijn en problemen met de politie zou geven.     Als Sylvie om half 11 met de thee komt, zijn de magen gevuld en zijn er zelfs nog gebakken eitjes over, goed om ingepakt mee te nemen naar de jungle. De auto met de kleding is inmiddels ook gearriveerd. Het is er zo druk, dat er nauwelijks tijd is om de kleding op een groot plastic op de grond neer te leggen. Schoenen? Helaas, maar een paar. Dat blijft een probleem omdat ze soms onder het rennen hun schoenen kwijtraken. Door de jungle rennen en over hekken heen klimmen kost ook schoenen. Als ze een paar weken met dezelfde schoenen kunnen doen is dat veel. Heel veel voeten zijn stuk door verkeerde maten. Dit probleem is al in vorige verslagen beschreven. Deze herhaling maakt duidelijk dat dit een blijvend probleem is, elke week lopen we daar tegenaan. 

Als alle 100 tasjes uitgedeeld zijn, komen 3 jongens bezweet aangerend ( politieproblemen), helaas te laat voor een tasje, maar gelukkig zijn er nog gebakken eitjes over. Een van hen is helemaal nat. Hij vertelt dat hij in het water gesprongen is en van de politie eruit moest komen, nou ……echt niet. Ze hebben hem niet te pakken kunnen krijgen. Hij wast zich bij de brandweerkraan en kan droge kleding en schoenen aantrekken. Het weer is heerlijk, de zon schijnt en de temperatuur is heel prettig. Groepjes zitten bij elkaar, verdeeld over het terrein, een vertrouwd beeld en de sfeer is gezellig. Andere groepjes blijven rond de auto’s hangen en vragen aandacht voor hun problemen, alsof ze de enigste daar zijn of blijven doordrammen over iets wat ze willen hebben: MP 3 , telefoonkaart, schoenen of geld. Proberen kan natuurlijk altijd. Anderen willen hun verhaal kwijt – waar of niet waar - , waarom ze uit hun land gevlucht zijn. Het is leuk om ze een paar Nederlandse woorden te leren, dan zijn ze even ergens anders mee bezig en zij hebben veel plezier als wij een paar woorden in hun taal proberen uit te spreken. Gedichten worden opgeschreven, wel of niet zelf gemaakt: Love is Life, Life is night,  Night is danger en: 

Some love one, some love two, I love one that is you.

Dit Nederlandse gedicht is wel zelf gemaakt: 

We staan in de zon, vandaag 22 april. We hebben de eieren gebakken zoals iedereen het wil. 

Nu willen ze niet meer naar Engeland. 

Wat is hier aan de hand?

Er wordt ook een echte voetbal wedstrijd gespeeld met 2 partijen en een scheidsrechter. Dat is ook wel nodig want soms gaat het er hard aan toe. Op andere plaatsen wordt er getennist , een groep wil wel volleyballen, alleen als de Nederlandse dames meedoen. Cricket is in, ook al zijn er geen echte stokken. Dan maar improviseren met een kartonnen binnenkant van een grote rol plastic Ze kennen dit spel van huis uit, slaan heel hard en hebben veel plezier.    Sylvie heeft een mooi verhaal over een groepje jongens. Ze hadden zich verstopt in een vrachtauto met bier. Bestemming Engeland, dachten ze. Onderweg bleek deze wagen een andere richting uit te gaan. Om aandacht te trekken, gooiden ze bierflesjes op de weg. De bestuurder van een auto er achter is naast de vrachtauto gaan rijden om de chauffeur te waarschuwen. Toen de vrachtauto eindelijk stopte, zijn ze eruit gesprongen en bleek dat ze bijna in België waren. Toch maar weer terug naar Calais.

Als Sylvie naar het kookhuis vertrokken is missen ze de muziek in haar auto. De muziek uit onze auto is het enigste alternatief. Al snel staat er een groep jongens, klappend en lachend rond de Nederlandse dames die een poging wagen zich te bewegen op de muziek van, jawel…. K3, de muziek van ons kleinkind. Ze beloven na het avondeten zelf te dansen op hun eigen muziek.

Maar na het avondeten is iedereen dat vergeten en alleen maar bezig om veilig in de jungle te komen. De Nederlandse mannen lopen met de groepen mee en worden later opgepikt door de dames met de auto’s. We rijdende nog een extra rondje om te zwaaien en dan rijden we naar huis.

 

***


28 april 2007 - Bloemen

Dit weekend verdelen we de taken. In de Heksenketel is een ‘5 in 1 weekend. Dat betekent dat er maar 2 volgepropte auto’s de reis naar Calais zullen maken. De inhoud van de 100 tasjes is een beetje verschillend, omdat we niet van alles 100 stuks hebben: sigaretten, appelstroop of jam, 3 krentenbollen, een flesje water, cola of sap, spekken of chips, kauwgum, shampoo, theelichtje, lucifers, rolletje pepermunt en 3 appels.

De kleding die we nog in de Ketel hebben, kan ook allemaal mee. Nu zijn we los en hopen dat de bezoekers van de Ketel dit lezen en de komende weken hun kasten nakijken en een ouderwetse voorjaarsschoonmaak / opruiming houden van mannen- en jongenskleding, sokken en natuurlijk gympen.

Om 12.00 uur gaan we rijden. Als we rond 16.00 uur richting “la Cabine” rijden, zien we het kookhuis in vol bedrijf, de deur staat open en we kunnen we de spulletjes afgeven, die we allemaal weer gekregen hebben: dozen lasagne grote blikken champignons, een doos chocoladetoffees, een doos stroopwafels en een grote zak stroopwafelsnippers. Voor Sylvie apart thee en wasmiddel (voor sommige jongens wast ze de kleding).

Het terrein van ‘la Cabine” is afgezet, er staat een grote tent voor een manifestatie. Tussen de voor ons vreemde mensen , lopen de jongens. Als we een kijkje gaan nemen wordt ons duidelijk gemaakt dat we niet welkom zijn, maar daar trekken we ons niets van aan: we komen voor de jongens en als ze ons zien, komen ze vanzelf naar ons toe, heel verbaasd dat we maar met z’n vieren zijn. Een weekend werken en zeker op zondag begrijpen ze niet zo goed. In de auto hebben we tien wereld –ontvangers, waar we een paar jongens heel blij mee kunnen maken, zeker als ze hun eigen land en taal te pakken kunnen krijgen en een Life verslag van een cricketwedstrijd kunnen volgen. Dit weekend krijgen we tegenstrijdige antwoorden op de vraag of er nog jongens in Engeland aangekomen zijn. De jongen met horloge –zie vorig verslag - is er nog steeds. Afghaanse jongens komen met een geplukte bloem voor ons: een klaproos.

Onder het avondeten verrassen wij alle medewerksters van Salam met een bos bloemen. De volgende keer als we iets uitdelen, gaan we bij Salam in de rij staan want het uitdelen van 120 gekookte eieren en de repen chocolade is nauwelijks mogelijk en wordt bijna knokken. Niet alle jongens zijn hetzelfde. Er is ook een groep die zich afzijdig houdt en zijn beurt afwacht.

Zij gaan na het avondeten niet naar de jungle, naar “la Cabine” waar ze hun eigen plaats gemaakt hebben onder de bomen, op afstand van de anderen. Als we zelf gegeten hebben, gaan we bij hun op bezoek - Het is 21.00 uur en al rond de tien graden, maar door de koude wind lijkt het wel rond het vriespunt - . Ze komen uit Eritrea. hun huidskleur is echt zwart. Ze zijn heel rustig en vriendelijk en vinden het heel leuk dat we langskomen. Een jongen heeft een broer met papieren in Nederland .We bellen naar Alkmaar en later worden we teruggebeld. De jongen uit Alkmaar kent de situatie in Calais en komt daar ook wel eens. Een andere jongen belt zijn zus, zijn zus wil ons ook even spreken om te bedanken voor wat we allemaal in Calais doen. Bij het uitdelen van een sigaret wacht iedereen tot hij aan de beurt is, de sfeer is gemoedelijk en niet te vergelijken met de afgelopen middag. Ze houden niet van knokken en schreeuwen en willen eigenlijk niet zoveel met die andere jongens te maken hebben. Het is een hechte groep van tien. Droes geeft ze allemaal vijf euro en ze zijn sprakeloos want zoiets hebben ze nog nooit van een blanke gekregen. Even na elven gaan ze weg, iemand heeft onderdak voor de nacht gevonden en komt ze halen, één jongen verheugt zich op een nachtje disco en is helemaal blij.

 

Zondag 29 april, de volgende morgen, is hij nog steeds blij, hij heeft zijn feestje gehad, de hele nacht De politie doet niets als hij tussen zoveel andere mensen zit .Om 0.900 uur zijn we als eerste bij “La Cabine”. Het heeft geregend en het stoffige terrein staat nu vol plassen. Al snel zien we jongens aan komen lopen, net als mieren, uit alle hoeken en gaten komen ze te voorschijn. Het is prettig om er als eerste te zijn, dan verloopt het uitdelen van de tasjes wat rustiger. De kleding is zo op.
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Het is leuk om te zien dat de jongens uit Eritrea nu ook bij de auto’s blijven staan voor een praatje. Dit hebben ze nog nooit eerder gedaan. Ze hebben lekker geslapen, hun nieuwe slaapplaats is goed. Een groepje jongens komt heel blij naar ons toe met bloemen, van de struiken die in het voorjaar zo mooi in bloei staan.

Iedereen is heel blij met de foto’s waar ze om gevraagd hadden. Ze zijn daar gek op en gelijk wil iedereen met iedereen weer op de foto, het liefst bij de auto.
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Een paar jongens komen bezweet aanrennen. De politie was al vroeg bezig in de jungle. We zien ook agenten in de omgeving van “ La Cabine”, hier zijn ze al heel de week bezig geweest, op het terrein hebben ze zelfs jongens opgepakt. De jongens worden opgewacht, via de treinrails lopen agenten hun tegemoet. Het kat en muisspel is weer in volle gang. De sfeer blijft rommelig,onrustig en het is ook wennen dat we maar met z’n vieren zijn. Steeds wordt er gevraagd naar de anderen. Ze hadden eigenlijk wel verwacht dat Holland weer kwam voetballen en andere spelletjes doen. Vorige week waren we met 16 man sterk. De jongens vertellen dat ze vorige week zondag, toen we wegreden, erg verdrietig waren.

Vrij onverwachts, als de 100 tasjes op zijn, nemen we afscheid. De jongens reageren wat ongelovig omdat ze dit niet van ons gewend zijn. Sylvie en de andere medewerkers van Salam zijn op de hoogte van ons vroege vertrek.

We rijden richting Ketel waar er nog volop gewerkt wordt.

Zaterdagmorgen om 8.18 uur is er een aardbeving geweest in Zuid Engeland, 4,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op 12 km voor de kust van Dover. Tientallen huizen in Folkstone zijn onbewoonbaar geworden. In de Franse krant “la Voix du Nord” staat, dat deze zeebeving in de regio Calais ook voelbaar was.

***


5 mei 2007 - Boodschappen

De afgelopen week is het weer gelukt om 100 tasjes te kunnen vullen met: een grote fles sinas, 3 appels, 1 sinaasappel, zakje chips, 3 krentenbollen, een bruin bolletje, shampoo, een zakje zonnepitten, kauwgomballen en sigaretten. Dit is een auto vol, een tweede auto met kleding en de derde auto met spulletjes voor het kookhuis: 3 dozen met 12 pakken melk, een doos champignons en 30 kg. geschilde aardappelen, dan hebben de vrijwilligers van Salam deze dag wat minder werk. We zien hun elke zaterdag bezig met het schillen van grote hoeveelheden aardappelen.

Voor Sylvie hebben we een voorraadje paracetamol bij ons, omdat het apothekersmerk hiervan in Nederland veel goedkoper is. Als Sylvie na het avondeten haar “spreekuur” houdt, om kneuzingen en wonden te verzorgen, wordt er veel gevraagd naar een medicijn tegen pijn. 

Sylvie gaat met ons mee naar de grote supermarkt “Carrefour”, vlak in de buurt. Ze heeft haar eigen boodschappenlijstje: blikken tomatenpuree, blikken gepelde tomaten, aubergines, wortels, paprikapoeder en peper. We betalen haar boodschappen en kopen zelf een paar schoen die beloofd zijn. We schrijven namen en maten op.

Als we bij “la Cabine” aan komen rijden, worden onze auto’s al heel snel herkend en zien we bekende jongens blij naar ons toe komen, om een hand te geven en te vertellen dat er veel problemen zijn met de politie, geld, kleding enz. Er zijn wel 30 nieuwe gezichten. De sfeer is onrustig, opstandig. Het lijkt wel of de nieuwelingen niet begrijpen wat er allemaal in Calais gebeurt. Ze worden wel bijgepraat door de jongens die er al langer zijn, maar wat er allemaal gezegd wordt, weten we niet. Als een persoon, die er nog maar 1 dag is, nieuwe schoenen eist dan heeft hij nog veel te leren. Dit gebeurt wel. Proberen kan natuurlijk altijd. Bij een poging om iedereen een sigaretje te geven loopt het al aardig uit de hand en worden we bijna omver gelopen. 

Bij het avondeten sluiten we ons aan bij de rij van Salam en delen zakjes uit, waarin koude stukjes kip zitten. De bedoeling was voor de nacht, voor in de jungle, maar de zakjes zijn al snel leeg. Niemand durft lang te blijven. De politie heeft het in elk geval voor elkaar dat het stukje plezier van muziek en dans, na het avondeten, even hun ellende vergeten, er ook niet meer is. Al heel snel komen er jongens terug om de vertellen dat er bij de jungle volop politiewagens staan en 20 jongens zijn opgepakt. Voor een dag of een paar weken? Waar gaat het over,. Om dan weer te worden vrijgelaten met een papier waarop staat Frankrijk binnen 5 dagen te verlaten en dat mag dan ook weer niet. De jongens uit Eritrea zijn te zwart, op hun papieren staat dat ze het land zelfs binnen 5 uur moeten verlaten. 

We gaan rond rijden en zien de politiewagens bij de jungle staan met zwaailichten. Later op de avond rijden we door en rond Calais: niemand te zien, ook niet bij “la Cabine” , alleen maar dikke vette ratten.

 

 

 

 

 

***


6 mei 2007 -  Bodygards

Zondag 6 mei 2007  is het druk bij het uitdelen van de tasjes. De nieuwelingen zijn goed ingelicht en al snel zijn de 100 tasjes op en de kleding ook. Gelukkig komt er nog versterking uit Nederland en krijgen de laatkomers toch nog wat extra’s:

 

[image: ]
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Dan is er toch ook Sylvie met haar thee en wat te eten erbij. Het schoenenprobleem blijft, een paar aanhouders vragen zelfs om de schoenen die we zelf aan hebben. Sylvie reageert daar op haar eigen manier op door te zeggen: “go shopping in de jungle”, ze heeft een paar foto’s uit de jungle met schoenen. We missen bekende gezichten, dat is elke week zo. Toch in Engeland? We hopen het. Van een paar jongens weten we het in elk geval zeker. Een groep jongens gaat voetballen. De reisspelletjes van 1 euro zijn erg in trek: dammen, schaken, dominospel, tennis, volleybal spelen ze ook graag.

De vliegers, meegebracht uit Holland, zijn een groot succes. Het waait daar altijd en vliegeren kennen ze van huis uit.
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Dan is er een groepje wat overblijft en blijft vragen om: geld, telefoonkaart, mp3, schoenen, kleding, of naar huis bellen. We kunnen geen stap verzetten door de vragers. Steeds “nee” zeggen, wordt niemand vrolijk van. De jongens die er al langer zijn, spreken de nieuwelingen in hun eigen taal aan op hun gedrag en zo is het spel van de  “ de bodyguards “ ontstaan. 
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Iedereen benoemt zijn persoonlijke beschermer en elke keer als er weer vragers zijn, springen ze voor ons. Als een bodyguard even niet oplet, wordt hij gelijk geroepen als het nodig is. Ze worden natuurlijk wel voor hun werk beloond, dus wil iedereen wel dit baantje en staan ze in de rij om bodyguard te willen zijn. Dit gaat allemaal op een hele leuke manier en zo verandert de sfeer van vragen, vragen, vragen, problemen, problemen, problemen in een sfeer van plezier hebben en lachen met elkaar. 

Een vlieger is nog heel hoog en er wordt gevraagd of hij in de lucht mag blijven tot de volgende dag:  “Want, als ik wakker wordt, zie ik de vlieger, dan denk ik aan Holland en wordt ik heel erg blij.”

                                                

 

 

***


10 mei 2007 - Tasjes maken in de hotelkamer

In deze cursusvrije week gebruiken we deze eerste dag om een betaalbare camping te zoeken in de buurt van Calais. Er is ons een 4 persoonscaravan beloofd. Dat zou een oplossing zijn om Calais financieel te kunnen blijven volhouden en gaan we een nachtje hotel inwisselen voor de caravan. We vinden een kleine camping op 15 km afstand van Calais. We bezoeken de Metro, een broertje van onze Nederlandse groothandel Lukas Klamer, bekijken het assortiment en vergelijken de prijzen.

Bij de Carrefour kijken we naar schoenen. Een jongen van 12 wist zijn schoenmaat niet, we hebben op papier een omtrek gemaakt en komen uit op maat 39 .We willen naar de plaats van het avondeten doorrijden, maar dit gaat niet lukken. De jongens herkennen onze auto’s als we langs “la Cabine” rijden, dus stoppen we eerst hier om gedag te zeggen. Een van de bodyguards zit in elk geval in Engeland. Mooi!

De jongens zijn erg wild. Als we een poging doen wat kleding uit de auto te pakken, lijkt het wel een overval, als we een poging doen zakjes zonnepitten en nootjes uit te delen, wordt het een chaos. De zakjes gaan terug in de auto. De jongens van Eritrea, Soedan en Somalië houden zich op afstand en blijven rustig. Zij krijgen elk 2 sigaretjes.

 De 12 jarige jongen is heel blij met zijn nieuwe schoenen en maakt een rondedans. Dan is er ook nog een nieuwe broek voor hem en een T-shirt. Zijn dag kan niet meer stuk. Hij staat zich uitgebreid om te kleden en ziet er heel leuk uit. Klaar om naar Engeland te vertrekken. De broek is iets te groot, hij zoekt een riem in de bosjes, vindt een bustehouder, doet deze aan over zijn kleren en is de clown van de avond, even gek doen en lekker lachen.
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’s Avonds op de hotelkamer starten we met de voorbereidingen voor de tasjes: pel pinda’s, kauwgomballen en gepofte rijst orden in kleine zakjes verdeeld. Het hele bed ligt vol.
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***


11 mei 2007 - Calais – Dover

Met de boot over naar Dover, de auto in Calais geparkeerd. Lopend kost het maar 6 euro. Tot twee maal toe willen ze je paspoort zien. Op het terrein tussen de laatste pascontrole en de boot, pendelt een bus. We krijgen toestemming om buiten bij de deur een sigaretje te roken tot we met de pendelbus meekunnen. Overal staan politiewagens. Twee jongens worden geboeid meegenomen en als we in Dover richting centrum lopen, zien we onderweg een stille getuige. Op de hoek van een straat staat een doos met afval, er bovenop ligt een vieze spijkerbroek. 
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We moeten gelijk denken aan de jongens in Calais, want dat is wat ze altijd vertellen: op het moment dat ze in Engeland zijn, trekken ze hun vieze kleding uit, daaronder dragen ze hun schone “Engelse kleding “. We hebben geen bekenden gezien. 

De gedenktekens van de eerste en de tweede wereldoorlog doen ons, precies een week na dodenherdenking, denken aan de Engelsen, die meegeholpen hebben met de bevrijding van ons land.

Om 18.00 uur zijn we weer terug bij de jongens. Ze begrijpen niet dat we teruggekomen zijn, niet in Engeland gebleven zijn en willen gelijk de foto’s zien. Ze vinden de foto’s fantastisch, hun droomland, ze worden er helemaal enthousiast en blij van en willen niets negatiefs horen, zoals werkeloosheid, over hun Engeland.

***


12 mei 2007 - Regen, regen en nog eens regen

Boodschappendag en tasjesdag, Op de parkeerplaats bij de supermarkt zijn de tasjes gemaakt: 2 auto’s vol met boodschappen, rond de auto’s winkelwagentjes vol boodschappen en het stormt zo hard dat de winkelwagentjes vanzelf wegrijden en de plastic zakjes wegwaaien. Maar het is gelukt, de inhoud van elk tasje: sigaretten, kauwgum, 1 sinaasappel, 1 appel, een chocoladebroodje, een puntbroodje en twee zachte broodjes, 1 pot jam, 1 zakje pel pinda’s, zoete rijst en gepofte maïs en zonnepitten. 

Verder hebben we 30 paar sokken, gasflesjes en batterijen voor de lampen in de jungle, plus batterijen voor de radiootjes en mp3 spelers en een riem voor onze kleine vriend. Onder het avondeten delen we een sigaretje uit, geven de beloofde batterijen en gasflesjes. Hier en daar delen we sokken uit als we zien dat er iemand op blote voeten in zijn schoenen loopt. 

Zondag 13 mei

09.30: het regent, de jongens die aan komen lopen zijn zeiknat. De lucht is helemaal is grauw. Ze kunnen nergens schuilen, “la Cabine” is dicht, het terrein vlak en open. Triest, hoe iedereen erbij staat. Nergens kunnen ze zitten. Als Sylvie met haar auto aan komt rijden, willen er wel tien jongens tegelijk schuilen. Het blijft regenen. Een paar jongens zijn creatief en maken een puntdak van de deksels van twee vuilniscontainers, daaronder zitten ze droog:
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We hebben een paar plastic regencapes voor de jongens die nauwelijks een jas aan hebben. Spontaan gaat er een jongen dansen op de muziek uit de auto van Sylvie en een hele groep gaat meedoen. Ze dansen zichzelf warm, trekken zich niets aan van de regen, want ze zijn toch al door en door nat. Ze hebben lol en gieren van de lach als één van hen met een stok, niet echt op het ritme van de muziek, op een vuilniscontainer gaat slaan.
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Een  jongen komt aanlopen met een hele grote paraplu, die we nog herkennen van een van onze vorige bezoekjes. Deze paraplu doet dienst als telefooncel en rookplaats: sigaretje droog houden. Later wordt er ook nog Engelse les onder de paraplu gegeven. De jongens uit Eritrea en Soedan zijn zeer geïnteresseerd in een kaartje leggen en zo is het, ondanks de regen, toch nog gezellig. Om 12.00 uur zijn alle 100 tasjes uitgedeeld. Een deel van de jongens is al weg. Het weer blijft triest, ook als het niet meer regent. Een paar jongens, die al heel lang in Calais zijn, maken we blij met een telefoonkaart. Als we afscheid nemen, zijn we zijn zelf ook doornat, maar wij kunnen opdrogen in de auto als we terug rijden naar Rotterdam …………………  De jongens niet ………
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***


19 mei 2007 - 200 jongens!

Vorige week was de thuiskomst fantastisch: de beloofde caravan – in de volksmond sleurhut genoemd – stond al bij de Ketel. We zijn er heel blij mee. Deze caravan heeft zijn eigen verhaal en is met de vorige eigenaars dikwijls naar Polen geweest om daar kleding te brengen. Nu wordt het Calais.
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Dit was niet het enigste cadeau: grote blikken tonijn en ananas plus dozen pasta stonden al te wachten op Calais. Heel hartelijk dank voor alles, we brengen het zelf naar de plaats van bestemming. En dan heeft iemand nog eens 60 paar werkschoenen bij de Bouwmaat voor ons versierd, nou ja voor ons, soms zijn we net zo gek als de jongens als we iets krijgen, maar het is wel fantastisch. Dank je wel!!! 

Zaterdag 19 mei 2007  vertrek: 07.30 uur. In optocht brengen we de caravan naar zijn bestemming, 20 minuten rijden van de jongens vandaan. Het plaatsen van de voortent is even puzzelen, maar gezamenlijk komen we er uit. 
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Om 16.00 uur gaan we naar de jongens en onze eerste reactie: wat zijn er veel!!! Het lijkt of er wel 100 zijn bijgekomen. Later horen we van Sylvie dat er een jungle verderop gesloten is. Onze auto’s worden overspoeld door jongens, niet alleen bekenden. De nieuwelingen zullen wel op de hoogte gebracht zijn van ons wekelijks bezoek, want er wordt gelijk om geld, kleding, schoenen, telefoonkaarten, batterijen, sigaretten en tabak gevraagd. Dit is het bekende verlanglijstje. Een jongen die altijd een vreugdedans met indianenkreten maakt als we het terrein oprijden is opvallend stil. Voor 1800 euro zou hij naar Engeland gebracht worden en dat is mislukt. Zijn schuld die hij al had gemaakt om naar Calais te komen is nog groter geworden en hij is letterlijk nog geen stap verder. Hij is erg teleurgesteld, maar toch laat hij het er niet bij zitten en hij zal weer gaan proberen. 

Als de auto met schoenen opengaat, stormt iedereen er op af en dan is het alleen maar aan jezelf denken en knokken om vooraan te komen: een mensenmassa die op hetzelfde moment door één deur naar binnen wil. De dozen met schoenen staan achterin. Als de zijdeur van de auto opengemaakt wordt zijn de 60 paar schoenen in twee tellen weg. En dan maar kijken wat je in je handen hebt en passen: de juiste maat dan heb je geluk.                                                                                                             
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Het hele terrein van “la Cabine” ligt bezaaid met schoenen. Een jongen loopt met maat 40 en heeft 42 nodig, maar weigert te ruilen, weer een ander kan nauwelijks lopen met maat 46 en heeft 43 nodig. Dan zijn er altijd weer jongens die achter het net vissen,  jammer.
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De Afrikanen vinden het geknok zo erg, dat ze daar niet aan meedoen. We vragen ze te wachten na het avondeten. 

Bij het avondeten staan er wel 200 jongens in een hele lange rij en ze hebben echt honger. Als we helpen met het brood uitdelen, vinden ze 1 stuk brood niet genoeg en blijven staan om meer af te dwingen. “After”, leren we van de Salam- vrijwilligers, later als iedereen geweest is, dan wordt het eten wat over is, verdeeld en kunnen ze een plastic tasje meenemen naar de jungle met een fles water. De nieuwelingen moeten duidelijk wennen aan dit systeem en proberen tussendoor te piepen. De vrijwilligers van Salam zijn streng en wij moeten dat ook zijn, anders wordt het een chaos.

Als iedereen naar de jungle vertrokken is, zijn de Afrikanen aan de beurt om als eerste kleding uit te zoeken en dat gaat dan gemoedelijk en is een gezellige afsluiter van deze dag. 

 Zondag 20 mei

Het is lekker rustig op de camping en we hebben goed geslapen in de caravan, zo goed zelfs, dat we pas over tienen bij “La Cabine”aankomen. Er zijn al heel veel jongens. Sylvie is er ook al en ze helpt als het uitdelen van de tasjes uit de hand dreigt te lopen. Het uitdelen van de tasjes wordt gestopt en we wachten tot iedereen in de rij staat. Dit lijkt de enigste oplossing te zijn. 
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De inhoud van de tasjes: 1 flesje water, pakje appelsap, zonnepitten, kauwgum, 4 appels, zakje chips, rolletje koekjes, 3 krentenbollen, blikje tonijn en 10 sigaretten.

We maken een tafeltje en iedereen krijgt twee boterhammen en tonijn in een bakje. Het brood hebben we gekregen van de voedselbank in Barendrecht. Later maken we de blikken ananas open en bij het uitdelen blijkt, dat ze het sap heel erg lekker vinden. Als iedereen aan het eten is en de groepjes verspreid over het terrein op de grond zitten, lopen we rond en delen koekjes uit. De jongens die later komen kunnen we nog appels geven en brood met tonijn, de tasjes zijn helaas op en dat vinden ze heel erg. Wij ook. Ze begrijpen het niet en de inhoud van de tasjes delen kent niemand. Met zoveel jongens bij elkaar is het ieder voor zich. Ze blijven vragen om telefoonkaarten, schoenen, kleding, geld, batterijen en sigaretten. Voor het oudste groepje – het groepje wat we het langst kennen - hebben we een gezamenlijke tas gemaakt, zij delen wel. Ze voelen zich niet meer prettig bij al deze nieuwelingen en eten in de jungle, waar ze hun eigen plek gemaakt hebben en zelf kunnen koken.

Rond 13.00 uur nemen we afscheid en geven de blikken tonijn die nog over zijn en de dozen pasta aan Sylvie. We vertellen iedereen dat we volgende week zondag werken en niet kunnen komen. Maandag, de tweede Pinksteren, zijn we er wel.

 Donderdag 24 mei

We hebben een berichtje ontvangen van Sylvie, waarin ze belooft de jongens uit te leggen waarom we zondag niet kunnen komen. Ze hoopt dat ze het begrijpen en schrijft dat de jongens afgelopen weekend niet begrepen dat er maar 100 tasjes waren. Ze adviseert ons vroeg te komen en zo mogelijk wat meer tasjes te maken en schat het aantal jongens op 130. Ze schrijft ook dat er zondagavond na het eten wel 100 jongens zijn opgepakt. Ze werden geslagen en de politie rende achter hun aan en gebruikte gas. De flessen water en het eten wat ze altijd meenemen naar de jungle, lag overal op straat. Vrijwilligers van Salam hebben het gezien, het was verschrikkelijk om machteloos toe te kijken.

***


24 mei 2007 - Een schenking van 500 euro!

Van het Zwitserse bedrijf …………

Een cursist heeft zijn vorige werkgever benaderd. De persoon, die in eerste instantie een toezegging had gedaan van 250 euro, zag bij toeval een documentaire over de vluchtelingen in Calais op de Zwitserse televisie en heeft spontaan het bedrag verdubbeld. Dit is fantastisch!!!!! Heel, heel hartelijk dankjewel!!!!

De boodschappen voor dit weekend zijn al binnen en het is een heerlijk gevoel te weten dat we het volgend weekend de tasjes ook weer kunnen vullen. De verkoop van de bollen loopt nog steeds. We hebben nu ook bij de bar een winkeltje met spulletjes om te verkopen, gekregen van een magnetiseerklant, die zelf hiermee op rommelmarkten staat. De spulletjes zijn nieuw en de opbrengst van de verkoop is ook voor Calais.

Zondag 27 mei 2007 is eerste pinksterdag, we hebben een beurs in Apeldoorn. We zijn daar met 30 man sterk Als het om 13.00 uur nog heel stil is, laten we de beurs aan de anderen over en vertrekken 5 personen , 3 auto’s vol met kleding en 130 tasjes, pleisters en paracetamol en zakken koekjes voor Sylvie naar Calais. Het zijn weer leuke tasjes geworden: zakje pinda’s, zakje koekjes, kauwgomballen, pakje zakdoekjes, blikje vis of ananas, rol toiletpapier, pakje appelsap, blikje sinas, 12 sigaretten, zakje chips, zakje gepofte maïs en een zakje zonnepitten. Om 17.00 uur is de beurs afgelopen en komen wij aan op de camping en zijn reuze benieuwd hoe alles erbij staat. Het kan in dit gebied van Frankrijk heel hard stormen. De voortent staat nog, het regent en maar op één plekje is er een beetje lekkage. Er is geen grondzijl neergelegd in de voortent, alleen maar een soort kleed met gaatjes en als we de voortent opendoen zien we dat het gras door de gaatjes van het kleed is gegroeid en heel hoog staat. Het is te laat om nog naar de jongens te gaan. Met dit natte weer zullen ze na het avondeten snel vertrokken zijn. 

Maandag 28 mei is het droog, de zon schijnt, als we bij “la Cabine” aankomen zien we bij het water twee politiebusjes staan met jongens erin. We dachten dat dit een veilig gebied voor de jongens was. We zetten de auto’s op het terrein, wachten af en zien hoe de politie wegrijdt. We kunnen niets doen. De jongens zien ons wel staan. Met gebarentaal maken we hun duidelijk dat ze zich sterk moeten houden en dat we aan hun denken. Aan het eind van de middag zijn ze weer vrijgelaten en komen ze vertellen dat ze bij het water geslapen hebben. Later horen we van Sylvie dat de politie zondagmorgen vroeg ook al bezig is geweest op het terrein. Het “spel” van de politie blijft doorgaan.

De boodschap van vorige week dat we er zondag niet zouden zijn, is bij niemand blijven hangen. Zondag is voor hun Holland, tasjesdag en bij de begroeting is het eerste waar ze naar vragen: waar we zondag waren en ze vertellen dat iedereen teleurgesteld was en dan nog een hele dag regen erbij. Ze zijn in elk geval heel blij dat we er nu zijn. We missen jongens en vragen waar ze zijn. “ Het oudste groepje” zit in Engeland. Geweldig!!. Wat fijn voor hun, eindelijk is het gelukt, behalve één jongen die het verhaal komt vertellen. Hij is alleen overgebleven en is heel verdrietig, al zijn vrienden zijn nu weg uit Calais. De anderen hadden geld gekregen van hun familie, hij niet, hij was ook nog drie keer opgepakt. Hij vraagt ons hem mee te nemen, graag als je je hart zou volgen, het wordt: “nee” . Hij weet ook wel dat wij de gevangenis ingaan als we hem meenemen in onze auto. We geven hem geld en hopen dat hij de volgende week geluk heeft. De tasjes met kleding, die apart gemaakt zijn voor “het oudste groepje” zijn niet meer nodig en worden verdeeld. Het wordt nu tijd om meer contact te gaan maken met de nieuwe jongens en er zijn er genoeg, wel meer dan 130 en we hebben weer tasjes tekort. Heel erg voor de jongens die later aankomen en eerst een grote omweg hebben moeten maken om uit handen van de politie te blijven. Heel erg ook als we merken dat er jongens het voor elkaar krijgen, na het wisselen van kleding om meer als 1 tasje te bemachtigen, ook al letten we heel goed op bij het uitdelen. 

Er zijn jongens die niet roken maar wel pruimtabak gebruiken, daarom gaan we tussendoor blikjes pruimtabak halen en doen een poging sigaretten – standaard in de tasjes - om te ruilen voor tabak om zo nog sigaretten te kunnen geven aan de jongens die te laat zijn voor een tasje. Deze omruilactie lukt maar gedeeltelijk. De sigaretten zijn natuurlijk al lang doorgegeven aan anderen. De kleding is ook snel op, jongens kunnen hun natte kleding omwisselen voor schoon en droog, de natte kleding wordt opgehangen om te drogen:
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Een Afrikaanse jongen is net aangekomen, hij ziet er heel netjes uit, met rugtas, hij heeft al een huis in Engeland, is een weekendje naar Amsterdam geweest en mag niet meer Engeland in. Een andere jongen, ook nieuw, snapt niets van alles, staat alleen, vraagt of het tasje weer in moet leveren, of alles uitdelen, praat verder met niemand en weet niet waar hij moet gaan slapen. De jungle vindt hij maar niets. Hij heeft nog heel veel te leren, hoe zich staande te houden tussen deze jongens. 

 

[image: ]

 

Als de mensen van de soep arriveren, vertrekken we en komen later weer terug. Het bedelen om geld en telefoonkaarten begint weer opnieuw. Het zijn dan ook steeds dezelfde gezichten die blijven bedelen en ieder voor zich is er van overtuigd dat hij het grootste probleem heeft. Gelukkig zijn er ook jongens die met wat anders bezig zijn , er is een groep aan het voetballen en een andere groep heeft een spelletje wat lijkt op knikkeren, maar dan alleen met muntjes. Een bus van de kerk rijdt heen en weer. De jongens hebben nummertjes en om de beurt kunnen ze mee om te gaan douchen. Als er een groepje terug komt zijn ze blij: ze hebben schone kleren aan en ruiken heel lekker. Een jongen die ook een nummertje heeft, rekent uit dat hij pas donderdag aan de beurt is en dan is het oppassen dat je in die tussentijd je nummertje niet verliest als je op de vlucht bent voor de politie.

Rond 18.00 uur wordt iedereen onrustig. De een wil naar de etensplaats voor het avond eten, de ander wil niet, is bang voor de politie en wil gelijk naar de jungle en zo ontstaan er verschillende groepjes. We gaan nog even mee naar de plaats van het avondeten, Als iedereen in de rij staat te wachten op het eten, is het een goed moment om gedag te zeggen.

***


28 mei 2007 - 150 Tasjes!

Er wordt al een begin gemaakt met de voorbereidingen. Alle vrije uurtjes worden benut. De sigarettenfabriek draait op volle toeren. Het worden 150 tasjes. Reken maar uit 150 maal 12 sigaretten, maar het is de moeite waard, ze zijn er heel erg blij mee. De rokers maken afspraakjes met de niet-rokers en de eeuwenoude ruilhandel leeft weer op. De jongens die later komen, hebben nu in elk geval meer kans op een tasje.

Woensdag ruikt de hele Ketel naar gebraden gehakt: 260 ballen gehakt worden, gemaakt, gebraden, gekoeld en ingevroren. Deze week krijgen we heel veel en dat gaan we allemaal meenemen: 100 repen chocolade, 30 scheermesjes, Een grote hoeveelheid pinda’s in de dop, die we weer verdelen in kleinere zakjes, daar zijn ze gek op. Sportkleding: een korfbalvereniging heeft een nieuwe sponsor gekregen shirts, zelfs trainingspakken zitten er bij en de broekjes gebruiken ze boxershorts.
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En de cricketvereniging uit Capelle aan de IJssel is heeft, dank zij een cursist, heel veel materiaal beschikbaar gesteld, daar zullen ze blij mee zijn, voor hun betekent dit spel zoveel, net als voetbal in ons land, kleding, vuilniszakken vol, sportschoenen en alles nemen we mee
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Dank je wel voor alles, dank je wel!!!!!!

Donderdag starten we al met het maken van de tasjes: een zakje zoutjes, zoute pinda’s, pinda’s in de dop, kauwgomballen, sigaretten, blikje vis een literpak sinasappelsap, een reep chocolade, stroopwafelsnippers en 3 krentenbollen, vrijdag komen de appels er nog bij. Dan  kopen we nog 20 pakken cake en 60 liter melk, daar wordt heel veel naar gevraagd.

Zondag 3 juni 2007 zijn we op tijd om een tafeltje neer te zetten bij de auto met de melk, de cake, stroopwafelsnippers, de gehaktballen en gebraden kippenpoten, die we zelf niet opgegeten hebben. De jongens kunnen hun gang gaan en dat doen ze zeker. Sommigen komen wel vier keer terug om wat van het tafeltje te pakken en we laten ze lekker gaan, er is genoeg. 

De nieuwelingen die er altijd bij zijn, worden snel wegwijs gemaakt: eerst een tasje, dan naar het tafeltje en dan kleding uitzoeken.

Tasjes zijn er ook genoeg en voor het eerst houden we er een paar over. Geen probleem, we geven ze mee aan een man, waarvan we weten dat hij in de jungle voor een groepje jongens zorgt en kookt. hij zal de inhoud van de tasjes verdelen. Pas later arriveert de versterking uit Holland. Ze brengen eieren mee, ballen, tennisrackets, een paar vliegers en de cricketspulletjes. De jongen die het meest over cricket heeft lopen zeuren, zit  in Engeland. Er zijn nog genoeg  jongens over die het spel ook van huis uit kennen en er letterlijk mee aan de slag gaan.

Ook wordt er een echte voetbalwedstrijd gespeeld in de broekjes van de korfbalvereniging. We hebben er helemaal niet aan gedacht om er een paar foto’s van te maken. Sorry, dat had wel zo leuk geweest als dank je wel tegenover de gulle gevers. Het vliegeren mislukt een beetje door de harde wind. Bij het uitpakken bleken het  kindervliegers te zijn. Toch is het een geslaagde dag geworden, de sfeer is goed, de jongens even hun hoofden kunnen verzetten en wat extra’s kunnen eten Het aantal jongens is weer minder dan vorige week. Het lijkt wel of de politie de afgelopen week extra veel jongens opgepakt heeft.  De koekkruimels die over zijn, geven we aan Sylvie. De cricketspulletjes worden ook bij Sylvie in bewaring gegeven. Als alles op het terrein zo achtergelaten wordt, blijft er niets van over en mogelijk door een franse “Roteb” meegenomen…..Mijn excuses …..De rest van dit verslag is door de computer opgeslokt en niet meer terug te vinden. De weken gaan snel en zo is het volgend weekend er weer…..sorry....
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***


9 juni 2007 - Calais vol teleurstellingen

De bedoeling is met 2 auto’s te gaan, maar dit gaat niet lukken, we hebben te veel om mee te nemen. Gelukkig biedt een cursist haar stationcar aan en kan alles mee. Een auto met 100 tasjes, een auto met kleding  en tassen vol broden (bij de voedselbank in Barendrecht kunnen we om de 14 dagen brood halen wat over is) en de derde auto met kisten appels 25 paar schoenen en 4 grote zakken afvalsnippers van de stroopwafelfabriek, de jongens vinden dit lekker met melk en doen de snippers erin als een soort cornflakes.

 Het zijn leuke tasjes geworden met een pak melk, een zakje stroopwafelsnippers, vier appels, kauwgum, sigaretten, een paar nieuwe sokken, een scheermesje, een zakje zonnepitten, zoute pinda’s en chips en drie krentenbollen.

We vertrekken uit Ridderkerk met mooi weer, onderweg in België rijden we van de ene regenbui in de andere en eenmaal in Frankrijk is het wel droog, maar de zon laat zich niet zien Het verwonderd ons elke keer hoe groot het verschil in weer is tussen Rotterdam en Calais.
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We zorgen ervoor dat we ruim op tijd voor het avondeten er al zijn, om de schoenen te geven aan de jongens, die hun namen en maten hadden opgeschreven…… en nu nog de gezichten erbij, dat is een puzzel apart. De jongen, die daarbij zou kunnen helpen zit in Engeland. Heel fijn voor hem en nog 13 anderen. We missen nog meer jongens. Er wordt verteld, dat deze jongens van ons lijstje opgepakt zijn door de politie, dus gaan deze schoenen naar andere jongens. 

De volgende dag blijkt, dat deze verhalen maar voor de helft kloppen en komen er jongens vragen om de beloofde schoenen. We hebben niets meer en  kunnen alleen maar wijzen naar de jongens die met hun schoenen aanlopen. 

Zondag 10 juni om half tien komen we aanrijden bij “la Cabine” en is er niemand te zien. Op het moment dat we het terrein op rijden komen er gelijk jongens te voorschijn. Ze hebben zich verstopt. De politie pakt hun  zo vroeg ook op het terrein op om het slapen daar tegen te houden. We zetten de auto’s naast elkaar. Ze lopen als eerste naar de auto met de tasjes, daarna naar een andere auto om kleding uit te zoeken. We hebben een tafeltje neergezet met melk en maken boterhammen met kaas en cornedbeef. Ze kunnen pakken zoveel ze willen. Als de melk op is, hebben ze altijd nog een pak in hun tasje. Er is geen thee vandaag,  Sylvie komt vertellen dat haar auto in beslag genomen is, omdat hij niet gekeurd was. Ze blijft wel en doet een spelletje handlezen: over vier dagen in Dover, over een week in Engeland, je gaat werken in Engeland. Iedereen wil het horen. Het valt op dat er zo weinig jongens zijn en vorige week zoveel. Na ons vertrek vorige week is de politie elke dag bezig geweest en heeft in totaal 200 jongens opgepakt en omdat de gevangenissen in Calais vol zijn, worden ze nu naar Lille overgebracht. 
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De sfeer is onrustig, gespannen. Er zijn jongens die proberen,  alleen maar voor de sigaretten, nog een tasje in hun bezit te krijgen. We letten daar heel goed op, maar soms piept er wel eens een tussendoor omdat hun gezichten heel erg op elkaar lijken. Andere jongens hebben dat ook in de gaten en zo gebeurt het dat de spanning oploopt en er een knokpartij ontstaat.

Als iedereen genoeg gegeten heeft, staat er al heel snel een groep om ons heen en begint het bedelen: geld, telefoonkaart, mp3.  Schoenen, jassen en broeken zijn er nooit genoeg. We leren en gebruiken een woord in hun taal en dat werkt. 

Het woord “bas”betekent: stoppen, genoeg geweest. Ze vinden het heel leuk als we al een paar woorden in hun taal uitspreken, maar zelf Engels leren vinden een heleboel jongens niet nodig, werken in Engeland, dat is wat ze alleen maar willen. In gebroken Engels probeert ieder voor zich ons ervan te overtuigen dat hij het grootste probleem heeft. Als we hun antwoorden dat iedereen daar problemen heeft en wij ook, kijken ze ons ongelovig aan.

Ja,  ons probleem is dat wij op dit moment niet meer kunnen geven en hun echte probleem niet kunnen oplossen. Regels en afspraken van regeringen zijn er en die kunnen wij niet veranderen. En regels gaan soms heel ver, zover zelfs dat burgers, gewone mensen uit de omgeving, heel snel voedsel of kleding afgeven, want dat is strafbaar. Iemand onderdak geven is in Frankrijk zelfs verboden. 

En dan denk je wel eens: “Het neer knuppelen van zeehondjes?....... Iedereen spreekt daar schande over en de zeehondjes halen het wereldnieuws”, regeringen willen zelfs regels gaan veranderen en hoe zit het dan met het neer knuppelen van mensen?......in Frankrijk….met hun cultuur zo hoog in het vaandel…..in Europa…..in Calais……drie uur rijden van Rotterdam, hoe zit het daar dan mee? Heel veel jongens lopen mank, hebben veel pijn, hebben hun handen in het verband, of schaafwonden op hun hoofd  en iedereen geeft hetzelfde antwoord:
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door de politie opgepakt. Het raken van benen en enkels heeft de voorkeur bij de politie, want dan kunnen de jongens niet meer rennen. Behalve lichamelijk, wordt er ook geestelijk veel van de jongens gevraagd: ze worden beschuldigd van het mishandelen van een politie agent als een agent zichzelf verwond heeft  bij een achtervolging. Dat kost je dan 50 dagen gevangenis, 50 dagen zitten tussen criminelen, die anderen om het leven gebracht hebben.

En na 50 dagen loop je daar weer op het terrein van “la Cabine” tussen allemaal vreemde gezichten, want je vrienden zijn al in Engeland. 

Zo lopen er meer jongens rond, niet iedereen krijgt op hetzelfde moment zijn kans krijgt. Bij de achterblijvers wordt dan de onrust groot en het geduld heel klein en moet je mentaal heel sterk zijn. De jongens die dansten op hun muziek en de sfeer opvrolijkten zijn er niet meer. De nieuwe jongens zullen hun eigen weg moeten vinden. We vertellen iedereen dat we niet zondag, maar de volgende zaterdag tasjes komen brengen en hopen dat dit doorverteld wordt, anders is de teleurstelling van de zondag zo groot. Het tijd om afscheid te nemen:  “Good luck”’, “Take care”, pas goed op jezelf, “See you next week”, liever niet, “we hope you are in Engeland”.

 

***


16 juni 2007 - Calais - kort

’s Morgens om 0.700 uur vertrekken we met 5 auto’s plus onze tweede caravan.

Omdat de eerste caravan als “uitvalsbasis” goed bevalt, heeft Droes een tweede sleurhut bij elkaar gebedeld en dat is gelukt. Heel erg bedankt, dankjewel allemaal !!!!
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Woensdag 13 juni stond hij achter de Ketel, werd schoongemaakt en iedereen kon kijken naar de nieuwe caravans.

We zijn er heel erg blij mee. Nu zijn er meer slaapmogelijkheden en is het slapen in de vochtige voortent voor de 55-plussers verleden tijd. Dank je wel !!!

De tweede caravan wordt naast de eerste gezet en daarna rijden we door naar de jongens om de tasjes te brengen. We hebben deze keer 100 tasjes met zonnebloempitten, sigaretten, een fles water, kauwgomballen, zakje chips, zoute pinda’s, notenmix en een zakje stroopwafelsnippers. Het is inmiddels 12.00 uur en heel druk bij “la Cabine”. De auto met tasjes wordt “overvallen” en de 100 tasjes zijn zo weg en altijd komen er net jongens aanlopen op het moment dat alles op is, nu ook weer. We hebben verder niets bij ons om uit te delen voor de laatkomers. Voor de nieuwe jongens zijn de tasjes een verrassing. De jongens die er al langer zijn, vragen verbaasd of we er de volgende dag ook zijn en dan blijkt dat de Holland  voor hun bij de zondag hoort. Het lijkt wel of ze van zondag naar zondag leven en dikwijls niet weten welke dag het is. We missen Sylvie en horen dat ze niet geweest is met de thee.                                        

Een goed bericht om blij van te worden: de jongen, die een paar weken geleden alleen was overgebleven, heeft nu ook zijn kans gehad en is in Engeland bij zijn vrienden. 
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Ons bezoek is deze keer wel heel kort, we vertrekken naar Normandië voor een weekje vakantie en de volgende keer zijn we er weer op zondag.

 

***


23 juni 2007 - Een week lang

Op zaterdag vertrekken we om 09.15 uit Utah Beach richting Calais. Aankomst 15.00 uur. De mannen gaan de voortent opzetten en de vrouwen gaan boodschappen doen voor de tasjes. Terug op de camping gaan de vakantiegangers gelijk aan de slag met het maken van de 100 tasjes voor de volgende dag: pinda’s, brood, jam, flesje water, zoute pinda’s of chips, zonnebloempitten en sigaretten. Als de tasjes klaar zijn is het tijd om afscheid te nemen en vertrekt een deel van de groep naar Rotterdam, naar huis. Zes man sterk blijft slapen. Dat is nu mogelijk met de twee caravans.

Zondag 24 juni zijn we om 09.30 bij “la  Cabine”. Vandaag wordt het terrein gebruikt als parkeerplaats voor een braderie, vlak in de buurt. We zetten onze auto’s zo neer dat er ruimte overblijft voor de jongens.  Door de regent blijft het aantal bezoekers en auto’s beperkt. Omdat er nog niemand is, kunnen we rustig een tafeltje klaarzetten  met daarop melk, chocomelk, chocoladebroodjes en croissantjes.  Het regent en blijft regenen en als een groepje van 4 jongens aan komt lopen, zijn ze dan ook doornat. Al snel volgen er meer. Ze krijgen hun tasje en kunnen van het tafeltje pakken wat ze willen. 
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Ze gebruiken de auto om even droog te zitten en al snel zit de auto volgepropt, sommigen slapen:  eindelijk even rust. Ze zijn kapot, een jongen zit te slapen met zijn hoofd voorover op het dashboard, door alle herrie heen, ook als de muziek van K3 best wel hard aanstaat. De sfeer is gezellig met het groepje jongens.  Het regent en het blijft regenen. We delen plastic zakken uit, waar openingen in gemaakt worden voor hoofd en armen.

Sylvie komt aanlopen. Ze heeft nog steeds geen auto. De afgelopen week hebben de jongens geen thee gehad, omdat de andere medewerkers van Salam ’s morgens werken. Dit is niet hun enigste probleem: vanaf zondag 1 juli kan Salam niet meer gebruik maken van het kookhuis en zal betekenen dat de jongens om 18.00 uur geen eten meer krijgen. Dit schijnt geen probleem te zijn voor de katholieke organisatie, die dit kookhuis beschikbaar stelt: zij vinden 1 maal per dag soep genoeg. 
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Salam is bezig met een andere locatie en hebben nog een week nodig en dan  kunnen ze het nieuwe kookhuis gaan gebruiken. Pas tegen 12.00 uur wordt het echt druk en dat betekent dat de tasjes vrij snel op zijn. We beloven er bij het avond eten ook te zijn. Als we om 13.00 uur richting caravans gaan, om droge kleding aan te trekken, wacht ons een verrassing: lekkage, de voortenten staan blank. We zijn solidair met Rotterdam, waar een gedeelte van de Ketel ook blank staat. In Nederland is  er een weeralarm afgegeven en  in Engeland zijn er doden door overstromingen, auto’s drijven door de straten, dus we doen gezellig mee.

Op weg naar het avondeten rijden we achter een politiewagen, hij stopt bij de plaats van het avondeten, waar al jongens staan te wachten en heel snel gebeurt het: politieagenten stappen uit,  jongens rennen weg,  jongens blijven staan, wij stoppen en stappen snel uit. Droes gaat voor twee jongens staan en kijkt de agent alleen maar aan. De agent maakt duidelijk dat hij alleen maar zijn werk doet en om papieren vraagt. 
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Hij draait zich om en loopt naar de wagen terug. Opluchting voor de jongen zonder papieren als de agent instapt en wegrijdt en hem met rust laat. Goed dat we er vroeg zijn. Deze hele week hebben we in wind en regen, elke morgen voor ontbijt gezorgd: een tafeltje klaargezet met daarop: stroopwafelkruimels, brood, melk, kipfilet, een pot jam met een lepel erin en kunnen ze zelf pakken. Het wordt per dag drukker. Maandag, de eerste dag,  zijn 6 broden genoeg, aan het eind van de week zitten we aan de 12 broden. De eerste dagen zijn we er al om 0.900 uur, maar de jongens zijn te bang voor de politie en durven zo vroeg niet te komen en daarom is 10.00 uur is een betere tijd.
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Sylvie gebruikt nu de auto van haar zoon, dus is er ook weer thee en kunnen we de boodschappen van de groothandel: spaghetti, prei en uien voor het kookhuis weer in haar auto zetten. Sylvie vertelt dat er maandag geen aardappelen gegeten kunnen worden, omdat ze te duur zijn voor Salam. We weten dat de jongens gek zijn op aardappelen. We hebben aardappelen gekocht en Droes heeft met een groep vluchtelingen afgesproken om ze samen te schillen op het terrein van “la Cabine”. Heel gezellig en het is zelf droog en  in ruim een uur tijd zijn de  60 kg. aardappelen geschild en de schillen opgeruimd. Gelijk zijn de aardappelen naar het kookhuis gebracht om in het water te zetten. Verwerkt met verschillende groentes hebben ze er twee dagen lekker van gegeten.
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’s Middags gaan we boodschappen doen en ontdekken nieuwe winkels. We hebben elke middag een hele lijst met namen en wat we beloofd hebben. De persoon zelf heeft ook een briefje. Met deze dubbele ‘administratie’ hopen we te voorkomen dat de boodschappen bij de verkeerde personen terechtkomen en spreken af, dat we om  18.00 uur bij het avondeten zijn.  De meeste jongens vragen schoenen. De jongens met zelfgemaakte briefjes vallen door de mand. In totaal hebben we deze week 85 paar schoenen en 120 paar sokken gekocht. Nog wat aanstekers, batterijen voor radiootjes en mp3, olie voor haar.

 Zelfs blondering voor twee jongens uit Iran die er niet meer willen uitzien als een vluchteling. Hun haar heeft twee behandelingen nodig.  Het resultaat na de eerste behandeling is oranje. Ze zien er heel leuk uit en hebben zelfs hun wenkbrauwen meegekleurd:
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We kopen kleding, schoenen, alles nieuw, plus horloge voor een vader van twee kinderen, die meer als 3 maanden in Calais rondloopt en steeds geen kans heeft gehad. Elke zondag kreeg hij extra’s mee om te kunnen koken in de jungle voor een groepje jongens. Deze jongens zijn al in Engeland, hij als laatste nog niet. Hij is zo blij met alles en wordt er emotioneel van. Met zijn nieuwe kleding aan kan  hij er weer verzorgd uitzien. Hij trekt zijn nieuwe kleding niet aan, dat is voor Engeland en alles gaat in een rugtas.

Twee jongens van 14  krijgen ook nieuwe kleding en we oefenen: niet als een vluchteling schuw om je heen kijken, maar rechtop lopen en steeds denken ‘ik ben een toerist’. We hopen dat ze geluk hebben. Elke dag na het avondeten delen we een sigaretje uit en kauwgomballen en elke avond wordt er gevraagd of we zondag weer komen en dan voelt het heel goed om te zeggen: “ Morgen zijn we er weer” en dan zie je een heleboel gezichten blij worden.
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Elke dag blijft de politie bezig en zien we regelmatig na het avondeten hoe er jongens terug komen rennen naar de uitdeelplaats, of  hoe de politie rondjes blijft rijden, omdat ze weten dat de jongens onderweg zijn naar de jungle en dan horen we de volgende dag weer dat er 20 of meer jongens zijn opgepakt. Dat gaat zo de hele week door. Als we op een avond nog staan te praten en Salam met het eten al weg is, komen er twee jongens aanlopen,  te laat voor het eten, opgepakt door de politie en in Boulogne sur Mère gedropt. Uren hebben ze gelopen, hun voeten zijn kapot en ze zijn uitgehongerd. We hebben gelukkig nog eten en drinken in de auto van het ontbijt, brood en cake van onszelf en kunnen ze genoeg geven. 

Aan het eind van de week laat Sylvie ons het nieuwe kookhuis zien. De ruimt is groot  en zet er goed uit. Er is door veel vrijwilligers hard aan gewerkt. Nu is de ruimte nog kaal en leeg. Ze hoopt over een week alles verhuisd te hebben. We geven haar 100 euro om iets nuttigs voor het kookhuis te kopen. Een bos bloemen is erg duur in Frankrijk en na een paar dagen worden ze toch weggegooid. Aan het eind van de week doen we ook boodschappen voor de tasjes en de voortenten staan vol:
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 Er worden tassen vol kleding uit Nederland gebracht, er zit hele mooie kleding bij. ….. Dankjewel!!!!!    We kunnen nu zelfs kledingtasjes maken voor jongens, die er al lang zijn en voor jongens die even iets extra’s nodig hebben: een jongen die bijna blind is door een bombardement, een andere jongen die voor hem zorgt, een jongen die doof is en de jongens uit Afrika, die nooit iets vragen. De kleding, die overblijft, is voor de rest van de jongens en kunnen ze zelf uitzoeken.

 En zondag blijft de dag van de tasjes met: sigaretten, sokken, zoute pinda’s,  koeksnippers,  kauwgomballen, pinda’s,  chocoladereepje, sultanakoekje,  krenten en een jammetje met brood en zo kunnen we deze bijzondere week afsluiten met  “de 100 tasjes” en heel veel kleding.  De jongens zullen het de volgende week zonder Holland en zonder ontbijt moeten doen. We hopen dat er veel jongens de kans krijgen om uit hun “gevangenis”in Calais te ontsnappen. We hebben deze week meer gezien dan er in dit verhaal staat. Het opschrijven voelt als verraad. 

De tasjes zijn op, de kleding is verdeeld en nu wordt het wel : “  Tot volgende week zondag’.

 

***


7 juli 2007 - Geef me een familie

CALAIS : HELP !!!!  “GEEF ME EEN FAMILIE “
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“DROES” , vraagt een vluchteling aan mij :

“ Wil je op het internet een advertentie zetten, misschien wil iemand mij hebben. 

 Ik ben zo moe van het vluchten. In mijn land Soedan is een oorlog en honger. 

Wil je een advertentie zetten, wie mij wil, ik kan niet meer”.

Ik vraag: “ hoe oud ben je ?” 

“ 20 JAAR “ , zegt hij.

Ik weet niet zijn naam. Hij is twee maal zolang als ik en is al 3 maanden in Calais.

“HELP ME DROES, HELP ME ALSTUBLIEFT, ANDERS KAN IK BETER DOOD GAAN.” 

 Ik zeg: “Kom ga bij Lena en Cilia zitten”. En ik vraag Lena of ze hem adem geeft en rust en kracht om weer opnieuw te proberen.

Ik pak hem beet en hij huilt in m´n armen en zeg dat er altijd een oplossing komt voor alles wat er in het leven gebeurt.

 Na 10 minuten is hij wat opgeknapt. We hebben hem kracht en rust gegeven en wat geld en we hebben gezegd dat we van hem houden.

Hij lachte weer en zei: “bedankt”en liep weg.

We weten niet of we hem morgen weer zien, of dat de politie hem heeft opgepakt, maar we weten wel dat hij vanavond gevoeld heeft wat liefde is...

 Ook al zijn wij alleen maar mensen uit Holland.

 Droes.

Deze noodkreet maakt duidelijk waarom we elk weekend weer gaan. We laten deze jongen en ook andere jongens niet in de steek. We beloven ze ook elke keer dat we terugkomen en zijn er dan ook. Hun echte problemen kunnen we niet oplossen, maar ze steunen, helpen zoveel mogelijk een periode in hun leven door te komen, kunnen we wel, daarom zijn de tasjes, kleding en schoenen zo belangrijk en daarom blijven wij bedelen. Even iets extra’s één keer in de week, één dag in de week om naar uit te kijken. Heel dikwijls weten ze niet welke dag het is en leven ze van zondag naar zondag..Een besef van datum, dag en tijd vervaagt als je leven bestaat uit dag en nacht rennen voor de politie, of wakker gemaakt worden door gas. Want de politie blijft bezig en het lijkt steeds erger te worden. 

Als zondagmorgen “onze eerste jongen” rustig in zijn tasje zit te kijken, komt er een politiewagen aan, de jongen rent weg, 6 agenten springen uit de auto en het duurt niet lang voordat ze hem te pakken hebben. Even later, als er zo’n 20 jongens hun tasje hebben gekregen, komt de politiewagen het terrein oprijden iedereen moet op een rij gaan zitten.
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Wij kunnen alleen maar toekijken en krijgen een grote bek als ze vermoeden dat er foto’s gemaakt worden. We zien jongens aan komen lopen en waarschuwen, ze piepen gelijk weg.
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Dan bellen we Sylvie, ze is met de thee bezig en komt er aan. Het valt nog mee dat de jongens niet geschopt en geslagen worden al lijkt het er soms wel op. Het valt ook mee dat ze niet gelijk geboeid worden of met hun armen omhoog en handen in de nek moeten zitten. Er wordt naar papieren gevraagd, maar niet of nauwelijks naar gekeken.  Er komt een andere bus het terrein op: de taxibus waar ze allemaal in moeten. Als de bus wegrijdt maken we de jongens in gebarentaal duidelijk dat we het heel erg vinden. Een jongen antwoord met zijn handen dat hij O.K. is. 
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Op het moment dat de politiewagens verdwenen zijn, komen de jongens te voorschijn, die gewaarschuwd zijn of de bussen hebben zien staan en kunnen we verder met het uitdelen van de tasjes. We maken er foto’s van. Twee cursisten hebben in totaal 360 euro op hun werk bij elkaar gebedeld. Dankjewel!!! We geven de foto’s om zo te laten zien wat we met het geld gedaan hebben.

De inhoud van de tasjes was de laatste keren wat minder. Nu zitten ze lekker vol:
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een pen, aansteker, 3 theelichtjes, sigaretten tandenborstel, tandpasta, kauwgomballen, 

1 pakje papieren zakdoekjes plus 1 liter houdbare melk, 3 krentenbollen en een half brood
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en een zakje chips, zoete pinda’s, krakelingen en zoute pinda’s een kuipje kaas en een bakje jam
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Een man komt wel bij het uitdelen van de tasjes staan, maar wil niets. Dan vertelt hij zijn verhaal:zijn zus van 20. Ze werd gisterenavond door de politie achtervolgd en is bij het oversteken van de snelweg doodgereden door een vrachtwagen. We hebben haar twee weken geleden nog schoenen gegeven. 

Als Sylvie met de thee komt neemt ze de jongen gelijk mee naar het ziekenhuis. Huilend komt ze terug, ze zijn bij het ziekenhuis weggestuurd en moeten eerst naar de politie. De broer wil het lichaam van zijn zus over laten brengen naar Eritrea, naar hun moeder en dat geeft problemen, omdat de vrouw vlak voor het ongeluk haar naam heeft veranderd. Sylvie zit er even helemaal doorheen. Door haar hand vast te houden krijgt ze haar adem weer terug en stoppen de tranen en kunnen we haar de kracht geven door te gaan. Na 10 minuten zit ze al bij de jongen om hem verder te helpen en gaat ze alles met hem regelen. 

We gaan verder met het uitdelen van de tasjes. Een jongen uit Eritrea helpt daarbij. Hij is al lang in Calais, is bezig met de lange weg om een verblijfsvergunning aan te vragen. Hij kent al de jongens en heeft ook door als ze voor de tweede keer voor een tasje komen. Zo ziet hij dat een jongen het pakje sigaretten uit zijn tasje haalt, in zak stopt en terugkomt om te vertellen dat er geen sigaretten in zijn tasje zitten. Als hij dan vertelt wat hij gezien heeft, is hij toch bang dat de jongen de aankomende week met hem wil vechten. 
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De versterking uit Holland is aangekomen met extra kleding, gekookte eieren, plakken chocolade, kuipjes smeerkaas en ballen. In totaal zijn we nu met zijn tienen en langzamerhand verandert de bedrukte sfeer: een groep gaat voetballen, weer anderen zijn aan het tennissen of volleyballen, een vlieger wordt opgelaten en zo kunnen ze even alles vergeten. Het wordt steeds drukker. Het weer is fantastisch, de zon schijnt, alle schoenen kunnen drogen. 
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Kleding kan omgewisseld worden en ook drogen. Jongens liggen te slapen in het gras, even een moment rust. Groepjes zitten bij elkaar te praten, een paar jonge jongens van 14 lopen lekker te vervelen en uit te dagen op een hele leuke manier en vragen op deze manier een stukje aandacht, warmte, dat voel je als ze tussendoor wel eens even tegen je aan komen zitten.
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Dan zijn de tasjes op. In totaal komen er 10 jongens te laat. Daar maken we ter plekke nog een tasje voor met wat we nog over hebben aan pinda’s, chips, andere noten, koeksnippers en kleine sapjes. Zelfs de thee is op

Bij het avondeten zien we een paar jongens terug, die ‘s morgens door de politie zijn meegenomen. De vrijwilligers van Salam zijn verontwaardigd omdat het optreden van de politie op het terrein, tegen de afspraken is.

Na het uitdelen van het avondeten, komt Sylvie bij ons staan en vertelt over haar blinde oma. Als kind had ze hoofdpijn, haar oma heeft haar handen op haar hoofd gelegd, daarna heeft ze nooit geen hoofdpijn meer gehad. Het gevoel van toen, heeft ze vanmorgen weer gevoeld toen haar hand vastgehouden werd en is daar heel blij mee. Wij ook. We vertellen dat dit ons werk is. “Mooi werk” is het antwoord: “Heel mooi werk” en dat vinden we zelf ook, daarom rijden we met een blij gevoel weer terug naar Rotterdam en weten we dat we volgend weekend weer gaan.

***


7 juli 2007 - Vervolg

14 en 15 juli

We hebben heel veel kopieën gemaakt van de brief “geef mij een familie”, d.d. 7.07.07,voor alle bezoekers van de Ketel.

We hebben de hele week gebedeld voor onze vriend, hij heet “Salman” en geld voor hem opgehaald om even weg te kunnen uit Calais, even niet meer rennen voor de politie, even op “vakantie” naar Parijs, waar hij kan verdwijnen in de massa en bij vrienden kan slapen.

Hij wil in Frankrijk blijven, heeft de hele papierenwinkel doorlopen en is afgewezen en moet terug naar Italië, het land waar hij als bootvluchteling zijn vingerafdruk heeft moeten zetten.

Hij wil niet terug naar het land van de maffia, zoals hij het noemt. Hij wil bij zijn vrienden blijven in Frankrijk. Door de afwijzing kan hij geen kant meer op.

We kopen nieuwe kleding voor hem: een jas, schoenen, ondergoed, 2 broeken, 3 shirts, alles bij elkaar twee boodschappentassen vol.

 

Zaterdagmiddag 14 juli gaan we gelijk op zoek naar Salman, vragen anderen of ze hem gezien hebben, en wachten op hem. We willen zo graag hem verrassen. Hij weet niet wat er allemaal in Rotterdam voor hem gedaan is en wat we bij ons hebben. Eindelijk bij het avondeten zien we hem aan komen lopen, we laten de inhoud van de tassen zien: allemaal voor hem en hij staat daar en is helemaal sprakeloos. Het lijkt wel of het allemaal niet tot hem doordringt wat er allemaal gebeurt. Hij zal daar wel een paar dagen voor nodig hebben. Als hij na het avondeten de tassen uit de auto pakt, krijgt hij nog een horloge, een telefoon met beltegoed erbij plus zijn zakgeld. Hij lacht weer zegt zachtjes: “Thank you, Thank you verry much”en loopt weg met zijn tassen. De volgende morgen zien we hem weer bij “la Cabine” , hij komt nog een keer bedanken en vertellen dat hij de dag daarna vertrekt. Zijn kleding past allemaal, dat kun je wel aan Droes overlaten, zij weet van iedereen, die in de Ketel werkt de maten van kleding en schoenen.
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Een cursist heeft een doos met 54 horloges meegebracht. De helft voor de verkoop: een horloge kopen betekent gelijk een horloge voor een vluchteling betalen. Er ontstaat een levendige handel in de Ketel. We verkopen ze voor 10 euro en zo kunnen we weer een aantal jongens blij maken, ook al kunnen ze niet allemaal klok kijken. Alleen al met een horloge aan rondlopen, vinden ze heel belangrijk. Murat, ooit fotomodel geweest, gaat heel ver, hij laat zich diverse malen fotograferen met zijn arm over zijn borst, zodat zijn horloge goed te zien is. Bij het uitdelen kijken we, wie er al heel lang in Calais rondloopt. Een man, nog maar 4 dagen in Calais is, vindt dat hij ook een horloge nodig heeft, hij zal moeten wachten. 

We zijn aan het bedelen geweest om oude telefoontjes met oplader en hebben er heel wat gekregen, dankjewel! De telefoontoestellen zijn gecontroleerd of ze nog opladen. Twee telefoons zijn al beloofd en we zorgen voor een kaart. Iedereen wil wel een telefoon, ook al zit er geen kaart in, dat valt wel even tegen, maar de opmerking: “Die kun je in Engeland kopen”, doet het goed.

We horen goed nieuws, een van de 14 jarige jongens zit in Engeland. Gelukkig voor hem. We zagen hem 3 maanden geleden voor het eerst als een schuw mannetje, later werd hij steeds vrijer en ondeugender. Soms was hij dronken of stoned en leek het er op dat hij het niet zou redden. De laatste weken was hij niet zo snel teleurgesteld als een poging naar Engeland mislukte. Hij bleef proberen. Hier in Frankrijk heeft de politie er zelfs geen problemen mee om jongens van die leeftijd in de gevangenis te stoppen. Zo jong, heeft hij al heel veel moeten leren. We wensen hem heel veel geluk toe.

Z’n maatje, ook 14 jaar, blijft achter en we maken hem blij met een telefoon plus kaart en een horloge: “ Om op tijd te zijn voor de boot naar Engeland”, nou dat vindt hij wel wat.
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Als we onder het avondeten een sigaretje uitdelen, vertellen we dat we morgen om 09.00 uur bij “la Cabine”zijn met de tasjes. 

Na het avondeten is het de politie weer, die bezig is. Groepen jongens, op weg naar de jungle, komen weer terug. De vrijwilligers van Salam gaan rondrijden en wij blijven op de plaats van het avondeten. Een vrouw is samen met haar man. Ze is in paniek en trilt over heel haar lichaam. Het is hun eerste dag in Calais en voor het eerst moet ze rennen voor de politie en ze weet niet waar naar toe.

De vrijwilligers van Salam komen terug om te zeggen dat de kust veilig is, en iedereen vertrekt naar zijn eigen jungle. Een groepje Koerden met veel bagage weigeren ons aanbod om hun rugtassen naar hun jungle te brengen. Ze zijn nieuw en kennen ons niet.

Zondag 15 juli

We zijn wat aan de late kant 09.30 uur en een groep van 20 jongens staat ons al op te wachten. Ze weten nu de tijd en weten ook, als ze laat komen, de tasjes op kunnen zijn. Ze zijn blij met de tasjes, waarin een half brood zit, krentenbollen, appels, jam en een kaasje. Verder een zakje notenmix, een zakje krakelingen, appels, melk, papieren zakdoekjes, pen, theelichtjes, een aansteker en sigaretten.

Sylvie is er ook en heeft een krant bij zich met het verhaal over de vrouw, die vorige week doodgereden is. Een groep jongens staat heel stil om haar heen, ze leest voor en vertaalt het hele verhaal van: “Ze heette Lwam Beyne” Een man gaat de krant voor ons halen:
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Het lichaam van de vrouw is nog steeds niet vrijgegeven, omdat er nog onderzoeken bezig zijn. Haar broer vraagt om geld. Hij is potje los door al zijn telefoontjes naar het buitenland.

We geven hem geld om, zo nodig, nog meer te kunnen bellen. Sylvie helpt hem zoveel ze kan.

De zon schijnt, het is voor het eerst dat we hier warm weer meemaken, er wordt veel om petjes gevraagd. De kleding wordt gewassen bij de brandweerkraan er liggen ook jongens te slapen, even rust.

En dan is er elke keer weer een groepje, die het niet kan laten om te blijven bedelen en door blijft gaan. We vertellen steeds hetzelfde verhaal, dat wij bedelen voor hun in Holland en wat we krijgen, nemen we allemaal mee en delen uit. Als het op is, is het op. “Finish”, “Bas”,

“Sorry”, “misschien volgende week” en dan is het oppassen, want volgende week komen ze je vertellen: “Je hebt het me beloofd”.

Er loopt een gezinnetje rond met een heel leuk kind, een meisje van drie jaar oud. 

Ze loopt rond alsof ze daar altijd gewoond heeft en speelt met iedereen. Haar moeder vraagt om een jas, ze heeft het koud. Helaas, alleen een wit zomerjack van onszelf, liever heeft ze de schutkleur zwart, en we moeten helaas “Sorry”zeggen. Toch neemt ze het witte jack aan en heeft ze in elk geval iets voor de avond en de nacht. Sylvie gaat voor extra kleding zorgen.

Bij het avondeten komt Salman gedag zeggen en we wensen hem een fijne vakantie toe.

We zullen zeker van hem horen.

Als we terug naar huis rijden maken we plannen om onze nieuwe kamerbewoners volgende week te gaan verrassen. Een bed op de grond, verder niets, daar gaan we verandering in brengen. We weten al heel veel op te noemen, dit wordt volgend weekend een extra auto naar Calais.
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 Donderdag 18 juli hebben we contact met Salman, hij laat weten dat hij bij zijn vrienden is in Parijs en hij is “verry happy”.

***


21 en 22 juli 2007 - Heel veel ellende

De dag voor dit weekend zitten we zonder boodschappengeld. De tasjes zijn klaar, maar we weten niet of we alles voor de tasjes van de volgende week kunnen kopen. Dit is al eerder gebeurd en elke keer komt er toch weer een oplossing. Nu ook: een cursiste komt met 100 euro en nog een cursiste met 1000 euro, allemaal voor Calais. Dank je wel!!!

En er zijn nog meer positieve berichten: de voedselbank in Barendrecht heeft ons het adres gegeven van Bakker  Voordijk in Ridderkerk. Deze bakker wil elke dag vers brood verkopen en ’s vrijdags kunnen we het brood wat hij overheeft komen halen. Dit weekend is er, dank zij de voedselbank en de bakker, voor alle tasjes een half brood, er waren ook nog broden over voor de laatkomers en de rest wordt meegenomen naar de jungle. Iedereen is heel blij met “onze bakker”, zo dicht bij huis en sorry voor de Fransen, hun brood is na 1 dag niet meer te eten, dit brood wel!!

Parfumerie Abels uit Ridderkerk heeft een tas vol mannengeurtjes meegegeven. Elke keer als we daar komen wordt er gevraagd of we nog steeds naar Calais gaan en elke keer weer wordt er gekeken of er nog wat voor “de jongens”is en we weten dat ze er gek op zijn. Als je weet van jezelf dat je stinkt en niet kan douchen, voelt niet prettig, als je geluk hebt 1 maal per week en daarna lekker ruiken, dat voelt beter.

Om de vakantiedrukte te ontlopen, rijden we vrijdagavond na ons werk naar Calais, 3 auto’s vol met tasjes, kleding, 2 koelkasten voor de drie nieuwe kamerbewoners uit Eritrea. Zaterdag komt auto 4 met opklapbedden en dekbedden, lakens, een tv., een waterkoker, een elektrische kookplaat, een strijkijzer met strijkplank en voor elk een tas met douche en schoonmaakspulletjes, eten en drinken. Morgen krijgen ze geen tasje meer. De zaterdagmiddag besteden we aan het inrichten en gezellig maken van de kamers. De jongens zijn sprakeloos en heel blij. Ze weten niets meer te zeggen.  
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We spreken af met Sylvie. Ze is bezig met een interview voor een documentaire en komt wat later. We hebben vaste planten – lelies – meegebracht uit Holland, als dankjewel, namens de vluchtelingen. Ze kan de planten zelf verdelen onder de medewerkers van Salam.          

Aan het eind van de middag rijden we naar de uitdeelplaats voor het avondeten, waar het heel druk is en waar een heleboel nieuwe gezichten zijn.  

De jongens die we al kennen, komen gelijk een hand geven en zeker de jongens, die we vorig weekend een horloge beloofd hadden. Leuk dat we ook gelijk te horen krijgen wie van de jongens hun kans hebben gekregen om in Engeland te komen. Dat geeft de andere jongens toch weer nieuwe moed. We zien nieuwe gezichten: mensen, die nog netjes gekleed zijn met tas of rugzak We weten nu ook, dat hun kleding verandert, ook hun grote mond, als ze er na een paar dagen nog steeds zijn en dan zijn ze meestal alles kwijt, hun leven bestaat dan alleen  maar uit overleven en rennen voor een politie. 

Opvallend veel oudere mannen lopen er tussen de nieuwkomers. Zij zien er heel slecht uit, heel mager met nauwelijks tanden in hun mond. Hun kleding is vies en van hun schoenen is bijna niets van over. Waar ze vandaan komen en waar ze naar toe vluchten, weten we niet, ze spreken geen Engels. We doen een poging om de beloofde horloges, uit te delen, maar worden overspoeld, dit werkt niet. Er zijn in totaal meer als 120 vluchtelingen en maar 10 horloges. Na het eten delen we een sigaretje. 

Tijdens het uitdelen maken we met een paar jongens een afspraakje om even te blijven en als de grootste drukte voorbij is, zit een rij jongens te wachten op hun horloge. Er is ook niet voor iedereen een telefoon. Als het tasje met telefoons te voorschijn komt, is het nauwelijks te beschrijven wat er gebeurt, dan worden ze helemaal wild. Gelukkig blijven er ook veel op opstand toekijken hoe een groep van zeker 30 man, als aasgieren een aanval doet op het tasje met telefoons. Heel begrijpelijk, ze hebben niets en ze hebben ook niets te verliezen. Al heel snel komen ze er achter, dat de telefoons niet werken en er nog een kaart in moet, drie jongens hebben daar geld voor en de telefoonkaarten worden voor hun gehaald. Als dan hun toestel dan ook nog sim blok vrij is, hebben ze geluk. Om 22.30 uur, op de camping, geeft de zon die ondergaat een hele mooie lucht en als het dan heel zacht gaat regenen zien we een fantastische regenboog met heel licht een tweede ernaast. Heel bijzonder zo laat op de avond.
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Zondag 22 juli: 

Bij de stoplichten staan we naast een politiebus. Ze weten in elk geval dat Holland er ook weer is. Voor 0.900 uur zijn we er al, er is nog niemand, het regent, het terrein van “la Cabine” ligt vol met plassen. Het duurt niet lang voordat er een jongen te voorschijn komt en snel volgen er meer: eerst een tasje en als ze willen een zakje appels en “sweet”, de stroopwafelkruimels. In de tasjes natuurlijk de sigaretten en verder een pakje zakdoekjes, drie theelichtjes, appelsap, een appelsientje, zakje krenten, zakje zoute noten, kauwgom, een marsje, een bakje jam een smeerkaasje, zonnepitten en als laatste een half of een heel brood. De regenbuien komen en gaan. Tegen de middag komt de zon en kan alles weer droog worden. De tasjes gaan heel snel, om 11.00 uur zijn ze op en er komen nog steeds groepjes jongens aanlopen. Gelukkig heeft de versterking uit Rotterdam nog meer eten: eieren, krenten, repen chocolade, appelsap en we maken ter plekke nog tasjes erbij en is Sylvie er met de thee. Als alles op is verspreiden de jongens zich over het terrein, gaan zich wassen, of zitten in groepjes bij elkaar te eten. Anderen gaan voetballen of tennissen. Een vlieger gaat de lucht in. Er schijnt wat rust te komen.

Sylvie wast soms kleding voor de jongens en vertelt dat ze afgelopen week kleding kreeg van jongens , die door de politie in de jungle uitgegast waren. Het gas zat nog steeds in de kleding, ze kon zelf nauwelijks meer kijken en in de ruimte, waar haar wasmachine staat, was het niet om uit te houden. Ze kon alleen maar de kleding in een plastic zak doen en weggooien.       Een groepje jongens blijft steeds bedelen om een horloge, een telefoon of telefoonkaart of geld. Ze willen niet geloven niet geloven dat alles op is. De uitleg, dat alles op is wat wij in Holland voor hun bij elkaar gebedeld hebben, wil soms helpen. Omdat niet iedereen Engels verstaat, laten we anderen vertalen, maar bij sommige vasthoudende types werkt dit ook niet. Om 13.00 maken we ruimte voor de mensen van de soep.

Om 16.00 uur zijn we weer terug en zien hoe de politie het terrein net “ opgeruimd” heeft: er staan alleen twee politiewagens vol met jongens, verder is er niemand meer. Normaal is om deze tijd het terrein vol met jongens die wachten om naar het avondeten te gaan. We waarschuwen de jongens, die aan komen lopen, vangen ze op en lopen mee met de groepjes naar de plaats van het avondeten.
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Deze jongens vertellen gelijk dat de politie al de hele middag bezig geweest is. Ze zijn uren lang aan het rennen geweest en hebben geluk gehad, anderen niet. Het lijkt wel of de politie er dubbel zo hard tegen aan gaat. De straten zijn opvallend stil en bij het avondeten zijn er duidelijk minder jongens dan gisteren. Een jongen vertelt dat hij in een week tijd 3 maal opgepakt is en 3 dagen vastgezeten heeft.      

Als iedereen met het avondeten bezig is, vertrekken we: 
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“ Tot volgend weekend”, of : “Geef een belletje als je veilig in Engeland bent”.

We wensen de medewerkers van Salam een goede vakantie.

Met gemengde gevoelens rijden we terug naar Rotterdam: vier weken geen avondeten voor de jongens, hoe zal dat gaan. Veel jongens hebben nog hun tasje, dan hebben ze in elk geval voor de komende nacht en morgen nog iets extra’s. Meer kunnen we niet doen. De politie zal wel gretig gebruik van maken van deze situatie, ook al is al hun werk een illusie en lost het niets op want er komen steeds weer meer vluchtelingen bij.

Zaterdag 28 juli: we maken afspraken voor het  “thuisbezorgen”

van de boodschappen en zorgen voor blije gezichten:

 

[image: ]

***


4 t/m 8 augustus 2007 - Wanhoop in Calais

Een schenking van 240 halal maaltijden. 
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Heel hartelijk dank!!!!!!! Bakker  Voordijk met weer heel veel brood.  Nogmaals heel hartelijk dank je wel, zo kunnen we in elk geval iets meer doen voor de jongens in Calais

Als we zaterdag 4 augustus rond het middaguur in de buurt van Calais rijden, zien we langs de snelweg een groepje vluchtelingen lopen richting België. Ze doen iets wat niet mag. We kunnen niet stoppen om ze te waarschuwen dat de politie hen zo op kan pakken. Stoppen is onmogelijk. Opvallend dit weekend is dat we overal in en rond Calais veel jongens zien lopen, in de hitte, want het is 29 graden, op weg naar….? weten ze misschien zelf niet. Zaterdagavond rijden we langs de jungle om te vertellen dat we er zondagmorgen zijn met de tasjes en ontbijt.

Zondag 5augustus krijgen we bericht van 3 jongens op weg naar Noorwegen: ze zijn al in Zweden. Fantastisch en ook nog een positief bericht van onze vriend Salman dat hij nog steeds in Parijs zit en nog steeds geniet van zijn vakantie.

De inhoud van de 100 tasjes: papieren zakdoekjes, 3 theelichtjes, 12 sigaretten, 1 pakje appelsap en appelsientje, zakje krenten, pakje kauwgom, marsje, jam, smeerkaasje, zoutjes en zonnepitten en natuurlijk een halal maaltijd.  We zijn er om 0.900 uur en binnen een half uur zijn de tasjes op. Gelukkig hebben we nog koekkruimels, jam en appels voor de laatkomers en is de tegenvaller minder groot. Als de versterking uit Nederland 300 gekookte eieren en krentenbollen uit wil delen, is het: “in the line”, dat is iets wat ze gewend zijn ook al is het geen prettig gezicht: achter elkaar in een rij gaan staan, anders wordt het een grote knokpartij, zo uitgehongerd zijn ze. Dat zien we gebeuren als we een zak koekkruimels neerzetten. Alle jongens hebben het over een grote knokpartij tussen Afghanen en Afrikanen van een paar dagen geleden bij “la Cabine”, tijdens het uitdelen van de soep. Dat schijnt zo erg geweest te zijn dat de politie er aan te pas moest komen.

Sylvie komt met thee. Ze gaat weer snel weg als een jongen met een gebroken elleboog naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Weer terug vertelt ze dat het raak geweest is met de politie. Tijdens een achtervolging is een jongen van 5 meter hoog naar beneden gevallen en heeft allebei zijn benen gebroken. De politie heeft hem gearresteerd en later ergens gedropt en kon er een ambulance voor hem gebeld worden. Ongelooflijk, maar waar.

Een andere jongen is bij “la Cabine” in het water gesprongen, toen de politie het terrein opkwam en heel lang in het water gebleven. Toch gearresteerd, maar wel de krant gehaald. Nu loopt hij weer rond en laat het krantenartikel plus foto zien. Sylvie haalt bij alle gebeurtenissen de krant erbij.

Het is voor het eerst dat we meemaken dat het zo warm is: zeker 30 graden op een open vlakte. Op de plaatsen waar er schaduw is, zitten grote groepen bij elkaar. Bij het water wordt kleding gewassen in plastic bakken, waar ze de vorige dag vis in gehad hebben. We missen het avondeten en maken een afspraak bij de jungle om nog wat eieren en chocoladetabletten te brengen plus de blikken met soldatenmaaltijden om warm eten te maken, die over nog over zijn.

Maandag 6 augustus is een één van de drie jongens, onderweg naar Noorwegen, weer terug in Calais. Hij wilde bij een vriend in Zweden blijven, heeft zich gemeld bij de politie, die er al snel  achter kwam, dat hij vingerafdrukken in Calais heeft, dus geld geleend bij zijn  vriend en met de trein terug. Hij heeft pech gehad en is weer thuis, terug in de jungle:
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Dinsdag 7 augustus gaan we ‘s morgens langs bij “la Cabine” om af te spreken dat we die avond om 19.00 uur daar eten brengen voor Afrika en om 20.00 uur bij de jungle voor Afghanistan. We gaan naar de grote supermarkt Carrefour, kopen voor elke groep 200 broodjes, 10 potten jam en 10 potten pasta, melk en water. Het verdelen van het eten gaan ze zelf voor zorgen. Als we om 18.00 uur al bij  “la Cabine” aankomen, zien we niet alleen Afrikanen, maar ook Koerden en jongens uit Iran, net aangekomen, zij weten van niets. Verder ook Afghanen die de boodschap verkeerd begrepen hebben. De Afrikanen zijn in aantal toegenomen en voelen zich snel achtergesteld en maken ruzie als er niet genoeg is. We rijden nog even terug naar Carrefour, kopen nog 200 croissantjes en chocoladebroodjes en als we terugkomen is iedereen verdwenen en heeft de politie toegeslagen. Twee jongens met papieren staan op ons te wachten, we geven ze elk een tas broodjes. Ze gaan wachten tot iedereen weer terugkomt.

Dan rijden we naar Afghanistan. Op de hoek van de jungle zit een grote groep in het gras te wachten. We rijden voorbij tot het afgesproken punt en ze komen met z’n allen aanrennen. Een paar jongens nemen de leiding  en helpen bij het verdelen en het is heel gezellig. Het valt op dat ze zelfs na afloop hun eigen rommel opruimen. We spreken af voor morgen: dezelfde tijd, dezelfde plaats.

Woensdag 8 augustus gaan we om 18.00 uur naar het park van de Afrikanen en brengen 40 zakken patat, die ze moeten delen met elkaar, daarna gaan we op visite naar de jungle, iets eerder dan afgesproken,  met 400 broodjes, jam  chocopasta en melk. Een druk op de claxon is al genoeg en van alle kanten komen ze aan. Een groep komt aangelopen met een grote bos bloemen, een fantastisch gezicht:
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Omdat er minder jongens zijn dan gisteren, blijft er brood en houdbare melk over. Geen probleem, zeker als ze horen dat we de volgende dag niet komen. In een paar tellen is de auto leeg en kunnen ze iets meenemen voor in de jungle. 
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Verschillende jongens lopen al weg, met het groepje wat overblijft, roken we nog een sigaretje en delen kauwgum uit. Dan worden iedereen onrustig en weet dat de politie zo wel zal komen. We nemen afscheid. Als we wegrijden, staan ze allemaal te zwaaien. 
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***


9 t/m 12 augustus 2007 - Eten en drinken voor iedereen

Een schenking, in de Ketel gebracht, dozen  vol met pasta’s en allerlei soorten  pastasaus, geweldig!!!!  Bop schreef bedelbrieven en dit is het resultaat. Hier is iedereen heel blij mee.

Vrijdag 10 augustus 2007: Goudzaak Slimmer, voor velen bekend als “Mar-Goud”, schenkt een heel mooi horloge voor iemand in Calais, die voor ons heel speciaal geworden is. We vertrekken om 17.45 uur uit Rotterdam en verrassen 3 uur later de mensen in de jungle met kookspulletjes en eten, en …………maken iemand heel blij met het horloge.

Zaterdag 11 augustus 2007: Boodschappen doen bij Carrefour, aan het eind van de middag: 40 patat in het park voor Afrika, daarna is de Afghaan jungle aan de beurt met brood, melk, jam, pasta en  ananas met slagroom. Ze nemen plastic bekertjes, flessen cola en houdbare melk mee de jungle in voor de komende nacht:
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Zondag 12 augustus 2007:

Volle tasjes: koekkruimels, sigaretten, water, 2 sapjes, brood, zonnepitten, kauwgum, chips, jam smeerkaas, pepermunt, zakdoekjes, chocolade en een soldatenmaaltijd. De 100 tasjes zijn in een mum van tijd opgedeeld en de rij is nog heel lang. Zij krijgen allemaal een briefje, als bewijs dat ze nog niets gehad hebben, ook de laatkomers. 
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Dan is het wachten, een uur lang, op de versterking uit Rotterdam met nog 150 tasjes. Gelukkig is er ook nog extra brood over en potten jam, en zo kunnen we iedereen toch een tasje geven. 
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Sylvie komt en haar auto wordt afgeladen met de pasta’s en sauzen. Salam kookt nog wel niet, maar in elk geval hebben ze weer een start voor na hun vakantie…………
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Tot volgende weekend! 

***


18 augustus 2007 - Ontmoeting met de politie

We zijn in Calais met heel veel brood van onze bakker Voordijk uit Ridderkerk. We kopen plastic bekertjes, grote potten jam en pasta, grote flessen limonade en cola ( is in de aanbieding! ). Aan het eind van de middag brengen we een gedeelte hiervan naar het park voor de Afrikanen. Ze verdelen zelf het eten:
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Daarna rijden we naar de Afghaanse en Vietnamese jungle, waar heel veel jongens zijn en als we bezig zijn met het uitdelen komen er 3 politiewagens met loeiende sirenes uit een straatje, alsof ze om de hoek hebben staan wachten en het afgesproken werk is. De groep jongens rennen alle kanten op en 15 politieagenten springen uit de bussen er achteraan.

Dit alles gebeurt in een paar tellen. We kunnen alleen maar toekijken en zien hoe jongens gepakt worden. Ze worden in een rij gezet om papieren te controleren. Vervolgens worden twee bussen volgepropt.
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Dan zijn wij aan de beurt. Een hoge piet komt naar ons toe, vraagt wie we zijn en wat we doen en wil onze paspoorten. Hij neemt ze mee, er wordt druk over gebeld en dan komt hij onze papieren terugbrengen. In het Nederlands met Belgisch accent wordt ons vertelt dat we iets doen tegen de regels van de Franse regering en dat verboden is.

 We vragen ons af wat er verkeerd aan is om eten en drinken te geven aan mensen die honger hebben.

Als de politiebussen weggereden zijn komt de locale politie langs om te vragen wat we aan het doen zijn. Ze wachten tot we wegrijden. Als alle politie verdwenen is, gaan we terug om de rest van het eten nog te geven.  De volgende dag zien we weer jongens rondlopen, die de avond daarvoor opgepakt zijn.

***


19 augustus 2007 - 87 paar schoenen!!

Om negen uur ‘s morgens ziet het zwart van de jongens bij “la Cabine”.

De 100 tasjes met brood, water, appelsap, 1pakje kauwgum, 1 portie jam, chocoladepasta, smeerkaas, een zakje chips, een mars en 12 sigaretten zijn binnen 15 minuten op en de rij die staat te wachten is nog heel lang.

In een andere auto hebben we gelukkig nog: 6 zakken stroopwafelsnippers, blikjes cola en appelsap. Verder nog wat brood van onszelf, marsjes, kauwgum, jam en nootjes. Gelukkig ook plastic zakjes en zo maken we terplekke er nog zeker we meer als 100 tasjes bij. Vier mannen helpen bij het maken van de tasjes en roepen de jongens tot orde als ze niet rustig op hun beurt kunnen wachten. We stoppen zelfs een paar maal tot er weer normaal uitgedeeld kan worden.

Als de versterking uit Nederland komt met 120 tasjes kijken we eerst, wie er nog niets gehad heeft: zeker 20 jongens. Als de andere jongens zien dat er weer een auto opengaat, stormen ze met zijn allen er op af en is uitdelen niet meer mogelijk. We stoppen ermee en rijden weg…..  eerst een kopje koffie, Sylvie gaat mee. Ze is gekomen, maar zonder thee en vertelt over Khalifah  Guernsey: een voetballer:
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Hij speelde in Arles en Lens, maar kreeg geen verblijfsvergunning en is samen met 50 andere vluchtelingen uit Lille, die ook in Frankrijk willen blijven,  al 63 dagen in hongerstaking. Hij is al 23  kilo kwijtgeraakt. Hij kan nu niet meer op zijn benen staan en is er slecht aan toe. De luchtvaart maatschappij heeft geweigerd hem terug te brengen naar z’n geboorteland  Guinee. In het ziekenhuis in Calais ligt hij veilig en kan de politie niets doen. Sylvie gaat elke dag naar hem toe en  haalt zo veel mogelijk kranten erbij. Hopelijk gaat het lukken, dat hij kan blijven. We beloven ook in Nederland navraag te doen, wat zijn mogelijkheden hier zijn. Op de site van Salam wordt iedereen op de hoogte gehouden, hoe het met Khalifah gaat:  www.associationsalam.org 

Aan het eind van de middag is het feest in de jungle: extra eten en een barbecue met kolen. 

De komende week zal daar geen honger zijn.       

Met de zakken kleding en de  87 paar schoenen, die in de Ketel bij elkaar gebedeld zijn, maken we heel veel jongens erg blij! Dankjewel!!!! ….. Hier wordt alles eerlijk verdeeld.

 

***


25 augustus 2007 - 200 Tasjes

We verrassen meer als 100 Afrikanen met brood, melk, jam, pasta en chips. De Afrikanen zijn nu aan de beurt voor de zakken met kleding. De zakken zijn in een mum van tijd leeg. Iedereen heeft het grootste plezier als Berry gaat rennen met de laatste vuilniszak vol kleding en een groep rent achter hem aan. Als hij zich op het gras laat vallen, valt iedereen over hem heen. Later zien we overal in het park groepjes jongens bij elkaar: ze staan zich te verkleden  en wisselen onderling kleding uit. 
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Daarna komt de verrassing voor de Afghanen:  60 kg aardappelen, een zak uien, - gekregen  voor Salam , maar ze koken de komende week nog niet - met verse kippen erbij.
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Twee kisten appels, 2 zakken koekkruimels plus pakjes chocolademelk en cornflakes, gaan allemaal de jungle in. Zo kunnen ze in elk geval even vooruit.

 

Zondag 26 augustus 2007 staan we ’s morgens al om 0.800 uur bij  “la Cabine”, met 200 tasjes.  In de tasjes: brood, mars, koekkruimels, pepermunt, kauwgom, sigaretten, jam, hagelslag en chips. Voor later zijn er appels en een stuk cake. De jongens blijven toestromen. We zijn blij dat we deze keer 200 tasjes hebben. Het uitdelen wordt door 2 vluchtelingen zelf geregeld. Zij herkennen de jongens, die voor een tweede keer bij de auto komen staan voor een tasje.  Om de hoek is er een braderie en lijkt het wat gemakkelijker voor de jongens om tussen de mensen door te lopen. In de loop van de ochtend zien we dat het maar schijn is. Een politieauto heeft er geen moeite mee om tussen de kramen door te rijden en op alle hoeken staat er politie. Alle jongens worden gewaarschuwd, niet via de braderie terug te gaan naar de jungle.

En…  Salman, - zie 7.07.07 - is terug van zijn vakantie uit Parijs en hij lacht nog steeds.

En…..Khalifah, - zie 18.08.07 – is nog steeds met zijn hongerstaking bezig.

En….. goede berichten uit Zweden, waar een jongen voorlopig mag blijven en daar naar school gaat.

In deze vakantie tijd staan elke zondag om 15.00 uur medewerkers van Salam met hun bus op een grasveld, in de buurt van de jungle en delen gebak uit, die een bakker uit Calais speciaal voor hun bewaart. Een bakker met dezelfde instelling als  “onze” bakker  Voordijk uit Ridderkerk, waar we elke week zakken vol brood en broodjes kunnen ophalen. Tijdens het uitdelen van het gebak ontstaat er en ruzie, zo uit het niets is het gelijk knokken. Later blijkt de veroorzaker van deze ruzie net weer terug te zijn uit Engeland. Hij heeft daar een maand lang naar zijn broer gezocht, heeft hem niet gevonden, maar is wel opgepakt en teruggebracht naar Calais. Zijn frustraties hierover zijn groot en toch gaat hij weer “snel terug naar Engeland”, hij had al een wagen gezien. 

Als de auto van Salam leeg is, kunnen we de spulletjes geven, die we nog uit Rotterdam hadden meegenomen: kinderkleding, dameskleding, dekens voor de komende koude dagen en ook de laarzen, voor later, goed om achter de hand te hebben voor de herfstregens. Nu denkt niemand daar nog  aan. Het is heel mooi weer en iedereen zit in het gras.
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Er wordt om muziek gevraagd en een groepje wat overblijft, gaat dansen en heeft veel plezier.
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***


1 en 2 september 2007 - Opnieuw 200 tasjes

 

Zaterdag 1 september 2007 zien we weer nieuwe gezichten erbij. Er is ruzie geweest in de Afghaanse jungle omdat een nieuwe groep nog niet op de hoogte was van de “jungleregels”.
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Als we de groep, die er het langst is, eten brengen, vertellen ze dat zelfs de politie er aan te pas moest komen. Hun situatie is al heel vervelend, maar nu helemaal en ze zijn het zat, ze zijn moe, kapot en doodop. We kunnen ze in elk geval blij maken met flessen cola, brood, kippenpoten, appels en stroopwafelkruimels.

 

 

Zondag 2 september 2007 zijn we er weer om 0.800 uur met 200 tasjes en het is al heel vroeg heel druk en onrustig..

[image: ]      [image: ]

Pas als iedereen een tasje heeft en ze in groepjes bij elkaar zitten te eten,  wordt het rustiger. De ballen, die we bij ons hebben zijn, worden gelijk meegenomen om te voetballen. Voor volleybal en tennis zijn er ook altijd wel liefhebbers
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 En als iedereen dan zo bezig is, is het OK om weg te gaan. Ook goed om te weten dat de volgende dag om  18.00 uur Salam er weer is met een warme maaltijd.

15.00 uur: op de A 16  Calais – Duinkerken rijden er 7 politiewagens vol met politieagenten richting Calais, het wisselen van de wacht .....

 

***


8 t/m 10 september 2007 - Kaka

Vrijdagavond bij het avondeten zijn er opvallend veel Afrikanen. In het begin van het jaar zagen we een groep van 15, nu zijn het er wel 150. De Afghanen zijn er nauwelijks. Later blijkt dat ze niet naar deze uitdeelplaats durven komen, omdat de politie weer zo bezig is.
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De sfeer is goed en het lijkt dat iedereen al weer heel snel gewend is aan het uitdelen van eten rond 18.00. De beelden zijn bekend, alleen zijn het andere gezichten. Andere berichten zijn er van de maaltijden rond 13.00, waar tot twee maal toe het eten niet is uitgedeeld en daarna weggegooid, omdat er geen lange rij  gemaakt werd: “No line, No food” is het motto.

 

Zaterdag kunnen we geen contact krijgen met de Afghaanse jungle, maar bij “la Cabine”, ook al is het nog zo druk, ook al staan ze allemaal in de “ line ”, als er iemand tussenstaat, die onze auto herkent, dan komen ze zo naar je toe en zo wordt het al snel  duidelijk dat de persoon, die we zoeken,  in Engeland zit. Goed nieuws!!!!!!!!   Geweldig,  jawel,  zaterdagavond belt hij dat hij opgepakt is …. in Engeland en moet kiezen tussen zijn land of Calais, waar hij zijn vingerafdrukken heeft. Engeland is nu ook bezig met terugsturen.

Aantekening: 9 september 2007 in Engeland aangekomen…..18 januari 2010: een telefoontje uit Pakistan: 5 maanden geleden is hij Engeland uitgezet. 
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Zaterdagmiddag brengen we nog wat kleding naar de jungle. Voor Kaka is er steeds niets bij, hij loopt al weken met hetzelfde aan, misschien wel maanden, we kennen hem niet anders. Hij vraagt nooit wat.  We beloven hem de aankomende week in Rotterdam extra te kijken en een tas kleding apart, alleen voor hem te maken. 
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We delen appels, koekkruimels uit en chips.  Dan hebben ze in elk geval iets, als ze niet naar het avondeten durven. Tijdens het uitdelen rijdt er een politiewagen langs, maar niemand reageert, iedereen blijft staan. De politie stopt ook niet en later krijgen we de uitleg: ze zijn nu klaar met hun werk, daarom doen ze niets en dat weet gewoon iedereen.
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Zondag horen we dat later de politie is teruggekomen: 16 politie agenten hebben zich in de jungle uitgeleefd. En zelfs Zondagmorgen om 0.700 uur bij “la Cabine” zijn er twee politiebussen vol met jongens meegenomen. Later op de dag zijn ze dan wel weer vrij, ze missen toch hun tasje en we horen elke keer weer dat  “ zondag – Holland – het tasje”  heel veel voor hun betekent, dat het iets is waar ze naar uitkijken.  

Zondagmorgen zijn we er om 0.900 uur met 100 tasjes met erin snoepjes, smeerkaas, jam hagelslag, brood, ijsthee, jus, mars, theelichtjes, kauwgom, chips, nootjes, verfrissingdoekjes en sigaretten. Voor de laatkomers zijn er appels, chips, koekkruimels, appelsapjes of brood wat er nog over is. De appels worden later verdeeld, ook 150 gevulde koeken en zo is er voor iedereen wat. De sfeer is goed. Voetballen, tennissen.  De muziek en het dansen komt ook weer terug. 

 

 

***


16 september 2007 - Voetballen!

In de ketel wordt er gewerkt en dat betekent weinig Hollanders naar Calais, maar wel de 100 tasjes met brood, jam en smeerkaas en verder chips, kauwgum chocolade en appelsap en bovenop het pakje sigaretten, want daar kijken de jongens als eerste naar en worden de niet-rokers belaagd door de rokers of zijn er vooraf al afspraken gemaakt.

Met de hulp van een Afghaanse jongen worden de tasjes uitgedeeld en hij doet het fantastisch.

De kleding en schoenen zijn in een paar tellen weg. Kapotte voeten door te kleine of te grote schoenen, of schoenen die helemaal kapot zijn, ze laten het allemaal zien, daar is geen taal voor nodig, wel de Engelse taal om duidelijk te maken, dat we meebrengen wat we in Holland krijgen, misschien volgende week, schoenen zijn er nooit genoeg.

Dan is het tijd voor een voetbalwedstrijd. Als een Afrikaan om nog een bal komt vragen om apart van de anderen met elkaar te gaan voetballen, blijkt er maar één bal te zijn en zo krijgt onze Nederlandse gymnastiekleraar het voor elkaar om alle aanwezige nationaliteiten met elkaar te laten spelen. 
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Eenmaal in hun spel, is even alles vergeten en ontzettend leuk om te zien hoe iedereen in het spel opgaat.

[image: ]

***


23 september 2007 - 300 Jongens

Zaterdagavond zijn er al zoveel jongens bij het avondeten, dat Salam de porties eten kleiner moet maken, om toch iedereen eten te kunnen geven. En elke keer komen er nieuwe gezichten bij en mis je bekende gezichten. Is Engeland toch gelukt, of zijn ze naar een andere plaats? 

Overal lopen ze, zelfs langs de snelweg voorbij Duinkerken, richting België.
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En dan komen we zondag aan met 100 tasjes en zie je wel 300 jongens in een rij staan.
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We maken nieuwe tasjes waarin de eieren en blikjes ananas, die later uit Holland gebracht worden, aangevuld met brood en koekkruimels. Zo kunnen we iedereen toch een tasje geven.

De auto met kleding wordt overvallen en we krijgen nauwelijks tijd om de zakken eruit te pakken. Voor sommige jongens is het een sport, een vuilniszak vol kleding te bemachtigen, later is het weer rustig en staan ze te passen en te ruilen en hebben plezier met hun buit.

***


30 September 2007 - Boulogne s/m

De 100 tasjes zijn, net als vorig week gevuld met; brood, sigaretten, kauwgom, appelsap, zakje snoep, zakje pinda’s in de dop, een mars, smeerkaas plus een plastic bekertje vol jam.

In een auto apart; brood, boodschappentassen vol pelpinda’s, jam extra, zakjes snoep, kauwgom en appels. Door dit alles extra mee te nemen kunnen er, zo nodig, 100 tasjes bijgemaakt worden en het is nodig.

De jongens, die om 11uur komen hebben pech: alles is op.

De zon schijnt en voor de tijd van het jaar is het mooi weer. De problemen lijken minder. Met de nadruk op het woord “lijken’, want de nachten zijn al erg koud en nog niet iedereen heeft warme kleding.

Er zijn 2 gezinnen met kleine kinderen bijgekomen. Ze slapen ook in de jungle, in ‘huisjes’ , deze beschutting is gemaakt van stukken plastic en takken, waarin  ze wel met z’n tienen in een kleine ruimte op elkaar gepropt zitten, ook als het regent. Zo komt er weinig van slapen, zeker als de politie regelmatig op bezoek komt. Dan is het begrijpelijk dat er heel veel  jongens kapot zijn en als ze langer in Calais blijven, gaan ze er steeds slechter uitzien en toch………..Kaka ziet er beter uit, hij lacht, zijn ogen staan beter, zijn moedeloosheid is verdwenen. De wekelijkse extraatjes doen hem goed. Hij zag er uit als 65, nu als 40.

Na het uitdelen zijn we weggegaan om de caravans te verhuizen naar een wintercamping in Boulogne s/m., een nieuwe uitvalsbasis, dan kunnen onze wekelijkse activiteiten door blijven gaan.
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***


7 oktober 2007 - Volle tasjes

Volle tasjes deze keer met extra lekkers: bonbons, repen chocolade en pakken “cookies”, allemaal gekregen van cursisten, via hun werk………dankjewel !!!!!!!!!!

Verder in de tasjes: Fanta, m&m, jam, kaas, hagelslag, sigaretten, chips, appels, pinda’s en koekkruimels.

De 100 tasjes zijn zo vol, dat we het brood er apart bijgeven.
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Onze bakker  Voordijk uit Ridderkerk is nog steeds geweldig. Elke vrijdag krijgen we brood en om de week ook nog van de voedselbank in Barendrecht.

We rekenen op meer dan 100 jongens nemen extra boodschappentassen mee met repen chocolade, koekkruimels, brood, chips, hagelslag en jam. 

Dit extra’s komt goed van pas. Toch komen er altijd jongens te laat en elk keer zijn er wel jongens die niets hebben. Zij hebben grote pech en moeten wachten op de soep van 13.00 uur.  

DANKJEWEL HOLLAND
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***


14 oktober 2007 - Koude nachten

Als we zondagmorgen vroeg van Boulogne naar Calais rijden, zien we prachtige beelden van de mist, die nog in de dalen is blijven hangen, met de zon er omheen. We naderen Calais, de zon is verdwenen en de mist wordt dichter, de hele dag hebben de zon niet meer gezien en dat betekent voor de jongens: vochtig en koud. De vraag naar warme kleding neemt toe. Gelukkig hebben we wel wat bij ons en kunnen we zeker 10 jongens blij maken met een warme jas en zijn de truien zo verdwenen. Sokken, mutsen, handschoenen en dassen zijn ook hard nodig.

We zijn er om 0.900 uur met de tasjes en de jongens staan in een lange rij te wachten. De 100 tasjes zijn zo op. 

Dan staan er nog zeker 100 jongens te wachten. Zij hebben niets. Om half elf verwachten we nog een auto uit Holland.

 De jongens, die nog niets hebben, krijgen een briefje. Als de auto het terrein op rijdt, worden ze helemaal wild en kost het enige moeite om iedereen met briefje rustig in een rij te krijgen. 

130 jongens hebben alsnog een tasje gekregen met gekookte eieren, een blikje ananas, snoep, brood, appels en stroopwafelkruimels en iedereen is daar blij mee.     
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***


21 oktober 2007 - 0 graden Celsius

In de Ketel wordt er Beurs gehouden. Dat betekent dat veel medewerkers in Rotterdam zullen blijven werken, maar de jongens worden niet vergeten. De tasjes zijn gemaakt, er is kleding, brood extra, appels, stroopwafelkruimels, ananas in blik en eieren. Zondagmorgen vroeg vertrekken 4 auto’s vanuit verschillende plaatsen in Nederland richting Calais.

Onderweg in België lezen we nul graden Celsius, de weilanden zijn wit.

Om 09.15 uur is iedereen op de plaats van bestemming, waar een hele lange rij staat te wachten. De auto’s worden naast elkaar gezet en het uitdelen verloopt rustig en dan is het voetballen !!!……….goed om warm te worden, goed om te zien hoeveel plezier een bal kan geven en………….hoe fanatiek iedereen is, alsof alle frustraties eruit komen. 
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Niemand heeft de zakken met kleding gezien. Op een onverwacht moment, worden de zakken neergezet en is het even een chaos, later ruilt iedereen, of geeft iets wat niet past aan een ander. Er zijn weer jongens in Engeland aangekomen, iedereen weet dat en dat geeft de achterblijvers weer hoop.

Als er jongens met hun tasje naar de jungle willen, komen ze terug: de politie staat hun op te wachten. Een aantal is er toch gepakt. Het blijft elke keer weer hetzelfde verhaal.

 

 

 

 

***


28 oktober 2007  - Wintertijd

Van zomertijd naar wintertijd, gaat de klok dan een uur voor- of achteruit. In een jungle is er geen krant of tv, de verwarring is daar. Zondagmorgen om 0.700 uur staat er al een  rij te wachten.

Als de auto met de tasjes om 0.900 uur het terrein op rijdt, zijn de jongens niet meer te houden.
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Een cursist heeft een donatie van 1000 euro gegeven, heel hartelijk dankjewel!!!!!!!!!!!!
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We kunnen nu naar 150 tasjes gaan, met brood, jam en hagelslag of smeerkaas, pinda’s, chips, cookies, kauwgomballen, iets te drinken en natuurlijk de sigaretten, nog steeds elke week in de Ketel gedraaid.

Calais: surprise, 0.800 uur

 

Zondag 3 november 2007  

Zijn er ook 150 tasjes, nog aangevuld met chocoladeletters, die we gekregen hebben.

Om te voorkomen dat het weer een chaos bij het uitdelen wordt, willen we er al om 0.800 uur zijn. Als we langs de jungle rijden, zien we een politiewagen staan. We rijden door en kunnen iedereen, die onderweg is naar ‘la Cabine”, waarschuwen.

Een klein groepje zit er al. We zien nu de jongens aan komen lopen en kunnen ze gelijk begroeten en een tasje geven. Dit is heel prettig, maar wel goed opletten: jassen worden binnenste buiten aangedaan, mutsen opgezet, sjaals voor gezichten gedaan om zo hun uiterlijk te veranderen en voor de tweede keer bij de auto te gaan staan voor een tasje.

De sfeer is gewoon goed en niet te vergelijken met de week daarvoor. Alleen de jongens, die later dan 0.900 uur komen, vissen achter het net:  “de plastics” zijn op. Ze kunnen wachten op de auto’s uit Holland, die rond half  elf verwacht worden en dat gebeurt ook. 

Op het moment dat deze auto’s het terrein oprijden, rennen ze er naar toe en niemand krijgt de kans zijn auto normaal open te doen, laat staan uit te delen. Geduld is een schone zaak, wachten tot er lange rij staat, is de enigste oplossing. Dat gebeurt dan ook als we een paar ouderen met overwicht dit zelf laten regelen. De auto, vol kleding, maakt zijn eigen verhaal: de jongens zien het als een spel om een vuilniszak vol kleding te bemachtigen, zonder te weten wat er inzit. De bestuurder van de auto is gaan rondrijden en heeft al rijdend zakken over het terrein gedropt, dit tot groot plezier van iedereen. Later delen ze en staan in groepjes rond een zak om te kijken of er iets voor hun inzit. 

 

[image: ]

 

***


11 november 2007 - Hout nodig…….!!!!!!!

In deze cursusvrije week, met weinig inkomsten, hebben we in inhoud van de tasjes bijna allemaal gekregen en wordt het weer geregeld om de tasjes vol te krijgen met chips, pinda’s, kauwgomballen, jam, hagelslag, smeerkaas, sigaretten en als extra theelichtjes en chocolade.
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Op weg naar de jongens, komen we politiewagens tegen en dat geeft geen prettig gevoel: ze zijn weer bezig en ze weten natuurlijk al lang dat wij ’s zondags daar rond 0.900 uur naar toe komen. Als ze de jongens kunnen pesten door ze op te pakken rond die tijd, dan zullen ze daar gretig gebruik van maken. 

[image: ]

 

[image: ]

 

[image: ]

 

[image: ]

***


2 december 2007 - Wij gaan door, U ook?

 

200 Sint Nicolaaspakjes. 

Alle cursisten

van de ketel hebben voor de inhoud

gezorgd:

een chocoladeletter, een muts, sjaal,

sokken, handschoenen en een

pakje echte sigaretten.

[image: ]

       

zondagmorgen 2 dec. 2007

om 0.800 uur in wind, regen en

 kou zijn de pakjes uitgedeeld.
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De Vluchtelingen van
Calais (1)

Tijdens een autorit waarbij ze een verkeerde afslag nam, kwam Droes
aan bij de vluchtelingen van Calais.

In een mensonterend bestaan en zonder zekerheid op wat de dag van
morgen brengen zal, zijn ze genoodzaakt om daar te bivakkeren in hele
slechte omstandigheden...Dat was 14 februari 2007.

Vanaf dat moment rijden medewerkers van Stichting de Heksenketel elk
weekend van Ridderkerk naar Calais om tasjes met eten en drinken te
brengen.

Deel 1 - 2007

Uitgave Stichting de Heksenketel

www.heksenketel.nl
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